
Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 
www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 
meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 

Kerkdiensten 
Zondag, 15 februari -10.00 uur 
Ds. E. Mandemaker 
1ste collecte: Diaconie bloemengroet 
2de collecte: Diaconie - kosten eigen kerkelijke 
gemeente 
Kindernevendienst: Brigitte 

Zondag, 22 februari -10.00 uur 
Ds. A.A. van Houwelingen, Noordwijk 
1ste collecte: Diaconie- "Uit de Schaduw" 
2de collecte: onderhoud orgel 
Kindernevendienst: Joke 

Zondag 1 maart -10.00 uur - Heilig Avondmaal 
Ds. E. Mandemaker 
1ste collecte: Diaconie Voedselbank 
2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 
Kindernevendienst: Janneke 

Zondag, 8 maart 2026 -10.00 uur 
Ds. E. Mandemaker 
Afscheid koster Jan Passchier 
1ste collecte: Diaconie 
2de collecte: onderhoud kerkzaal en aanbouw 
Kindernevendienst: Esther 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 
aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 
Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 
Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 
voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 
doorgeven. Dit mag u doen bij
Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

 

Voorbeden 
Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 
een berichtje of een telefoontje aan de predikant 
laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 
de voorbeden worden genoemd. 

Vanuit de pastorie 
Mattheus 5:9 (bij de hertaling van Geertje de Vries) 

Het zijn roerige tijden. De wereld laat zich volop 
beheersen door twee leiders die naar eigen zeggen 
christen zijn en de christelijke waarden willen 
beschermen. Ondertussen echter treedt verharding 
op, worden velen de dupe van hun beleid. Poetin 
houdt, gesteund door de Russisch-Orthodoxe kerk, 
huis in Oekraïne. En in de Verenigde Staten wordt 
steeds duidelijker dat rassenscheiding heden aan de 
orde van de dag is en discriminatie en intimidatie 
hand in hand gaan met geweld, soms met de dood 
tot gevolg. Onlangs hoorden we over de tragische 
dood van twee burgers bij de demonstraties in 
Minneapolis door ICE en de angst die daardoor bij 
velen is ontstaan. En iedere keer weer vraag je je af 
hoe dit buitensporige geweld, deze gewelddadige 
omgang met mensen te rijmen valt met de mens die 
op een berg de menigte voorhield: "zalig de 
vredestichters". 
Ik moest denken aan een werk van de Amerikaanse 
iconograaf Mark Dukes. In 2015 schilderde hij zijn 
icoon 'Our Lady of Ferguson'. We zien de maagd 
Maria als een Zwarte Madonna afgebeeld. In haar 
buik het silhouet van Jezus met het heilige hart van 
Jezus. Hij houdt zijn handen omhoog, evenals Maria. 
We zien hem door de loop van een geweer, met de 
zoeker op Hem gericht. De kijker krijgt daardoor 
direct de associatie met het "Hands up, don't shoot" 
dat demonstranten de politie toeriepen na de 
gewelddadige dood van Michael Brown in Ferguson, 
Missouri. De iconograaf wil met zijn kunstwerk 
aandacht vragen voor het zinloos geweld dat in zijn 
land hoogtij viert en de slachtoffers een eerbetoon 
brengen. 
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Nee, dan Jezus, die vreemde voorganger. Die zo'n 
heel andere kijk had op leiderschap en de macht die 
Hem gegeven was en ons allen in woord en daad het 
volgende voorhield: 

Gezegend wie achteraan staat, niet gezien wordt, 
onderaan de ladder, 
in Gods nieuwe wereld voel jij je thuis. 

Gezegend wie nog tranen heeft, 
als je hart breekt voor anderen 
Gods hart gaat naar jou uit. 

Gezegend wie niet voordringt, 
wie wachten kan met een glimlach, 
voor jou zal er altijd plaats zijn. 

Gezegend wie protesteert, 
wie in verzet komt tegen wat oneerlijk is, 
ie zult het zien, het tij zal keren. 

Gezegend wie zich bekommert 
uit liefde om een ander, 
voor jou zal er altijd iemand zijn. 

Gezegend wie zich verwonderen kan, schoonheid zien, 
het geheim van God is voor jou niet ver weg. 

Gezegend wie uit is op vrede, 
oprecht voor ieder het beste wil, 
ie lijkt op God, zo wordt gezegd. 

Gezegend wie de klappen krijgt, 
omdat zij/hij opkomt voor wat goed is, 
in Gods nieuwe wereld voel jij je thuis. 

Ik geloof toch meer in deze weg! 
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 
Uit de Kerkenraad 
Beleidsplan besproken 

Op dinsdagavond 3 februari is het conceptbeleids-
plan 2026-2031 besproken met de gemeente. 
Hoewel er zich maar 4 mensen van tevoren hadden 
opgegeven, waren we uiteindelijk met zo'n 40 
gemeenteleden. Een goede opkomst, die leidde tot 
een geanimeerd gesprek. Het eerste punt dat aan de 
orde kwam, was of wij als gemeente wel missionair 
genoeg zijn. Wij hebben een woord voor de wereld, 
maar doen wij wel genoeg om Noordwijkerhout 
Jezus te leren kennen. De conclusie was dat in onze 
gemeente weinig draagvlak is voor 
opwekkingsactiviteiten, maar dat wij een open 
gemeente willen zijn en dat wij door nieuwe 
activiteiten, zoals Kerk op Schoot, doelgroepen als 
jonge gezinnen kunnen bereiken, die niet zo snel in 
de gewone eredienst komen. De open kerk helpt ook. 
Desalniettemin zullen we nog een keer naar de 
formulering van onze missionaire opdracht kijken, 
want het is waar dat wij een boodschap voor de 
wereld hebben. 

Een ander punt was de vraag waarom we niet veel 
meer inzetten op samenwerking met aangrenzende 
gemeenten. Het antwoord is dat we zo lang mogelijk 
onszelf willen blijven als Witte Kerk-gemeente, maar 
dat we de samenwerking met Noordwijk en ook 
andere gemeenten in de Bollenstreek langzaam 
willen laten groeien. De samenwerking met 
Noordwijk heeft ons al veel gebracht: jeugdwerk, 
vorming en toerusting, collegiale uitwisseling, een 
diaconaal project. 
De vraag werd gesteld of we de term 'opzicht door de 
kerkenraad' niet konden schrappen. Die is 
ouderwets. Wie zit er nog op tuchtiging te wachten? 
Het antwoord was dat we die helaas niet kunnen 
missen. In onze gemeente hebben we er nu gelukkig 
geen toepassing voor, maar voor de kerk als geheel 
geldt dat helaas niet. Onze predikant weet dat als lid 
van de landelijke commissie voor Opzicht en Tucht 
maar al te goed. 



Dan was er een vraag over wat er met liturgische 
vernieuwing wordt bedoeld. In ieder geval geen 
revolutie in de eredienst, waar we over het algemeen 
heel tevreden mee zijn. Wel maakt Kerk op Schoot 
duidelijk dat met nieuwe vormen, zoals Kerk op 
Schoot, nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt. 
Geen zorg, beatmissen op zondagmorgen zullen het 
niet worden. 
Iemand vond de term Noaber-pastoraat modieus. Ik 
vind het als halve Twent wel mooi, maar in ieder 
geval willen we er wel op inzetten dat we het 
onderlinge pastoraat versterken. Niet wachten tot de 
dominee of ouderling langskomt en pruttelen als dat 
niet gebeurt, maar op elkaar letten en zo nodig een 
seintje geven. 
Dan was er een vraag waarom de verkoop van de 
kerk niet aan de orde komt. Het antwoord is dat we 
dat niet willen. De kerk is moeilijk te verkopen, zeker 
als je er geen restaurant of disco van wilt maken, 
maar de optie om het gebouw in een stichting onder 
te brengen bestaat. Daar zijn veel voorbeelden van. 
Zover zijn we nog niet. We zij wel bezig om de 
omgeving bij de exploitatie te betrekken: de 
Vrienden van de Witte Kerk en de Noordwijkerhoutse 
ondernemers. We hebben een deskundige ploeg 
kerkrentmeesters die daar mee bezig is. 
De beleidsplan commissie zal zich op de 
opmerkingen beraden en daarna zal de kerkenraad 
de al dan niet aangepaste tekst vaststellen. Veel 
dank aan de deelnemers van het gemeenteberaad! 
Bemensing 
Voorlopig is ons probleem een goede koster te 
vinden die onze onvervangbare Jan Passchier kan 
opvolgen. En we moeten overigens ook nog een 
nieuwe scriba te vinden. 
Bij dezen laat de kerkenraad ook weten dat per 
1 maart Garbrand Wiersema de functie van 
Vertrouwenspersoon van Siebren Miedema over zal 
nemen. Achter in deze Nieuwsbrief ziet u dat al 
vermeld. 

Gerrit Goedhart 
 

Reacties uit de gemeente 
Ik zie met enige regelmaat in de kerk-app dat 
gemeenteleden van de mogelijkheid gebruikmaken 
om hun enthousiasme over een kerkdienst of 
kerkelijke activiteit na afloop nog even te delen. Nu 
zullen gemeenteavonden over beleidsplannen over 
het algemeen minder goed scoren als het gaat om 

het uitlokken van een spontane opwelling van de ziel 
om het enthousiasme daarover via de app te delen, 
maar deze ziel wil hier toch nog even kwijt dat ik het 
een warme en eerlijke avond vond, waar positief 
werd nagedacht over de toekomst van dat mooie 
Witte Kerkje. Dat daarbij ook nog eens lekker 
ontspannen kon worden gelachen, kwam voor mij uit 
de lucht vallen want dat zoiets, zelfs op een 
gemeenteavond over een beleidsplan, kan moet wel 
een geschenk van boven zijn. En wat een mooie 
opkomst! 

 
Arco Mandemaker 

 

Dank voor de mooie dienst (zondag 1 februari). Ook 
de foto's in de presentatie waren prachtig. 
Aankondiging van de lente. Dank jullie wel hiervoor. 

Marian Kuipers- van Eijsden 

Collecte bericht Diaconie maart 2026 
Op zondag 1 maart is de collecte bestemd voor de 
Voedselbank. Onder de kapstokken in de kerk staat 
ook altijd een krat waar u houdbare producten in 
kunt doneren. De medewerkers van de Voedselbank 
zijn u zeer dankbaar voor alle giften. 
Zondag 8 maart gaat de opbrengst naar de Diaconie, 
zodat ook de doelgroepen waar niet direct voor 
gecollecteerd wordt, kunnen blijven worden voorzien 
van financiële middelen. 
Op zondag 15 maart collecteren we voor Moldavië 
via Kerk In Actie. Door de hoge werkloosheid in dit 
land werken veel mensen in het buitenland. Kinderen 
en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en 
aandacht die zij nodig hebben. Door de Chr. organisatie 
Bethania worden kwetsbare kinderen na schooltijd 
opgevangen en krijgen zij een warme maaltijd en 
hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een 
warme maaltijd en zorg en kunnen in de 
opvangcentra van deze organisatie terecht voor een 
warme douche en gezamenlijke activiteiten. 
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Mevr. B. van Dijk-Mons, hoopt op 6 maart haar 
gsste verjaardag te vieren. 
Zij woont Langevelderslag 10, Noordwijk. 

 
 

Mevr. H.A. Tetteroo-Bouwmeester, hoopt op 7 maart 
haar 80ste verjaardag te vieren. 
Zij woont Julianastraat 1a, Noordwijkerhout. 

 
 

Mevr. J.M. Wassenaar-Koet, hoopt op 7 maart haar 
gaste verjaardag te vieren. 
Zij woont Leeweg 23, Noordwijkerhout. 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 
 

Op woensdag 18 februari 2026 is er weer een 
schrijfcafé in de Witte Kerk. 
Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 
hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 
om dat je een boek gaat schrijven of een 
gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 
spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 
wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 
het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 
opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 
verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 
wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 
voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 
elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 
Hogervorst-van Kampen. 

Kom je een keertje mee doen? iedereen is welkom. 
Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een 
open café, op een speciale plek in het hart van ons 
dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 
Van tevoren opgeven is wel gewenst. 
E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 
Nel 0252-373719. 

Bericht uit Munnekeweij 
Beste Gemeenteleden, 

Sinds een aantal maanden ben ik in de Munnekeweij 
aan het werk als geestelijk verzorger. Trudy Joosse - 
Ridder is mijn voorgangster. Met ds. Esmeralda en de 
kerkenraad heb ik inmiddels kennis gemaakt. Ook 
hoop ik nader met jullie, bijv. in een kerkdienst, 
kennis te maken. Op dit moment ben ik alleen nog 
druk met het afronden van mijn studie. Zodra die 
klaar is zien jullie mij snel! 
Voor nu heb ik alvast een vraag voor jullie vanuit de 
Munnekeweij: 

Van tijd tot tijd organiseren wij Seniorencolleges. Dit 
zijn bijeenkomsten waarin iemand aan een club(je) 
bewoners komt vertellen over iets waar diegene of 
veel van af weet of waar zijn/haar hart ligt. Zo 
worden we geïnspireerd, leren nieuwe dingen en 
raken in gesprek over nieuwe onderwerpen. 
Op dit moment zijn we bezig met het organiseren 
van nieuwe colleges en daarvoor zoeken we mensen 
die op vrijwillige basis iets willen komen vertellen 
over hun (vroegere) werk, hobby of liefhebberij. Het 
lijkt ons interessant als iemand vanuit jullie 
gemeenschap iets over de Witte Kerk komt vertellen? 
Het zo kenmerkende gebouw van Noordwijkerhout! 
Maar misschien weet u veel van een bepaald land, of 
van bepaalde ambachten? Of over een reis, en het 
laten zien van foto's. leder ander onderwerp is ook 
welkom! 
We gaan uit van een college van ong. 3 kwartier à 
een uur, bij voorkeur ondersteund met een 
PowerPointpresentatie. We hopen hier z.s.m. mee te 
starten, maar plannen voor de komende maanden. 
Heeft u, heb jij belangstelling, of weet je iemand die 
dit zou kunnen en willen doen, neem dan contact 
met mij op. Ook als er nog vragen zijn dan hoor ik dit 
graag! 

Peter van der Zalm-Van der Beek (geestelijk verzorger) 
p.vanderzalm@topaz.nl of 06-22 61 08 23. 

Leerhuis Noordwijk 
Eric ottenheijm over "Bergrede in vroeg-ioods 
perspectief". 
Een studie naar Matteüs in haar Joodse context. 
Donderdag 12 februari 2026 van 14.00-16.00 uur in 
De Vinkenhof. 

mailto:info@vriendenvandewittekerk.nl
mailto:p.vanderzalm@topaz.nl
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De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 

Scriba (tijdelijk) 
Ria Ravensbergen, tel. 06-57 42 80 00 
scriba@dewittekerk.nl 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 

Kerkrentmeesters 
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 
Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 
Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 

Garbrand Wiersema - 06-51 10 93 26 
g.s.wiersema@gmail.com 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 
Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026 
wendela.van.zomeren@live.nl 

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93 
petraplug89@gmail.com 

Koster / verhuur 
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91 
koster@dewittekerk.nl 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl 
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