
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 18 januari - 10.00 uur  

Ds. A. Wicke, Noordwijk 

1e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

2e collecte: Diaconie - kosten eigen kerkelijke 

gemeente  

Kindernevendienst: Joke 
 

Zondag 25 januari - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker 

1e collecte: Prot. Kerk jonge generaties (Sirkelslag) 

2e collecte: pastoraat en bezoek 

Kindernevendienst: Esther 
 

Zondag 1 februari - 10.00 uur - Heilig Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker 

1e collecte: KIA Werelddiaconaat Bangladesh 

2e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Janneke 
 

Zondag 8 februari - 10.00 uur  

Ds. S. Dingemanse, Noordwijk 

1e collecte: KIA Noodhulp Soedan 

2e collecte: Kerk online via kerkdienst gemist.nl 

Kindernevendienst: Esther 
 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 

Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 

een berichtje of een telefoontje aan de predikant 

laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 

de voorbeden worden genoemd. 

 

Vanuit de pastorie 
Bij Marcus 1:21-28 
  

Ik las een keer een interessant interview met de 

Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt. Zijn stelling 

is: mensen kunnen hun religie verliezen, maar niet 

hun religieuze gedrevenheid. En daarin ligt een 

enorm risico voor de politiek en samenleving, 

betoogt hij. 

Met deze bewering gaf hij woorden aan het 

unheimische gevoel dat ikzelf en velen met mij al 

langere tijd hebben. “Regelmatig”, zegt hij, 

“proberen we ons religieus verlangen te bevredigen 

in de politiek. En dat is niet altijd iets negatiefs. Daar 

kunnen mooie dingen uit ontstaan. Er ontstaat een 

probleem als het verlangen omslaat in strijd en zeker 

als die strijd religieuze trekken krijgt. Dan ontstaan er 

forse kampen waarbij de aanhangers een heilige 

strijd strijden om de puurheid van hun eigen groep te 

verdedigen tegen de aanvallen van buiten. Er is geen 

ruimte voor genuanceerdheid. Iemand die, al is het 

maar klein, een tegenargument opwerpt, wordt 

direct bij het vijandige kamp geschaard. 

Compromissen zijn uitgesloten. Het leidt tot 

verlamming als partijen tegenover elkaar komen te 

staan, in ons eigen land en ook op het 

wereldtoneel.” “Zo zie je”, zegt Haidt “hoe religieuze 

gedrevenheid en leerstelligheid de samenleving en 

ook de politiek aantast.” 
  

Deze zienswijze van Haidt klinkt door in het begin van 

het Marcus evangelie. In vers 21-28 staan twee 

woorden tegenover elkaar: de leer en het gezag. 

Wat Haidt religieuze gedrevenheid noemt, heet bij 

de evangelist Marcus ‘de leer’. Je zou kunnen 

zeggen: het belijden van godsdienst met hoofd en 
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handen. Jezus blijkt daar echter niet mee uit de 

voeten te kunnen. Jezus verwacht duidelijk meer heil 

van de godsdienstige zaak als het niet bij slechts die 

twee blijft. Met dat hoofd en die handen is natuurlijk 

niets mis. Maar toch is er bij Marcus ineens dat 

andere woord dat opduikt. Dat woord waarmee de 

leer geen leerstelligheid wordt, maar waarbij alles 

een spa dieper blijkt te kunnen steken. Marcus stelt 

het ‘gezag’ tegenover ‘de leer’. Ja, het hoofd en de 

handen, ze zijn zeker niet onbelangrijk, maar het 

blijkt allemaal pas gezaghebbend te worden als die 

twee met elkaar door het hart verbonden raken. Het 

is het hart dat hoofd en handen met elkaar verbindt 

van leer tot gezag. 
  

Eerst iets over ‘de leer’. Zoals Haidt het 

omschrijft, gaat er een onreine geest in deze wereld 

dagelijks als een bezetene tekeer en niemand die 

eraan ontkomt. Het is ‘de leer’. In alle lagen treedt 

hij aan. Of het nu gaat om wetenschap, politiek, 

ethiek, kerk, overal kom je hem tegen. En waar 

je hem tegenkomt, overal vertoont hij dezelfde 

trekken. Want de leer wéét het en eist absolute 

gehoorzaamheid, want het is zo en niet anders. 
  

Het gaat er niet om dat je geen overtuiging mag 

hebben. Wie volledig overtuigd is van iets, is 

enthousiast, bezield, kortom geestdriftig. Tot zover 

gaat het goed. Het gaat alleen mis wanneer in de 

drieslag hoofd-hart en handen, het hart ontbreekt. 

 

Wanneer overtuigingen leerstellig worden, zonder dat 

er nog verwondering, liefde voor de 

ander ontbreekt. Dan, waarschuwt Marcus, verwordt 

‘de leer’ tot een demon, tot een onreine geest, zeg 

maar, tot koude leerstelligheid. De leer is daarmee 

het tegendeel van verwondering, die altijd alles 

nieuw maakt en in beweging houdt.  
  

En dan blijkt er in onze lezing naast ‘de leer’ ook nog 

zoiets als gezag te zijn. Want Jezus verkondigde de 

leer ‘met gezag’. En wat hij nu precies gezegd heeft, 

dat vertelt Marcus niet. Het doet er, denk ik, ook niet 

echt toe. Het gaat meer om de manier waaróp hij het 

zei. Aan wat hij zei en hoe hij het zei, voelden de 

mensen: hoofd, hart en handen komen hier bij 

elkaar. Dit is geen koude leerstelligheid wat hij 

verkondigt, maar in deze mens krijgen de woorden 

van God een kloppend hart. En als hij zegt dat het 

koninkrijk van God nabij is, dan is het alsof ook de 

mensen de hemel even zien opengaan en die stem 

uit den hoge vernemen: jij bent mijn geliefde kind. 
  

En dat werd duidelijk zodra hij ging spreken. En de 

onreine geesten hebben het als eerste in de gaten. 

“Ben jij gekomen om ons te vernietigen?’. Ze voelen 

het haarfijn aan. Hij is inderdaad gekomen om dat te 

vernietigen: die verderfelijke leerstelligheid, waar 

nergens ruimte is voor nuance, voor aandacht voor 

de ander, die misschien anders denkt, maar niet 

minder. Die misschien een andere leefstijl erop 

nahoudt, die ver van jou afstaat, maar die net als jij 

een kind van God is. Jezus kan en wil zijn hart niet 

thuislaten bij het lezen van de heilige Schrift en hij 

kan en wil zijn hart niet thuislaten in de ontmoeting 

met mensen die zijn hulp vragen. Hij kan en wil zijn 

hart niet thuislaten, wanneer hij mensen zoekt te 

vinden. En zo zette hij kreupelen op eigen benen, gaf 

hij blinden perspectief, liet hij doven de melodie van 

het leven horen en spreekt hij u aan, jou en mij.  
  

Ds. Esmeralda Mandemaker 

  

Leerhuis over de apocriefe bijbelboeken 
 Op 19 januari a.s. bent u weer van harte uitgenodigd 

bij het leerhuis. Deze middag gaan we aan de slag 

met het boekje Tobit. Een prachtig verhaal van een 

vader en een zoon, een engel en een vis. Een 

prachtig verhaal en het enige echte voorbeeld van 

een legende die de bijbel rijk is. Om 14.00 uur staat 

de koffie klaar in de Aanbouw. 

 

 

 

Op 22 januari is er basiscatechese om 19.00 uur in de 

Aanbouw.  
  



Op 16 december jl.  is overleden onze zuster in 

Christus, Johanna Engelina Laros-Varkevisser in de 

leeftijd van 85 jaar.  
 

Op 20 december jl. overleed in de leeftijd van 90 jaar 

onze zuster in Christus Ella Timmers-Plaszmeier. 
  

Wij gedenken hen met liefde en respect en bidden 

allen die hen missen zullen om Gods nabijheid in 

deze tijd van verdriet en gemis. 
  

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van 

ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor 

de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de 

Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de 

Heer. (Rom 14:7-8) 

 

Uit de Kerkenraad 
2026 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Om te beginnen 

sneeuw. Het is leuk om te zien, de witte wereld na 

een gure kerst. Goed voor de natuur, dat de 

seizoenen nog een beetje werken. Maar dat het 

klimaat verandert, na de warmste 7 december ooit, 

blijft een gegeven waarvan wij de gevolgen niet 

kunnen overzien. Voor mij en mijn gezin is het in 

ieder geval een aanzet om niet gedachteloos te 

consumeren. Alles wat gemaakt wordt levert immers 

milieuschade op. Soberheid, een oude protestantse 

deugd, krijgt een nieuwe dimensie. 

Een nieuw begin ook in de internationale 

verhoudingen, na de ontvoering van dictator Madero 

van Venezuela door de Amerikaanse dictator Trump. 

De Pax Americana is ten einde, maar de Amerikaanse 

dominantie niet. “Make the world safe for 

democracy” was de leus waarmee president 

Woodrow Wilson de Amerikaanse deelname aan de 

Eerste Wereldoorlog rechtvaardigde. Die deelname 

was beslissend voor de afloop, die een einde maakte 

aan de Duitse, Oostenrijkse, Russische en Turkse 

keizerrijken. In het vredesverdrag liet Wilson het 

initiatief opnemen om de Volkenbond op te richten, 

het begin van de Verenigde Naties. Nu maakt Trump 

een einde aan al deze verdragen. Het is de vraag of 

hij na Venezuela ook de democratische bondgenoten 

Canada en Groenland aan zijn heerszucht zal 

onderwerpen. Het Amerikaanse parlement zal deze 

keizer niet om toestemming vragen. Ook de politieke 

klimaatverandering in de wereld is onmiskenbaar en 

onvoorspelbaar.  

Dat geldt evenzeer voor de politiek in Nederland en 

in Europa. Moeten twee nuchtere middenpartijen in 

Den Haag een minderheidskabinet vormen, omdat 

meer dan een derde van de kiezers door rechtse 

waandenkbeelden over onze voormalige christelijke, 

maar vooral anti-islamitische, identiteit bevangen is? 

Zullen Macron, Merz en Starmer als politieke leiders 

van Frankrijk, Duitsland en Engeland en daarmee van 

Europa, diezelfde rechtse wanen overleven? 

En wat zal er van ons Witte Kerkje worden, temidden 

van al deze stormen? Is de Oudejaarsnacht, waar we 

tijdens de dienst de dominee niet konden verstaan 

vanwege het illegale vuurwerk dat kroeggangers 

zonder enig respect om de kerk heen afstaken, een 

voorteken?  

In ieder geval hebben wij een verhaal dat tegen de 

heerszucht en de gewelddadigheid van alle 

egotrippende koninkjes van deze wereld en tegen de 

wanen van hun volgelingen ingaat. Het was mooi om 

te zien dat in de kerstdiensten toch ook weer ouders 

met kleine kinderen naar het verhaal van de koning 

in de stal kwamen kijken. Het is van levensbelang, 

willen wij onze menselijkheid behouden. 

Daarom heeft de kerkenraad een nieuw beleidsplan 

voor de nabije toekomst gemaakt, dat we graag op 

dinsdagavond 3 februari met u bespreken.  

Veel heil en zegen in 2026 bid ik u en ons en allen in 

Gods schepping toe. 
 

Gerrit Goedhart, voorzitter kerkenraad 

 

Vanuit de Kerkrentmeesters 
Verkoop pastorie 

 

 

 

 

 

 
 

Afgelopen twee jaar zijn grote stappen gezet binnen 

het College van Kerkrentmeesters om inzicht te 

krijgen in de financiële situatie van de kerkelijke 

gemeente en de daarbij toekomstige verplichting 



met betrekking tot onderhoud van de kerk en 

pastorie. 

Er is sprake van een negatief financieel 

toekomstbeeld waarbij beperkte mogelijkheden zijn 

om dit beeld te draaien. Eén van die mogelijkheden 

is de verkoop van de pastorie. Dit zorgt naast 

inkomsten uit verkoop ook voor het niet hoeven 

uitgeven van onderhoudswerkzaamheden en 

verduurzaming. Een zeer lastige en emotionele 

keuze. Ook een keuze die is besproken met de 

gemeente en predikant.  

Nadat de predikant haar eigen vertrek uit de pastorie 

heeft aangekondigd zijn verschillende onderzoeken 

naar verhuur en verkoop onderzocht. Mede vanwege 

het feit dat investeren in de pastorie ook vanuit het 

CCBB niet is goedgekeurd, is overgegaan tot verkoop 

van de pastorie. 

Na een brede marktuitvraag bij verschillende 

makelaars is de verkoop ondergebracht bij 

Heemskerk Makelaardij, een lokale speler met veel 

kennis en kunde. Meerdere voorinspecties en 

technische zaken van de woning zijn overlegd. Ook 

zijn belangrijke punten m.b.t. garanties inzichtelijk 

gemaakt. Het feit dat de pastorie niet is bewoond 

door de verkoper is daarmee een zeer belangrijke. 

Dit betekent namelijk dat wij niet aansprakelijk zijn 

voor gebreken aangezien wij deze niet kennen. 

In september is de woning officieel in de verkoop 

gegaan en is zeer grote interesse geweest vanuit uit 

dorp, maar ook zeker van daarbuiten. Het grote 

perceel, centrale ligging en de garage waren de 

belangrijkste punten voor de geïnteresseerden. De 

garage is met name interessant voor kantoor aan 

huis of het levensloopbestendig maken van de 

woning. 

Nadat er circa 20 bezichtigingen zijn geweest zijn er 

uiteindelijk 8 biedingen gedaan. Om uiteindelijk het 

optimale resultaat te bewerkstelligen is na circa twee 

weken bij de nog geïnteresseerde bieders een 

uitvraag gedaan om in een gesloten envelop een 

finale bieding te doen, inclusief voorwaarden. 

De uiteindelijke koper had zowel het beste bod, als 

de beste voorwaarden (geen voorbehoud 

financiering). Een zeer mooi resultaat. Zeker ook 

omdat de verkoop van de pastorie niet uit luxe is, 

maar uit bittere noodzaak. 

Dit extra resultaat hebben wij als gemeente hard 

nodig voor de toekomst van de eredienst in de Witte 

Kerk, maar ook om de kerk als gebouw weer een stap 

verder te brengen. Denk hierbij niet aan grote 

verbouwingen, maar met name het wegwerken van 

achterstallig onderhoud en kleine 

verduurzamingsstappen. 
 

Kerkrentmeesters, 

Eduard Bezemer 

 

Collecte bericht Diaconie februari 2026 
Op 1 februari is de collecte bestemd voor KIA 

Werelddiaconaat. Dit keer gaat het geld naar 

Bangladesh dat ernstig lijdt onder klimaatverandering. 

Het regent onregelmatig en de zeespiegel stijgt, 

waardoor het land verzilt. KIA leert boeren zich aan te 

passen door een andere manier van landbouwen te 

introduceren.  

Op 8 februari gaat de opbrengst naar KIA Noodhulp 

Zuid-Sudan. Deze noodhulp is bestemd voor de 

mensen in de vluchtelingenkampen aldaar. Ze 

worden voorzien van schoon drinkwater, voedsel en 

sanitaire voorzieningen. Meer dan 12 miljoen 

Sudanezen zijn op de vlucht geslagen voor het 

oorlogsgeweld.  

Op 15 februari is de opbrengst bestemd voor de 

wekelijkse bloemengroet vanuit de kerk.  

Op 22 februari gaat de opbrengst naar “Uit de 

Schaduw”, het gezamenlijke project met Noordwijk. 

Weer even ter herinnering: in India worden 

gehandicapte kinderen gezien als een straf van de 

goden. De kinderen worden verstopt en hebben zo 

geen mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Het 

project “Uit de Schaduw” zorgt ervoor, dat deze 

kinderen opgevangen worden en zich op hun eigen 

niveau toch kunnen ontwikkelen. De kaarsjes bij de 

ingang van de kerk zijn ook voor dit doel bestemd. 

Voor slechts twee euro heeft u al een handmatig 

gevormd kaarsje in uw bezit.  

 

Vanuit de diaconie 
Kerst(sterren)project 

 

Wat fijn dat er met kerst weer kerststerren de kerk 

versierden. Na de dienst van eerste kerstdag werden 

de planten meegenomen en aan mensen uitgedeeld. 

Een woord van dank aan Bas van der Tang die ervoor 

gezorgd heeft dat er meer dan honderd kerststerren 

direct van de kweker bij ons in de kerk konden staan. 

Ook een woord van dank aan de gulle gevers die het 

project mogelijk maakten. In de volgende 



Nieuwsbrief kunt u lezen welke cheque wij aan de 

stichting Jarige Job kunnen overhandigen.  
 

Uit de Schaduw 

In de dienst van 18 januari zullen er mensen die naar 

India geweest zijn voor het project Uit de Schaduw 

het een en ander vertellen over hun ervaringen. 
 

Snertavond uitgesteld 

 

Hoewel de natuur er prachtig uitziet als er sneeuw is 

gevallen, levert het ook de nodige problemen op. 

Graag willen wij iedereen in goede gezondheid 

ontmoeten en daarom heeft de diaconie besloten de 

Nieuwjaarsbijeenkomst van 9 januari te verschuiven 

naar 16 januari! 
 

Met vriendelijke groeten namens de diaconie, 

Annelies Venema 

 

Bericht van onze koster Jan Passchier 
Lieve allemaal, 

Na ruim 21 jaar koster te zijn geweest van de Witte 

Kerk, valt het mij niet gemakkelijk om te zeggen dat 

ik in februari 2026 afscheid neem van deze 

bijzondere taak. In al die jaren heb ik ruim 1000 

zondagen kostersdiensten mogen verzorgen. Maar 

het waren niet alleen de zondagen die mijn werk zo 

waardevol maakten. 

Ik denk met warmte terug aan de vele bruiloften, 

begrafenissen, doopdiensten en feestelijke 

verhuurmomenten waarop mensen hun vreugde, 

verdriet, hoop en liefde deelden, en dat ik daarbij 

een kleine rol mocht spelen heeft mij diep geraakt. 
 

De Witte Kerk is voor mij meer geworden dan alleen 

een plek om te werken, het is een gemeenschap 

waarin ik me thuis voel, mede dankzij jullie. 

Ik ben dankbaar voor de gesprekken, glimlachen, 

steun, samenwerking en vele herinneringen die ik 

meedraag. 

Dank jullie wel voor het vertrouwen dat jullie mij in al 

die jaren hebben gegeven. 
 

Hartelijke groet, 

Jan Passchier. 

U begrijpt dat wij het ontzettend jammer vinden dat 

Jan zijn taak moet neerleggen. Natuurlijk zullen we 

op gepaste wijze afscheid nemen, maar nu al willen 

we Jan ontzettend bedanken voor al die fantastische 

jaren dat hij onze koster, en daarmee ook onze steun 

en toeverlaat was. We zijn hem (en zijn gezin) 

dankbaar voor alle uren en enorme inzet voor onze 

Kerk en gemeenschap. 

We zullen, als College van Kerkrentmeesters, op zoek 

moeten naar een goede invulling van alle taken van 

Jan. Hebt u ideeën dan horen we die graag. 

Voor nu: alle goeds voor 2026. 
 

College van Kerkrentmeesters, 

Rindert Venema 

 

Graag bezoek ontvangen? 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de 

predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u 

opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u  

- of één van uw naasten - ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon 

of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 
 

Terugblik op kerst 2025  
Kerstwens van Jos en Jeanette van den Burg voor de 

hele gemeente: 



Impressie van het kinderkerstfeest 21-12-2025. Het 

kerstverhaal, mooie liedjes en veel gezelligheid. We 

maakten een lichtje voor iemand die dat kan 

gebruiken of voor onszelf. Want iedereen heeft licht 

nodig. Guusje speelde op de blokfluit Jingle Bells! 

Heel knap gedaan! 

 

 
 

Heel hartelijk dank voor alle felicitaties die ik heb 

ontvangen voor mijn 80ste verjaardag. Ook dank voor 

de mooie bloemen van de Witte Kerk. 
 

Met vriendelijke groet, 

Bert Laros 



 

Bedankt voor de mooie bos bloemen die werd 

gebracht door Margreet Vingerling namens de Witte 

Kerk. 
 

Hugo en Rita Duijvenvoorde 

Hartelijk dank voor de mooie kerststerren en de 

felicitatie die wij hebben ontvangen voor ons 50-jarig 

huwelijk. 
  

Vriendelijke groet, 

Fred en Ineke Veerman- van Rheenen 



 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik 

mocht ontvangen voor mijn 85ste verjaardag. 
 

Mevrouw B. van Beek- van der Zweth 



Dank jullie wel voor deze schitterende kerstroos. 

Detta kwam deze brengen en het gaf ons een gevoel 

van liefde dat er aan ons gedacht is te midden van de 

verhuisrommel waar we middenin zitten. Maar de 

Witte Kerk stond vrij snel op zijn plekje! 

We wensen jullie gezellige feestdagen en een 

gezegend 2026. 

Gods zegen voor jullie allemaal. 
 

Marion Kuipers-van Eijsden 

 

 

Mevr. J.M.C. Becking-Marks hoopt op 5 februari haar 

92ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Van ’t Haafftstraat 25, Noordwijkerhout. 
 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 21 januari 2026 is er weer een 

schrijfcafé in de Witte Kerk. 



Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 

om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 

spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 

wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 

het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 

wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 

elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. 

Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een 

open café, op een speciale plek in het hart van ons 

dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 

Nel 0252-373719. 

 

Wanneer: 21 januari 2026 van 9.30 tot 11.30 uur. 

Prijs: € 10,oo per keer, dat is inclusief koffie of thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

Leerhuis Noordwijk -- Daniël Tavenier:  
“Hoe schilder ik een engel”. Daniël vertelt over zijn 

eigen proces bij het schilderen van de Engel in het 

verhaal van Elia. Een persoonlijk verhaal waarvan 

een korte film gemaakt is die wordt vertoond. “Een 

worsteling op doek”, zoals hij zelf aangeeft. 

Donderdagmiddag 15 januari van 14.00-16.00 uur in 

De Vinkenhof. 

 

Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
Zondag 18 januari - Buurtkerk 

 Oecumenische dienst  

(Gebedsweek eenheid Christenen - 18-25 januari) 



Zondag 25 januari - Oude Jeroenskerk 

10.00 uur – Heilig Avondmaal 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zondag 1 februari - Buurtkerk - 10.00 uur 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zondag 8 februari -  Oude Jeroenskerk - 10.00 uur  

Ds. Axel Wicke 



Kopij voor de volgende 

Nieuwsbrief graag inleveren  

vóór  3 februari 2026 naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

tel:0252-373719




  



 

 



 

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 
 

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19 

s.miedema@vu.nl 
 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026 

wendela.van.zomeren@live.nl 
 

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93 

petraplug89@gmail.com 
 

Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 
 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 
 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

 Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
 tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Vacant 

p/a ouderlingen@dewittekerk.nl 

 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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