
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 
 

Zondag 4 februari 2024 - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker – Heilig Avondmaal 

1ste collecte: Kerk in Actie: Werelddiaconaat - 

Bangladesh 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente  

Kindernevendienst - Esther 

 

Zondag 11 februari 2024 - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker  

1ste collecte: Kerk in Actie: Noodhulp - 

Griekenland 

2de collecte: kerk online via kerkdienst gemist 

Kindernevendienst - Marijke 

 

Zondag 18 februari 2024 - 10.00 uur    

Ds. G. Binnendijk, Noordwijk 

1ste collecte: Kerk in Actie: Binnenlands 

diaconaat 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Joke 

 

Zondag 25 februari 2024 - 10.00 uur 

Ds. C. Koops, Woubrugge 

1ste collecte: Protestantse Kerk - missionair 

werk 

2de collecte: onderhoud orgel 

Kindernevendienst - Brigitte 

 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

Vanuit de pastorie 

Bij 2 Samuël 6:1-23 
 

Binnenkort barst het feestgedruis weer los hier 

in ons dorp. De winkels hangen alweer vol 

met felgekleurde kleding en hoedjes in de 

meest uiteenlopende ontwerpen. Niemand 

ontkomt aan de reuring en gezelligheid op 

straat tot diep in de nacht. Ik moet altijd 

denken aan het verhaal van koning David, die 

schaamteloos dansend, etend en feestend in 

optocht door de stad gaat. Het gaat misschien 

wat ver om te zeggen dat er carnaval gevierd 

wordt in Jeruzalem, maar het gaat bij de 

intocht van de ark er wel degelijk carnavalesk 

aan toe. 

Carnavalesk doet niet alleen de feestende 

optocht aan, maar in het verhaal zit ook dat 

wat de kern van het carnavalsfeest uitmaakt. 

Dat wat doorgaans als normaal beschouwd 

wordt, althans dat denken we dan, op enig 

moment niet normaal is en andersom. Het is 

het feest van de omkering, van het 

doorbreken van de status quo. Je wordt, voor 

even, op het verkeerde been gezet. 

En zo begint ook het verhaal van David en de 

ark, met het verkeerde been. Dertigduizend 

weerbare mannen brengt David op de been. 

Er zal wel weer gevochten worden. Maar dat 

wordt er niet. Het is de eerste carnavaleske 
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omkering: David verzamelt zijn mannen niet 

voor de strijd, maar voor een processie. Zij 

gaan straks voorop in een liturgische 

polonaise. De ark, gaat niet naar het slagveld, 

maar hij krijgt zijn eigen plaats. In een tent in 

Jeruzalem, zoals het ooit begonnen was. 

David geeft God de eer die hem toekomt. 

Althans zo lijkt het, want, carnavalesk als het 

is, niets is op voorhand wat het lijkt.  

En zo gaat de stoet op weg. De ark staat op 

een kar en wordt getrokken door runderen. 

Maar de goede verstaander voelt nu enige 

aarzeling opkomen, de ark op een kar? Dat 

doen de Filistijnen wel, maar in de Tora staat 

toch iets anders. Daar staat immers dat je de 

Eeuwige wiens naam aan de ark verbonden 

is, niet op een kar voort trekt, maar dat je Hem 

op handen draagt. Het kost iets, van je 

aandacht en je toewijding, van je geld en 

goed, van jezelf. Wie de Eeuwige wil dienen 

zet Hem niet op een heilige koeienkar. Wie 

Hem dienen wil moet zijn schouders er zelf 

onder zetten. 

In onze tijd worden de dingen vaak 

beoordeeld op het gevoel dat ze geven, de 

ervaring die je er door krijgt, in verkooptaal 

heet dat: 'een stukje belevenis' – ook in de 

godsdienst, de liturgie. En zeker, het hoort er 

bij: de ervaring kan een prachtig vehikel zijn, 

maar het kan ook zomaar de koeienkar 

worden, waarop de Eeuwige op veilige 

afstand wordt geparkeerd, vanwaar hij ons, 

indien gewenst, op onze religieuze 

gevoelswenken mag bedienen. Zou David dat 

vergeten zijn als hij met zijn mannen in 

processie door het land gaat? Dat het niet om 

hem, de koning, gaat, maar om de Ene. De 

Eeuwige hoort niet op een heilige kar, hij hoort 

in het hart van de mens, dichtbij, gewoon, 

aards, alledaags, zoals de Tien Woorden 

daarover gaan, over de juiste verhoudingen 

tussen mensen en God. En juist Hij, de 

Eeuwige wenst niet mee te doen aan dit type 

leiderschap dat die juiste verhoudingen 

scheeftrekt.  

En nu is David ontmaskerd. Zijn project 

hapert: hoe kan ik God voor mijn kar spannen, 

dacht hij eerst, maar nu is de vraag geworden: 

hoe kan deze God ooit bij mij wonen?  

Van die dertigduizend horen we niet meer. 

Wel van dragers, die de ark op handen 

dragen, en van David die als een malle danst 

voor het aangezicht van de Eeuwige. 
 

 
 

Zijn koningsmantel heeft hij thuisgelaten, 

alleen een linnen priesterhemd bedekt zijn lijf. 

Heel waardig is het niet, een beetje gênant-

sensueel zelfs. Flirten met God is het wat 

David doet en hij geeft zich bloot, letterlijk, 

maar je kunt dat ook vertalen met 'onthullen' – 

David onthult de kern van zijn leiderschap: die 

zit hem niet in de uiterlijke tekenen van 

waardigheid, maar in zijn wens de Eeuwige te 

eren, door zich klein te maken, misschien wel 

belachelijk – door zich te verlagen. Het 

Hebreeuws gebruikt daarvoor het woord 

'sjofel'. David wil een sjofele leider zijn, een 

met een boerenkiel, zonder masker, 

dienstbaar aan zijn God en aan zijn volk. 

Als de ark staat, offert de koning voor de Heer 

en hij zegent het volk. Hij laat hen delen in zijn 

vreugde. Zegenen is delen. Brood, dadels en 

rozijnen gaan rond, en je stelt je voor: daar 

hoort een teug goede wijn bij. Aan tafel vier je 

dat het ook anders kan. Zo'n tafel staat ook in 

de kerk, met brood en wijn. Ja, het heeft iets 

carnavalesks om avondmaal te vieren: voor 

even doorbreken we de status quo van deze 

wereld met haar ongelijkheid, haar 

maskerade, haar paraderende machten. In de 

kerk mag je komen zoals je bent en voor ieder 

is er genoeg. Je zou je zelfs kunnen 

voorstellen dat je een dansje doet als je naar 

voren komt, maar ik denk dat we daar in deze 

kerk nog niet zo goed in zijn. Maar misschien 

dan een dansje in gedachten, een dansje in 



jezelf voor de goede God, die zich onthult 

waar brood en wijn gedeeld worden en waar 

de carnavaleske omkering van zijn toekomst 

levend gehouden worden. Je zou er bijna 

'alaaf' op zeggen. 
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Start veertigdagentijd: 

oecumenische viering Aswoensdag 
Waar voor Noordwijkerhout het carnaval een 

feest is waar het hele jaar naar wordt 

uitgekeken, zien wij in de kerk uit naar het 

wonder van Pasen. De veertig dagen (buiten 

de zondagen om) voor deze feestdag is een 

periode van bezinning, soberheid en inkeer. 

 

 
 

In de Rooms-Katholieke kerk wordt de 

veertigdagentijd ingeluid met een viering op 

Aswoensdag. De palmpasentakken van het 

jaar daarvoor zijn verbrand en met de as 

wordt een kruisje op het voorhoofd gegeven. 

Een mooi symbool dat kan helpen om stil te 

staan bij het grote wonder dat aan ons 

mensen is geschied. In de Jozefkerk is er om 

19.00 uur een dienst van woord en gebed 

waar ik samen met mijn katholieke collega Jan 

Lamberts voorga. U bent van harte 

uitgenodigd om samen met ons en onze 

katholieke broeders en zusters deze viering 

mee te beleven om zo toe te leven naar 

Pasen. 

 

Doopdiensten 

Op 21 januari jl. mochten we Tijn, zoon van 

Eduard en Wendy Bezemer en broertje van 

Noud opnemen in de kring van de gemeente. 

De doopouders hadden prachtige liederen 

uitgekozen en het werd een feestelijke dienst.  

Op 11 februari wordt de heilige doop bediend 

aan Vivé, dochter van Leroy Molkenboer en 

Maxime Meiland, zusje van Claire. We zijn 

dankbaar dat tot op de dag van vandaag 

mensen zich toevertrouwen aan de 

barmhartigheid Gods en ja willen zeggen 

tegen God en zijn gemeente. 

 

 
 

Op 10 januari jl. overleed in de leeftijd van 94 

jaar, Josina Adriana Marie Verwater-Stijnders. 

Ine Verwater was de oudste dochter in een 

gezin van drie kinderen. Zij trouwde met haar 

grote liefde Jan. Helaas mocht hun huwelijk 

geen lang leven beschoren zijn. In 1970 werd 

Jan ziek en stief hij. In de jaren erna leerde zij 

Ad Verwater kennen. Een weduwnaar met vijf 

kinderen. Zij trouwden in 1980, waarna Ine 

afscheid moest nemen van Soesterberg en in 

Noordwijkerhout kwam wonen. 

Ine deed veel voor de kerk. Zo was zij vele 

jaren kerkvoogd, scriba en beheerder van de 

begraafplaats. Ze was als oud medewerker bij 

de Nederlandse Bank goed met cijfers en kon 

organiseren. De kerk was belangrijk voor haar 

en zij heeft zich met ziel en zaligheid voor 

deze gemeente ingezet. Dinsdag 16 januari is 

er een dienst gehouden ter nagedachtenis van 

haar leven. Aansluitend heeft de graflegging 

plaatsgevonden op de begraafplaats van onze 

gemeente aan de Herenweg. Wij bidden de 

familie Gods kracht, liefde en nabijheid toe in 

deze verdrietige tijd. 

 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Vanuit de diaconie 

Ook dit jaar was de kerststerrenactie weer een 

groot succes. Door omstandigheden konden 

de kerststerren niet rondom de preekstoel 

opgesteld worden, maar op andere plekken in 

de kerk kwamen de kerststerren ook tot hun 

Ine Verwater 



recht. Na de dienst van eerste kerstdag 

hebben alle honderd planten een goede 

bestemming gekregen. Alle gulle gevers onze 

hartelijke dank. De diaconie heeft het 

opgehaalde bedrag aangevuld. We kunnen 

aan Stichting Present Bollenstreek een 

cheque overhandigen van € 2.000,00. 

Wat was het hartverwarmend dat we weer een 

Nieuwjaarsbijeenkomst/Snertavond konden 

organiseren. Het was een gezellige 

bijeenkomst waarbij de erwtensoep, verzorgd 

door het Wapen van Noordwijkerhout, gretig 

aftrek vond. Ook al hadden we extra besteld  

aan het eind van de bijeenkomst was de pan 

tot op de bodem leeg. 
 

 
 

 
 

 

We hebben weer een volle krat bij de 

Voedselbank kunnen afleveren. Ook hiervoor 

weer onze hartelijke dank.  

 

Vanuit de kerkenraad 

De kerkenraad is op 22 januari voor het eerst 

in het nieuwe jaar weer bijeen geweest. We 

kijken terug op een jaar waarin we weer een 

aantal gemeenteleden hebben verloren, maar 

we hebben en hadden voor en na de 

jaarwisseling ook weer een aantal dopen. De 

aantallen zijn niet in balans, maar dat er naast 

het verdriet om het afscheid van mensen die 

ons ontvallen toch ook weer ouders zijn die 

hun nieuwgeborenen laten dopen, geeft ons 

veel vreugde. Daar past bij dat wij er als 

kerkenraad aan hechten om de 

kindernevendienst in stand te houden en ook 

een aantal vrijwilligers hebben gevonden die 

daar aan willen trekken. Een kerkdienst met 

kinderen is heel iets anders dan een dienst 

met alleen maar grijze hoofden. Ook de 

bezetting van de kerkenraad is reden tot 

vreugde, met twee nieuwe ouderlingen die 

hun eigen energie meebrengen. 

Op de agenda stond de begroting voor het 

nieuwe jaar. Die toont een tekort en dat is 

aanzienlijk. Het  tekort wordt aangevuld uit de 

reserve, onze spaarpot. Daar zit nog 

voldoende in, maar het is niet gezond om je 

kosten voor dagelijks onderhoud uit je 

spaarpot te betalen. Die is er voor bijzondere 

kosten. Ongeveer de helft van onze inkomsten 

komt uit de Actie Kerkbalans, dus uit de 

bijdragen van de leden. Die bijdragen zijn de 

afgelopen jaren goed op peil gebleven, 

daardoor zijn we nog steeds een bloeiende 

gemeente. 

Maar de vraag is of we dat zo houden. De 

katholieke Victorkerk is met ingang van dit jaar 

aan de eredienst onttrokken en het is niet de 

enige in de streek. De tijd dat jongeren als zij 

een eigen huishouden opzetten, vanzelf-

sprekend zelf lid worden van de kerk en 

financieel bijdragen, is voorbij. Ook wij hebben 

meer oude dan jonge leden. Er zijn leden die 

bij hun overlijden geld nalaten aan de kerk. 



Dat helpt ons, maar als de jonge gezinnen die 

zich op de Bavo vestigen, of elders in 

Noordwijkerhout en de Zilk, niet voor nieuwe 

aanwas zorgen, dan moeten we toch naar de 

verhouding tussen inkomsten en uitgaven 

kijken. De kerkenraad is zich daarvan bewust. 

We  hebben de begroting goedgekeurd, maar 

niet zonder onze zorg uit de spreken. De 

verhouding tussen uitgaven en inkomsten 

moet beter in balans. De kerkrentmeesters 

zullen in de eerste plaats kijken naar de 

kosten en de opbrengsten van het 

kerkgebouw: kunnen de verwarmingskosten 

omlaag, gebruiken we de monumenten-

subsidies voor het onderhoud goed en halen 

we voldoende uit de verhuur van het gebouw? 

Zoals de voorzitter van de  kerkrentmeesters 

zei: we maken ons zorgen, maar tot nu toe 

hebben we het steeds gered. En zijn we 

steeds gered. We houden de eredienst 

gaande en blijven een ‘vindplaats van geloof, 

hoop en liefde’ in het hart van het dorp. In 

2024 kunnen we weer vooruit. 

 

Gerrit Goedhart, voorzitter kerkenraad 

 

Wat mij trof…..  

Op een bankje in het dorp komt een 

vrouw naast me zitten. Zij stelt mij spontaan 

een vraag: “Weet jij waar ik kan overnachten?” 

Ze gaat door: “Ik zal je vertellen waarom, het 

begon bij mij met een burn-out. Het gaat nu 

gelukkig weer beter met me. Ik heb besloten 

om iets goeds te doen voor een kindertehuis 

in Indonesië en heb bedacht om een voettocht 

door Nederland te maken. Van de ervaringen, 

gratis overnachtingen en maaltijden tijdens 

deze tocht wil ik een boek schrijven. De 

opbrengst daarvan wil ik schenken aan dat 

tehuis.” 

Ik bedenk een aantal mogelijkheden om te 

overnachten voor haar zoals: Hotel van der 

Geest, De Raetskamer of Stayokay. Daar zijn 

natuurlijk kosten aan verbonden. 
 

Dan denk ik aan een verhaal uit de 

kinderbijbel van Anne de Vries waarin staat:  

  
 

“Als de Here Jezus terugkomt en vraagt: Wat  

heb jij voor Mij gedaan? Ik ben een 

vreemdeling geweest en heb jij Mij een plekje 

gegeven waar ik slapen kon?”. 

Daarom zeg ik: “Wat mij betreft kun je met mij 

mee naar mijn huis. 

Dan wil ik dit natuurlijk nog wel even 

overleggen met mijn man”. Zo gezegd, zo 

gedaan. Bij mij thuis licht zij haar verhaal toe. 

Na het checken van haar gegevens blijkt haar 

verhaal te kloppen. 
 

Ze eet die avond gezellig met ons mee en ik 

laat haar de slaapplaats boven zien. Dit was 

ooit de slaapkamer van onze dochter met op 

de deur nog haar naambordje. Toevallig met 

dezelfde naam als die van deze vrouw (!). 

En boven hangt ook nog een spandoek met 

de volgende Indonesische tekst: 
 

 
 

Dit betekent: “welkom thuis”.  

Onze zoon had  vrijwilligerswerk gedaan in 

Indonesië en met deze spandoek haalden we 

hem bij thuiskomst binnen op Schiphol! 

Dit voelt ook als een welkom voor haar! 

Na een goede nachtrust met ontbijt liep ik een 

eindje met haar mee. 

Zij vervolgde haar voettocht. 

Het was een bijzondere ervaring. Voor ons 

allemaal. 
 

Een gemeentelid 
(De naam van de schrijfster is bij de redactie bekend)  



Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 21 februari  2024 is er weer een 

schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je 

schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal 

te zijn, het gaat er niet om dat je een boek 

gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het 

gaat erom je hart te laten spreken. Er is 

zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, 

maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het 

niet bestaat. 

Door middel van allerlei korte opdrachten en 

werkwijzen komen er de prachtigste verhalen 

en gedachten op papier. Heel verrassend wat 

er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook 

delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder 

leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe: het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. E-mail: 

nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel 

naar Nel 0252-373719. 

Wanneer: woensdag 21 februari 2024 van 

9.30 uur tot 11.30 uur, zie ook onze agenda 

op www.vriendenvandewittekerk.nl 

Prijs: €10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

 

Mededeling Kerkenraad 

Beste allen, 

 

Maandagavond heeft de kerkenraad de 

begroting voor 2024 goedgekeurd. Die 

begroting schetst een weinig rooskleurig 

beeld. We verwachten een tekort van bijna 

50.000 euro. Door stijgende kosten en diverse 

indexaties en gelijkblijvende bijdragen van 

onze gemeenteleden, (dat hopen we in ieder 

geval) wordt het gat tussen noodzakelijke 

uitgaven en inkomsten steeds groter. 

Verwarming, onderhoud, kosten 

predikantsplaats en diverse afdrachten 

drukken steeds meer op de begroting en we 

verwachten dat dit de komende jaren niet 

minder zal worden. Daarmee zien we dat we 

ernstig moeten interen op onze reserves. Dat 

kan niet al te lang doorgaan en daarom zullen 

we goed moeten nadenken over de komende 

jaren. Belangrijkste opdracht is natuurlijk het 

in stand houden van onze kerk en de 

predikantsplaats. Dat vraagt om creativiteit en 

zo hier en daar ook offers. Als u goede ideeën 

hebt om meer inkomsten te verwerven dan 

horen we dat graag. Wilt u meewerken om 

onze kerk in stand te houden: van harte 

welkom. Neem gerust contact op met een van 

de kerkrentmeesters. 

De begroting zal binnenkort op de website van 

de Witte Kerk geplaatst worden. 
 

Met vriendelijke groet, 

Rindert Venema, penningmeester. 

 

Kerkbalans 

 

Op het moment van schrijven zijn we met een 

groep vrijwilligers druk bezig uw toezeggingen 

op te halen en te verwerken. Heeft u al 

toegezegd dan willen wij u hier enorm voor 

bedanken!  

Heeft u nog niet gereageerd, wilt u dit dan 

alstublieft alsnog doen?  

Wilt u ook reageren als u geen gebruik maakt 

van de automatische incasso, maar het 

bedrag zelf overmaakt.  

tel:0252-373719


Of als u niet kunt of wilt bijdragen.  

Of als u de brief of het e-mailbericht niet meer 

heeft.  

U kunt ons bereiken op tel. 06-30 50 66 84 of 

via het e-mailadres kerkbalans@dewittekerk.nl. 
 



Overzicht van bijdragen en giften -  

in de maand december 2023. 

 

Gift 

Van N.N. hebben we € 1000,00 mogen 

ontvangen voor het werk van de 

kerkrentmeesters. We zijn hier enorm 

dankbaar voor! 

  

Diaconale doelen  totaal                    €  829,10 

collectebonnen    49,75 

contant   432,35 

kerkapp   347,00 

gestort op rekening      0,00 

  

Kerkrentmeesters totaal                    €  846,45 

collectebonnen    49,00 

contant   502,45 

kerkapp   270,00 

gestort op rekening    25,00 

 

De kerkrentmeesters 
 

Witte Kerk-app 

Maakt u / maak jij al gebruik van de Witte 

Kerk-app?  

Geen contant geld? Geen probleem! Via de 

Witte Kerk-app kun je makkelijk aan de 

wekelijkse collectes geven.  

Ook biedt de app nog meer voordelen. Je kunt 

zien welke dominee spreekt en makkelijk 

gemeenteleden opzoeken in het 

ledenbestand. 

 

Maar het leukste is: je blijf op de hoogte 

van het reilen en zeilen binnen de 

gemeente!  

Kijk welke groepen er binnen onze Witte Kerk-

app zijn en als je er nog een mist kun je deze 

groep zelf aanmaken. Zo wordt communiceren 

nog makkelijker!  

Heb je de app nog niet? Zoek in de AppStore 

of Playstore naar "De Witte Kerk 

Noordwijkerhout" en download deze gelijk 

even. 

  

Bedankt en groet, 

Bertine 

 

Nieuwe beamer 

Afgelopen week is er een nieuwe beamer 

opgehangen in de kerkzaal. Dit was hard 

nodig want de oude beamer was echt aan 

vervanging toe. Teksten en afbeeldingen 

werden steeds waziger en ook maakte hij 

soms hele rare vervormingen van de 

afbeeldingen. Reparatie, updaten was niet 

meer mogelijk helaas. Gelukkig wordt deze 

beamer geheel door een gemeentelid betaald 

en rust deze dure aanschaf niet op de 

financiële middelen van onze kerkelijke 

gemeente. We zijn erg dankbaar dat we dit 

cadeau hebben mogen ontvangen. 

 

Onderhoudsbeurt-K (6) 

Zo’n eerste column van het jaar is een mooie 

gelegenheid om het eens over punten en 

komma’s te hebben. En natuurlijk ook over 

puntkomma’s, dubbele punten, vraag- en 

uitroeptekens. Neem nu dat lied dat wij laatst 

met elkaar in de kerk zongen. ‘De Heer is mijn 

herder’, zo begonnen we. Zeker geen 

onbekende! Zelfs wie al jaren niet meer in de 

kerk is geweest, kan dit lied vaak nog prima 

meezingen. Waar het in ons vorige liedboek 

als Gz. 14 een plaatsje had gekregen, staat 

het in onze huidige liederenbundel als lied 23b 

te boek. Ooit zongen we ‘waatren’, nu is dat 

‘wateren’ geworden, maar voor de rest is het 

eerste couplet ongemoeid gelaten. 

mailto:kerkbalans@dewittekerk.nl


Iets dat ook voor de leestekens geldt. ‘De 

Heer is mijn herder’, zo begint het met een 

uitroepteken! Het hoge woord is er direct uit 

en vraagt om stevige benadrukking, vandaar 

dat uitroepteken. ‘’k Heb al wat mij lust’, zo 

gaat het verder, om vervolgens op een 

puntkomma te stuiten. Mooie gelegenheid dus 

om na de constatering dat wij alles in dat 

herderschap hebben ontvangen wat we nodig 

hebben, even op adem te komen. Maar dan, 

dan komt het! Wat wij nu gaan zingen vraagt 

om een langere adem. Want dat Hij ons zal 

geleiden naar grazige weiden, mag dan over 

twee regels zijn uitgespreid, het is één zin en 

dient dus bij elkaar te worden gehouden om 

zinnig te klinken. Geen hap lucht dus tussen 

het geleiden naar grazige weiden. Eenmaal bij 

die weiden aangekomen, duikt er een punt op. 

Een welverdiend moment om even op te 

ademen, zoals dat altijd de bedoeling is waar 

een punt wordt gezet. En maak daar nu 

dankbaar gebruik van, want na die punt achter 

de grazige weiden moet het naar de wateren 

der rust. En omdat dat zachtkens moet en er 

opnieuw geen punt of komma staat tussen die 

twee zinsdelen, is het met die verse adem 

opnieuw de bedoeling dat er een boog wordt 

gesponnen, welke het ‘zachtkens voeren aan 

wateren der rust’ bij elkaar houdt. Want alleen 

zo zingen wij met begrip en zijn we verstaan-

baar! Ergens wordt in de bijbel de vraag aan 

iemand gesteld of hij verstaat wat hij leest. De 

goede verstaander zal begrijpen dat ook bij 

zingen onbegrip op de loer ligt. Zijn wij te 

volgen voor anderen met hoe wij de zinnen 

spinnen? En zeker ook niet onbelangrijk: 

kunnen wij onszelf eigenlijk wel volgen? Is een 

zin reeds in z’n volledigheid door ons heen 

gegaan voordat wij onze mond opentrekken? 

Voelen we al wat er over onze lippen gaat 

komen voordat de eerste woorden op 

weg zijn gegaan naar een punt of 

komma? Leestekens, heilzame plaatsen zijn 

het om op adem te komen voor een nieuwe 

boog. Plaatsen om vooruit te lezen en te 

doorvoelen van wat komen gaat. Oasen om te 

overzien hoe lang de nieuw te trekken lijn zal 

zijn. Want zingen is lijnen trekken, bogen 

spannen, zinsdelen niet ongewenst uit elkaar 

laten vallen, opdat hetgeen wij zingen voor 

onszelf en anderen verstaanbaar zal zijn en 

doorleefd mag heten. 

  

Arco Mandemaker 

Cantor 

 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het 

ziekenhuis of verpleegtehuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48070619 
 

 
 

Wat een verrassing om zo'n prachtig boeket te 

ontvangen van de Witte Kerk. Hartelijk dank 

daarvoor! 
 

Met vriendelijke groet,  

P. Roest 
 

 

 

Ook mij viel de eer om een boeket te mogen 

ontvangen. De reden? Omdat ik altijd de 

verjaardags-, condoleance- en 

jubileumkaarten maak.  

Dat doe ik met liefde, het was dus niet nodig 

maar wel lief. Minder bekend is dat er ook 

kaarten zijn voor mensen die gewoon even 

een steuntje in de rug nodig hebben. Geef 

a.u.b. door aan Ria Ravensbergen als u 

iemand weet die dat steuntje nodig heeft. 
 

Met een warme groet, 

Liesbeth Vreeken 
 

 



 

    

 

 

Mevr. E. Blommers-Taal hoopt op 3 februari 

haar 90ste verjaardag te vieren. Zij woont 

Guldemondvaart 43, Noordwijkerhout. 
 

 

Mevr. J.M.C. Becking-Marks hoopt op 5 

februari haar 90ste verjaardag te vieren. Zij 

woont Van ’t Haaffstraat 25, Noordwijkerhout. 
 

 

Dhr. J.C. Meijer hoopt op 5 februari zijn 

85ste verjaardag te vieren. Hij woont 

Via Antiqua 33, Noordwijkerhout. 
 

 

Mevr. S.M. Ritoe-Ferdinand hoopt op 

3 februari haar 85ste verjaardag te vieren.  

Zij woont Heggerank 20, Noordwijkerhout. 


 

 

Bedankje 

Vandaag, zondag 21 januari, een mooie 

dienst beleefd met de doop van Tijn. Dank 

aan allen die hieraan bij hebben gedragen en 

allen die dit met ons mochten beleven. 

Wendy Bezemer-Redel 

 
 

Fam. Huijsman hoopt op 20 februari hun 

12,5 jarig huwelijk te vieren, zij wonen 

Morgenster 50, Noordwijkerhout. 

 

Condoleance bedankje 

Wilt u de bijlage opnemen in de nieuwsbrief 

zodat we de gemeenteleden kunnen 

bedanken voor hun betrokkenheid rondom de 

ziekte en het overlijden van onze vrouw en 

moeder. 

 

Met vriendelijke groet,  

Aalt Westendorp en kinderen 

 
   
 

 

 

Actie Kerkbalans 

 

Niet vergeten! 
 

 

 

 



 

 

 

“Kun je nog zingen zing dan mee!” onder 

leiding van Daniel Roos op 8 maart 2024 in 

de Witte Kerk  

Hoera! We gaan weer zingen! Wij – de 

Vrienden van de Witte Kerk – hebben 

‘Pianoman’ Daniel Roos voor de derde keer 

geboekt. Daniel is inmiddels bekend van de 

eerdere succesvolle meezingconcerten in de 

Witte Kerk en gaat ons begeleiden bij de 

talloze liedjes uit ons meezingboekje. Van 

Abba tot Hazes, van popmuziek tot 

Nederlandstalige klassiekers, alles komt aan 

bod. Het inmiddels befaamde meezingboekje 

met allerlei leuke weetjes vormt de leidraad. 

Doe dus mee! Geef je op en reken op een 

onvergetelijke avond. Nieuw deze editie is dat 

je zelf voorkeursnummers mag opgeven. We 

verzamelen alle favorieten en maken daar een 

keuze uit. Dus zing je graag ‘Tulpen uit 

Amsterdam’ of ‘An Englishman in New York’ 

of iets heel anders? Geef het aan ons door!  

Wie mee wil zingen op 8 maart kan zich 

opgeven via het aanmeldformulier op onze 

website. Wil je ook je favoriete 

meezingnummers doorgeven? Dat kan via de 

enquête. We zijn heel erg benieuwd naar jullie 

inbreng. 

De toegangsprijs bedraagt 17,50 euro. Dit is 

inclusief het mooie meezingboekje. De netto-

opbrengst van het concert gaat uiteraard naar 

het onderhoud van de Witte Kerk. 

 

Datum: 8 maart 2024 

Locatie: Witte Kerk Noordwijkerhout 

Kerk open: 19.30 uur 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegangsprijs: 17,50 euro 

Organisatie: Stichting Vrienden van de Witte 

Kerk   www.vriendenvandewittekerk.nl  

  

http://www.vriendenvandewittekerk.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de maand april worden er door de 

ouderlingen en de predikant drie huiskamer-

ontmoetingsavonden georganiseerd vanuit de 

Witte Kerk. Rond de thema’s ‘ontmoeting’  en 

‘omzien naar elkaar’ willen we met elkaar in 

gesprek gaan over wat ons beweegt en 

verbindt als gemeenteleden, en als buurt-

bewoners uit onze dorpen Noordwijkerhout en 

De Zilk. 

De avonden beginnen om 19.45 uur en 

eindigen rond 21.45 uur. Graag nodigen we u 

hierbij uit! 

Op het strookje naast deze uitnodiging kunt u 

aangeven op welke avonden u zou kunnen.  

En ook of u bereid bent om uw huis als 

gastadres voor een avond open te stellen. 

U kunt dit strookje inleveren in de brievenbus 

van de Witte Kerk, links van de voordeur. 

U kunt uw bericht ook mailen naar: 

ouderlingen@dewittekerk.nl 

In verband met de organisatie horen we graag 

van u vóór 15 maart. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De ouderlingen & de predikant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende, 

 

Naam: …………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………… 

 

E-mail adres: ………………………………………………..……… 

 

06-nummer: …………………………………………………….…… 
 

kan op 

0 dinsdag 9 april 
 

0 dinsdag 16 april 
 

0 maandag 22 april 
 

0  stelt zijn/haar huis beschikbaar als 

gastadres op 9 april / 16 april / 22 april 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

0 ik kom alleen / met ……………… personen  

 

Vertrouwenspersonen 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 

 
Siebren Miedema - 06-48 07 06 19 

s.miedema@vu.nl 

 
Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 

 
Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 

 
Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant - 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  

06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631 

scriba@dewittekerk.nl 
 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

 

Uitnodiging voor Huiskamer- ontmoetingsavonden 
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