
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 7 juni - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker – Heilig Avondmaal 

1ste collecte: Diaconie - Voedselbank 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Joke 
 

Zondag 14 juni - 10.00 uur  

Ds. H. Klip, Voorhout 

1ste collecte: Diaconie - Present 

2de collecte: Kerk online via kerkdienstgemist.nl 

Kindernevendienst: Brigitte 
 

Zondag 21 juni - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie - binnenlands Diaconaat 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Janneke 
 

Zondag 28 juni - 10.00 uur  

Ds. A. Wicke, Noordwijk 

1ste collecte: Diaconie - bloemengroet 

2de collecte: Eigen jeugdwerk 

Kindernevendienst: Joke 

 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 

Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, 

tel. 06-23 88 34 38. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 

een berichtje of een telefoontje aan de predikant 

laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 

de voorbeden worden genoemd. 

 

Vanuit de pastorie 
N.a.v. Mattheüs 2:13 ‘over het waarom van 

kerkasiel’ 
 

Wanneer we in de christelijke traditie spreken over 

de majesteit van God, zoeken onze gedachten het 

vaak in het grote en het verhevene. We zingen over 

de Koning der koningen, we aanbidden de Schepper 

van hemel en aarde, en we zoeken troost bij de 

Almachtige. Maar de Schrift dwingt ons herhaaldelijk 

tot een radicaal ander perspectief. De God van de 

Bijbel openbaart Zichzelf het meest indringend daar 

waar de kwetsbaarheid het grootst is. En nergens 

wordt dat zo scherp als in de eerste levensjaren van 

Jezus van Nazareth. We kennen het kerstverhaal met 

de romantiek van de stal en de herders. Maar het 

evangelie van Mattheüs kent een gitzwarte bladzijde 

vlak daarna. Een tirannieke heerser, koning Herodes, 

voelt zijn macht bedreigd en ontketent een golf van 

dodelijk geweld. In het holst van de nacht moet een 

jong gezin hals-over-kop vluchten. Jozef, Maria en 

het pasgeboren Kind. Ze pakken wat ze dragen 

kunnen, laten hun vertrouwde leven achter en 

trekken de woestijn in, richting Egypte. 

Jezus was een vluchteling. Een asielzoeker. De 

Redder van de wereld was afhankelijk van de 

bereidheid van een vreemd land om zijn grenzen te 

openen voor ontheemden uit het noorden. 

Als we dit Bijbelse beeld leggen over het huidige 

Nederlandse landschap, schuurt dat aan alle kanten. 

Het maatschappelijke debat over asiel en migratie is 

verhard. Woorden als ‘instroom’, 

‘absorptievermogen’ en ‘crisis’ domineren de 

krantenkoppen. Aan de keukentafels en in de 

politieke arena spreken we in abstracte, vaak 

angstige termen. Er is sprake van een reële 
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woningcrisis, van gemeenten die vastlopen en van 

burgers die zich oprecht zorgen maken over de 

draagkracht en de cultuur van hun eigen buurt. Het 

zijn complexe, politieke vraagstukken waar geen 

eenvoudige antwoorden op bestaan. 

Maar juist in die complexiteit stelt het evangelie ons 

een existentiële vraag. Want Jezus trekt het lot van 

de vreemdeling niet alleen historisch naar Zich toe; 

Hij doet dat ook profetisch. In Mattheüs 25 spreekt 

Hij over het eindoordeel en zegt de ontluisterende 

woorden: “Ik was een vreemdeling, en u hebt Mij 

opgenomen.” En wanneer de hoorders verbaasd 

vragen wanneer ze Hem dan als vreemdeling hebben 

gezien, antwoordt Hij: “Alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn 

broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij 

gedaan.” 

Hier gebeurt iets radicaals. Jezus zegt niet: ‘Heb de 

vreemdeling lief namens Mij.’ Hij zegt: “Ik bén die 

vreemdeling.” 

God kiest er in Christus voor om Zich te identificeren 

met de mens in de marge. Hij verbergt Zich niet in 

onze theologische doctrines of in de muren van onze 

goedgevulde kerken. Hij openbaart Zich in de 

persoon die met een plastic tasje vol overgebleven 

bezittingen aan de poort van Ter Apel staat. Hij 

ontmoet ons in de blik van de statushouder die de 

taal nog niet spreekt, en in de ontheemde die de 

vertwijfeling nabij is. 

Dat ontslaat ons niet van de plicht om na te denken 

over praktisch en rechtvaardig beleid. Maar het 

verandert wel fundamenteel de grondhouding van 

waaruit wij als christenen in dit debat staan. Het 

haalt het vergif en de verharding uit onze blik. Waar 

de wereld spreekt over een ‘probleem dat moet 

worden opgelost’ of een ‘dreiging die moet worden 

gekeerd’, daagt Christus ons uit om een medemens 

te zien. Een drager van het beeld van God. 

Leviticus hield het volk Israël al de spiegel voor: “De 

vreemdeling die bij u woont, moet voor u zijn als een 

ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, 

want u bent zelf vreemdeling geweest.” We zijn 

historisch en spiritueel gezien allemaal passanten, 

afhankelijk van de genade en gastvrijheid van God. 

De vraag die ons gesteld wordt is even eenvoudig als 

diepgaand. Als de Heilige Familie vandaag de dag de 

grens van ons land, onze gemeente of onze wijk zou 

naderen, zouden we hen dan herkennen? Of zouden 

we hen, gevangen in onze eigen systemen en 

angsten, de toegang weigeren? 

Christus staat aan de grens. Niet als de triomferende 

Koning, maar als de kwetsbare vreemdeling. Aan ons 

de vraag of we de deur willen openen. 
 

ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Kerk op Schootviering

 
 

Op 7 juni a.s. is er weer een Kerk op Schootviering. 

Dominee Beer is weer helemaal beter en kijkt ernaar 

uit om alle kinderen weer te ontmoeten. Iedereen 

tussen 0-6 jaar en alle ouders, opa’s oma’s broers en 

zussen zijn weer van harte welkom om 12.00 uur in 

de Witte Kerk! Laat maar weten of je komt! 

 

Maatschappelijke stage 
Van 2-5 juni lopen twee leerlingen van 3VWO op het 

Leeuwenhorst College stage in onze kerk. Zij zijn 

Caelis en Dylan. Evenals hun collega’s van 3 HAVO 

moeten zij 40 uren vrijwilligerswerk doen. We hopen 

er een gezellige en leuke week van te maken en hen 

de veelzijdigheid van de kerk te laten zien, zodat zij 

kunnen ervaren hoe mooi het is om iets voor een 

ander te doen zonder er direct voor betaald te 

krijgen. 

 

Kerkasiel Kampen 
Met Caelis en Dylan ga ik 2 juni a.s. naar het kerkasiel 

in Kampen. Daar zullen we een blok van twee uur 

van de doorlopende viering voor onze rekening 

nemen. In de Open Hof kerk in Kampen is sinds 21 

november 2024 een doorlopende viering gaande, 

om bescherming te bieden aan de familie Babayants. 

Dit gezin dreigt na 12 jaar uitgezet te worden naar 

Oezbekistan. Een schrijnende situatie omdat hun 

kinderen hier geworteld zijn. Twee van hen zijn hier 

zelfs geboren. Dit gezin woont sinds anderhalf jaar in 

de kerk en deze gemeente spant zich onvermoeibaar 

in om deze mensen veiligheid te bieden en zo 

aandacht te vragen voor de inmiddels 425 kinderen 

die in dezelfde situatie zitten als dit gezin. Door 

stelselmatig falend overheidsbeleid en politieke 



onwil is de situatie van deze mensen tot nu toe 

uitzichtloos. Als voorganger wil ik graag mijn bijdrage 

leveren, maar ook u kunt iets voor hen betekenen 

door bijvoorbeeld als vrijwilliger u op te geven of 

mee te doen aan de schrijfactie die gaande is. Voor 

meer informatie, zie www.kerkasielkampen.nl 
 

ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Basiscatechese 

  
 

De basiscatechese stond nogmaals in het teken van 

het scheppingsverhaal. Vorige keer hoorden we dat 

God in zeven dagen de hemel en de aarde maakte. 

Nu gingen de kinderen zelf aan de slag.  

Van afval schiepen zij de mooiste kunstwerken terwijl 

ze ondertussen van de door onze stagiairs gemaakte 

koekjes smulden. 

 
Vrijdagmiddag 19 juni is er een zangmiddag om 

14.00 uur in de Witte Kerk. Jasmijn van der Weide zal 

deze middag met piano begeleiden. U bent van harte 

welkom. Graag uiterlijk 17 juni opgeven bij Siebren 

Miedema via 06-48070619 of s.miedema@vu.nl. 

 

Vanuit de Kerkenraad 
Op 26 mei kwam de kerkenraad weer bijeen. Er werd 

stilgestaan bij het treurige feit dat in de lokale 

politiek vreemdelingenhaat het bindmiddel van de 

nieuwe coalitie lijkt te worden. Ook het CDA schijnt te 

denken dat de evangelische plicht om de 

vreemdeling te huisvesten (Mattheus 25) ingeruild 

kan worden voor het recht om mee te mogen 

regeren met de Partij voor de Inwoners en de 

VVD. Niet alleen een AZC moet geweerd worden, ook 

tegen de landelijke spreidingswet moet verzet 

gepleegd worden. Of de inwoner daadwerkelijk iets 

opschiet met het bedienen van zijn vreemdelingen-

angst, moet sterk betwijfeld worden. 

De stemmingmakerij beheerst weliswaar al lange tijd 

de landelijke politiek, maar de huisvesting van 

vreemdelingen vormt helemaal niet het grote 

onoplosbare lokale probleem voor Noordwijk. 

De angstzaaierij kan dus ook gebruikt worden om de 

aandacht van de echte problemen af te leiden. De 

vermaning in het Evangelie staat er niet voor niets. 

Als de populistische angst het overneemt, zullen de 

kerken getuigenis moeten afleggen dat alleen 

medemenselijkheid de oplossing van problemen 

mogelijk maakt. 
 

De jaarrekening van de diaconie is goedgekeurd. Die 

sluit met een tekort, maar dat is goed, want de 

diaconie werkt aan de nood van de wereld en niet 

aan het behoud van zijn reserves op de bank. 
 

De actie Vakantiepakketten van Present Bollenstreek 

wordt in de aandacht van de gemeenteleden 

aanbevolen. Door een vakantiepakket aan te bieden 

kan kinderen die niet op vakantie kunnen toch iets 

worden gegeven waarop ze zich kunnen 
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verheugen. Ook dat past in de evangelische 

vermaningen. 
 

Er is teruggekeken op de twee dopen in de afgelopen 

tijd. Die tijdens de bloemententoonstelling was niet 

gepland, maar wel een extra feestelijke dienst, die 

met een beetje inschikken -goede evangelische 

oefening- uitstekend verliep. Ook de doop tijdens de 

Pinksterdienst gaf Pinksteren een extra dimensie. 
 

De bloemententoonstelling was op zich weer een 

succes. Het is goed dat we de kerk ieder jaar voor 

zoveel bezoekers uit het dorp en de rest van de 

wereld kunnen openstellen. We zijn eigenlijk een 

bloeiende gemeente! 
 

De kerkrentmeesters zijn druk met het onderhoud 

van de kerk. Binnenkort wordt begonnen met een 

proef om de vochtplekken aan te pakken. Dat zal 

wellicht enige overlast geven, maar geen angst: we 

gaan gewoon aan de slag, op hoop van zegen! 

 

Gerrit Goedhart, 

Voorzitter Kerkenraad 

 

Collectebericht Diaconie - juni 2026 
Zondag 7 juni is de collecte bestemd voor de 

Voedselbank. In Nederland leven nog steeds mensen 

onder de armoedegrens en zonder hulp van de 

Voedselbank zouden zij het financieel niet redden. 

Het voedsel komt zoveel mogelijk uit overschotten, 

waardoor verspilling wordt voorkomen en het milieu 

minder wordt belast. Ook wordt er samengewerkt 

met andere organisaties om klanten te helpen weer 

op eigen benen te staan. Verder wordt er op diverse 

punten voedsel ingezameld in daarvoor bestemde 

kratten. Ook achter in onze eigen kerk staat altijd een 

krat waarin u houdbaar voedsel kunt doneren, 

bestemd voor de Voedselbank.  

Zondag 14 juni is de opbrengst bestemd voor 

Stichting Present Bollenstreek. Deze stichting maakt 

deel uit van een landelijk netwerk en biedt op een 

laagdrempelige manier kortdurende hulp aan 

mensen die dit op een bepaald moment nodig 

hebben. Met zowel professionele hulpverleners als 

vrijwilligers wordt deze hulp gerealiseerd. Deze hulp 

kan bestaan uit schoonmaken, opruimen, 

schilderwerk of gewoon een luisterend oor.  

Zondag 21 juni is de collecte voor Kerk in Actie, 

binnenlands diaconaat. Zaterdag 20 juni is het 

Wereldvluchtelingendag en daarom is de collecte 

bestemd voor nieuwkomers in Nederland. 

Asielzoekers, statushouders of arbeidsmigranten 

krijgen allemaal te maken met grote uitdagingen in 

een voor hun onbekend land. Kerk in Actie 

ondersteunt (kerkelijke) initiatieven die deze mensen 

bijstaan met informatie, advies en scholing.  

Zondag 28 juni is de opbrengst van de collecte voor 

de bloemengroet in onze gemeente. Elke week gaan 

er minstens twee boeketten naar mensen uit de 

gemeente die iets te vieren hebben of als 

bemoediging bij ziekte of verlies. 
 

Alle collectes worden van harte aanbevolen, alvast 

hartelijk dank voor uw bijdragen! 
 

ZIN-CAFÉ 

 

Vrijdagavond 5 juni a.s. is er van 20.00  tot 21.30 uur 

weer ZIN-CAFÉ bij Café van der Geest in de Zeestraat 

in Noordwijkerhout. 

Sluit je aan als je onder het genot van een drankje      

wilt praten over dingen waar je in jouw leven mee te 

maken hebt. 

De eerste consumptie is van de Witte Kerk! 

We hebben 3 tafeltjes gereserveerd meteen rechts bij 

binnenkomst door de voordeur. 

Tot dan. 
 

Namens de Witte Kerk, 

Esmeralda Mandemaker, Mieke Aanen en Siebren 

Miedema. 

 

 
 

Dhr. W. Groeneveld hoopt op 14 juni zijn 80ste 

verjaardag te vieren. 

Hij woont Sint Antoniushof 11, Noordwijkerhout. 



Mevr. H.H.K. Zandbergen- van Spijker hoopt op 

20 juni haar 91ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Guldemondvaart 47, Noordwijkerhout. 





Dhr. C.L. Bouwmeester hoopt op 23 juni zijn 

80ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Schoolstraat 9, Noordwijkerhout. 



Dhr. P. Kool, hoopt op 27 juni zijn 91ste verjaardag te 

vieren. 

Hij woont De Madelief 108, Lisse. 





 
 

Fam. Stevens-Lievaart hopen op 2 juni hun 55-jarig 

huwelijk te vieren. 

Zij wonen Vinkenstraat 41, Noordwijkerhout. 



 

 
 

Ik ben heel erg dankbaar voor het lieve kaartje dat ik 

mocht ontvangen van de Witte Kerk. Fijn dat er aan 

mij gedacht wordt in deze soms best moeilijke tijd. 
 

Groetjes Corrie Pronk-van Duin 



 

Blij verrast door een prachtige bloemengroet voor 

mijn verjaardag! 
 

Tiety Wakelkamp 

 

Verslag maatschappelijke stage week 
De kerk kent de zogenaamde zeven werken van 

barmhartigheid. Deze week hebben we reeds 

kennisgemaakt en iets betekend in de zorg voor de 

gevangenen (escaperoom maken voor schoolkids); 

zorg voor de doden (werken op de begraafplaats); 

zorg voor de vreemdeling in ons midden (deelnemen 

aan het kerkasiel). De naakten kleden laten we even 

zitten, in plaats daarvan werd het schoonmaken van 

de kerk. Vandaag was het ‘voeden van de 

hongerigen en laven van de dorstigen’ aan de beurt. 

De kerkelijke gemeente zamelt voedsel in voor de 

voedselbank maar om dat de jongens te laten doen 

had ik een vergunning nodig. In plaats daarvan 

hebben we koekjes gebakken voor mensen die 

vrijwilligerswerk doen. De bedoeling is dat de 

mannen deze uitdelen aan de mensen voor wie ze ze 

bestemden. Benieuwd of ze het gaan doen. 

Vandaag de laatste stagedag van de jongens. Deze 

stond in het teken van het laatste werk van 

barmhartigheid: ‘bezoek de zieken’. De mannen 

hebben zich kranig geweerd in Berts tuin met als 

resultaat een volle aanhanger vol groenafval, die -

heel lief- door Erik Tinga naar het milieupark is 

gebracht. Na een paar uur zweten was het tijd om 

naar de kerk terug te gaan en de week af te ronden. 



Graag bezoek ontvangen? 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de 

predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u 

opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – 

of één van uw naasten - ons dat laat weten.  

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon 

of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 
 

Stichting Present  

 

Wie wil dit jaar meedoen om een kansarm kind een 

leuke vakantie te bezorgen? Geef u vóór 4 juni op, 

dan koppelt Stichting Present u aan een kind. Voor 

hem of haar kunt u dan een pakket samenstellen met 

wat leuke dingen om te doen tijdens de vakantie. 

Deze gezinnen hebben het niet breed en er is geen 

geld om een reis maken. Met uw hulp hebben deze 

kinderen op de eerste schooldag toch iets te 

vertellen. Van harte aanbevolen! 

HTTPS://stichtingpresent.nl/bollenstreek/acties/zom

erpakketten-2026 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 17 juni 2026 is er weer een schrijfcafé 

in de Witte Kerk. 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 

om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 

spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 

wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 

het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 

wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 

elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van 

Nel Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. 

Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een 

open café, op een speciale plek in het hart van ons 

dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 

Nel 0252-373719. 
 

Rooster vieringen Munnekeweij 
Vrijdag 12 juni - 14.30 uur 

P. van der Zalm-van der Beek 



Vrijdag 26 juni - 14.30 uur 

Mw. A. Bezemer-de Keizer 


Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
Zondag  7 juni - Buurtkerk - 10.00 uur  

Ds. F. De Vries-Bouwstra 
 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur 

Ds. B. Boter (Voorschoten) 



Zondag 14 juni - Oude Jeroenskerk - 10.00 uur 

Ds. A. Wicke 
 

Oude Jeroenskerk - 19.00 uur - Vesper 

Ds. E. Mandemaker-Dieleman (Noordwijkerhout) 



Zondag 21 juni - Buurtkerk - 10.00 uur 

Ds. N. Binnendijk 
 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Heilig Avondmaal 

Ds. F. De Vries-Bouwstra 



Zondag 28 juni - Buurtkerk - 10.00 uur 

Ds. F. De Vries-Bouwstra 
 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur 

Ds. W. Hollart 



 
 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag 

inleveren vóór  23 juni 2026 naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 
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Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 
 

Garbrand Wiersema - 06-51 10 93 26 

g.s.wiersema@gmail.com 
 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 

Wendela van Zomeren - tel. 071-36 23 026 

wendela.van.zomeren@live.nl 
 

Petra Plug - tel. 06-30 11 71 93 

petraplug89@gmail.com 
 

Koster / Verhuur (tijdelijk) 

Bertine van der Vlist / Ben van Ommen -  
06-12 17 93 34 - koster@dewittekerk.nl 
 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 
 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba (tijdelijk) 
Ria Ravensbergen, tel. 06-57 42 80 00 

scriba@dewittekerk.nl 
 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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