
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten 
Donderdag 12 maart - 19.30 uur - Vesper 

Ds. E. Mandemaker 
 

Zondag 15 maart - 10.00 uur  

Ds. E. van der Weide  - 40 jaar predikant 

Medewerking wordt verleend door GoedKoper 

1ste collecte: KIA Moldavië 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Janneke 
 

Donderdag 19 maart - 19.30 uur - Vesper 

Ds. E. Mandemaker 
 

Zondag 22 maart - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie - kosten eigen kerkelijke 

gemeente 

2de collecte: Eigen jeugdwerk 

Kindernevendienst: Brigitte 
 

Donderdag 26 maart - 19.30 uur - Vesper 

Ds. E. Mandemaker 
 

Zondag 29 maart - 10.00 uur - Palmzondag 

Ds. N. Binnendijk 

1ste collecte: Protestantse Kerk - Missionair werk 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Joke 
 

Donderdag 2 april - 19.30 uur - Witte Donderdag - 

Heilig Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie - Voedselbank 

2de collecte: Verwarming 
 

Vrijdag 3 april - 19.30 uur - Goede Vrijdag 

Ds. E. Mandemaker 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaterdag 4 april 2026 - 19.30 uur - Stille Zaterdag 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie - Present 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 
 

Zondag 5 april 2026, 10.00 uur – Pasen 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: KIA India  

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Brigitte 
 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 

Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.  
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 

een berichtje of een telefoontje aan de predikant 

laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 

de voorbeden worden genoemd. 

 

Vanuit de pastorie 
Klein Pasen (bij Mattheus 26:36-46) 

  

Een goede vriend en lieve collega vroeg mij een 

aantal jaar geleden of, wanneer zijn tijd gekomen is, 

ik hem zou willen begraven. Een wat confronterende, 

maar tevens eervolle vraag, die ik met liefde inwillig 

wanneer het zover is. Sinds die tijd wens ik hem 

overigens altijd wanneer hij ons met een bezoek 

vereert, een goede reis en behouden thuiskomst en 

druk hem op het hart gezond te leven, maar dat 

terzijde. 

Omdat hij de laatste tijd wat met zijn gezondheid 

tobt en ik weet dat zijn kinderen en kleinkinderen 

zich zorgen maken over hem, bezocht ik hem onlangs 

om eens te vragen naar hoe het met hem is. Er 
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ontstond een mooi gesprek over van alles en nog 

wat: van zijn beginjaren als predikant, tot het 

afscheid van zijn vrouw, van herinneringen aan 

gemeenteleden tot het geluk dat hem in zijn 

kleinkinderen ten deel viel. Ook kwamen wij te 

spreken over het geloof en over zijn gedachten over 

het einde. Hij heeft niet zoveel met allerlei 

voorstellingen zei hij. “Mensen vullen vaak zoveel 

in”, zei hij. “Mensen die het minst in God geloven, 

hebben de meest uitgesproken voorstellingen over 

de hemel”, zei hij. “André Hazes aan de tap en 

de Ferrari op een eindeloze weg en alle vrienden 

schuiven aan bij de vele feesten en partijen die door 

de engelen veelvuldig worden georganiseerd. Ik 

geloof daar niet zo in”. “Waarin dan wel”, was mijn 

wedervraag. En toen kwamen wij te spreken over 

vertrouwen en hij citeerde uit een boek van Wim 

Weren Dood. En dan?, die in zijn boek twee lijnen 

uiteenzet over welke plaats de dood in de Bijbel 

inneemt. “Allereerst”, zegt hij,  “wordt de dood 

gezien als het niets, waarin de mens na zijn dood 

verzinkt”. “Tegelijk”, zegt hij, “spreekt de bijbel van 

een open einde: Gods trouw blijft bestaan en 

Hij geeft de band met zijn getrouwen nooit op, maar 

hoe dat kan en zal zijn, blijft een mysterie”. En dan 

schrijft Weren:  

“Een open einde laat zich als volgt omschrijven. Wij 

gaan wel dood, maar als wij er niet meer zijn, dan is 

God er nog altijd. En dan is er nog van alles mogelijk. 

Zelfs als wij menselijk gesproken verzinken in het 

niets, blijft God ons trouw. (…) Zo bezien is de dood 

niet alleen een zwart gat, maar ook een open plek, 

die God kan vullen met zijn creatieve aanwezigheid. 

Hoe dat kan en hoe dat zal zijn, blijft een mysterie, 

maar ik laat mij graag verrassen.”  

“Aan dat vertrouwen houd ik mij vast”, zei mijn 

vriend. “Het vertrouwen dat God, wat er ook met mij 

gebeurt, nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. 

En dat hij daarom ook mij niet loslaat. En hoe dat er 

dan uit zal zien, vind ik niet zo belangrijk meer. Dat 

vertrouwen is mij genoeg.” 

Samen waren we stil. Mijn gedachten dwaalden naar 

het moment dat Jezus in Getsemane in gebed ging 

tot zijn Vader en het vertrouwen vond om zijn weg 

naar het kruis te vervolgen. Ik sprak het niet uit. Er 

was genoeg gezegd. Maar het was alsof, bij alle 

ongewisheid die de toekomst brengen zal, het reeds 

Pasen was geworden. 

  

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Kosters 
Kosters komen en kosters gaan. Dat kun je van iedere 

soort functionarissen zeggen, mensen komen en 

gaan nu eenmaal, maar nu geldt het in het bijzonder 

voor kosters. Ton de Joode overleed de afgelopen 

week en was er een dienst van afscheid in de Witte 

Kerk.  

Hij was hulpkoster voor de tijd van Jan Passchier. Ik 

heb hem niet in functie meegemaakt, maar wie zijn 

rustige en vriendelijke uitstraling kende, weet dat hij 

een goede hulpkoster moet zijn geweest. Een man 

op de achtergrond die zorgde dat alles goed liep en 

daar plezier in had.  

Zo moet Ton wel een voorbeeld zijn geweest voor 

Jan, toen die 21 jaar geleden koster werd. Jan paste 

niet in het profiel van Ton. De Passchieren zijn twee 

keer zo groot als andere mensen en Ton was juist 

kleiner, maar Jan heeft het voortreffelijk gedaan. Als 

je zondags in de kerk kwam, stond hij bij de deur om 

je vriendelijk te verwelkomen. Maar dan had hij er al 

een heel programma opzitten om te zorgen dat alle 

dingen gereed waren. En dat deed hij niet alleen op 

zondag, maar ook bij alle huwelijken en 

begrafenissen, met Pasen, Pinksteren en met Kerst 

en de laatste jaren ook steeds meer bij de 

tussentijdse verhuur van de kerk. Jan was daarmee 

ook een vaste waarde voor het dorp: de beheerder 

van het hart van Noordwijkerhout. Op de laatste 

seniorencarnavalsmiddag is hij daarvoor door de 

Kaninefaaten onderscheiden. 

Koster zijn van de Witte Kerk is liefdewerk. Je krijgt 

weliswaar een vrijwilligersvergoeding, maar daar kan 

je niet van leven. Van Jan weet ik dat hij voor de 

Witte Kerk leefde. Nu hij moet stoppen omdat hij het 

fysiek niet meer volhoudt, moeten we afscheid 

nemen. Niet van Jan als mens, maar wel van Jan als 

koster. Dat is voor Jan en voor ons moeilijk, maar we 

gaan het zondag 8 maart toch doen. We sturen hem 

het bos in, want hij is een natuur- en met name een 

vogelliefhebber. En we hopen dat hij er herboren 

uitkomt: niet meer als koster, maar gewoon als Jan 



Kosters gaan en kosters komen. Althans, zo was het 

vroeger en zo zou je het nu ook willen. Maar we 

hebben nog geen opvolger kunnen vinden die voor 

een vrijwilligersvergoeding en uit liefde voor de Witte 

Kerk en haar gemeente wil zorgen. Daarom vormen 

we een ploeg van vrijwilligers voor de zondagen en 

de doordeweekse dagen. Wie mee wil doen als 

hulpkoster, melde zich.  

Dinsdag 3 maart vergaderde de kerkenraad. Die 

heeft het beleidsplan, met een aantal kleine 

bijstellingen naar aanleiding van de 

gemeentebespreking op 3 februari, vastgesteld. U 

ontvangt het binnenkort en kunt het dan ook op de 

website vinden.  

Wij zijn in de lijdenstijd, met extra vespers op de 

donderdagavonden, en op weg naar Pasen. Ik wens 

u toe dat u het bewust moge beleven. Het gaat over 

de grond van ons bestaan. 
 

Gerrit Goedhart, voorzitter 
 

Seniorenmiddag 
Op vrijdagmiddag 13 maart zal er van 14.00  tot 16.30 

uur weer een Seniorenmiddag gehouden worden in 

de Kleine Zaal van Puyckendam.  

Inloop vanaf 13:30 uur. 
 

Graag opgave per telefoon 06-48070619 bij Siebren 

Miedema of via ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

De dominee en de ouderlingen 
 

Vanuit de diaconie 
Door omstandigheden zijn het kerststerrenproject en 

de nieuwjaarsbijeenkomst niet in de vorige 

Nieuwsbrief gepubliceerd. Toch wilden wij u dit niet 

onthouden. 

 

Kerst(sterren)project 

Wat fijn dat de afgelopen kerst de kerk weer werd 

opgefleurd door de traditionele kerststerren. Er  was 

wat minder animo van sponsoren, maar gelukkig 

heeft de diaconie het bedrag kunnen aanvullen zodat 

we de stichting Jarige Job kunnen verblijden met een 

cheque van € 1.500,00! 
 

Nogmaals alle gulle gevers van harte bedankt! 
 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Door het slechte winterweer moesten we de 

Nieuwjaarsbijeenkomst een week uitstellen. Hierdoor 

konden sommige mensen niet komen, omdat ze al 

andere afspraken hadden. Daarentegen konden 

andere mensen wel weer aanschuiven. Het was een 

gezellig samenzijn met niet alleen mensen van onze 

eigen kerkelijke gemeente. De erwtensoep kwam dit 

keer van de KTS. Menigeen nam nog een tweede 

kopje, dus dat zegt genoeg over de smaak.  

 

Meet & Eat 

Op vrijdag 10 april willen we weer een Meet & Eat 

houden in de kerk. Inloop is vanaf 17.30 uur. Wij 

vragen een vrijwillige bijdrage voor het project: Uit 

de Schaduw. U kunt zich opgeven via de mail: 

diakenen@dewittekerk.nl of bij de diakenen 

persoonlijk. Graag vòòr 3 april. 
 

 

Voedselbank 

Er is weer een overvol krat naar de voedselbank 

gebracht. Heel hartelijk dank aan een ieder die dit 

mogelijk heeft gemaakt. 

 

Resultaten van Actie Kerkbalans 2026 
In januari organiseerden we weer Actie Kerkbalans. 

Ook dit jaar waren er weer meer dan 15 

gemeenteleden die zich hebben ingezet voor de 

belangrijkste financiële actie van onze kerk. Zonder 

deze vrijwilligers was dit niet gelukt! 

Op dit moment is ongeveer 70 % van de reacties 

binnen. We hebben € 77.317,50 toegezegd gekregen 

en op dit moment hebben we al ruim € 20.000,00 

ontvangen. We willen u enorm bedanken voor uw 

toezeggingen! We zijn goed op weg, maar we hopen 

het begrote bedrag van € 81.000 ,00  nog te halen. 

Via deze weg willen we iedereen die nog niet heeft 

gereageerd daarom vragen: wilt u dat zo snel 

mogelijk nog doen? De inkomsten uit Actie 

Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed 

functioneren van onze kerk. De kerk kan alleen 
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bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. 

Uw bijdrage is onmisbaar voor onze gemeente. 

Nogmaals hartelijk dank voor alle toezeggingen die 

we al mochten ontvangen! Zo kunnen we blijven 

doen waar we als kerk al eeuwen voor staan. 

 

Ton de Joode 

 Op 24 februari jl.  is toch nog onverwachts overleden 

onze broeder in Christus, Antonie – Ton – de Joode 

op de leeftijd van 89 jaar. Samen met zijn vrouw 

Doortje woonde hij in De Bouwmeester, in de 

Dorpsstraat. Zij waren bijna 65 jaar getrouwd en 

maakten lief en leed met elkaar mee. Samen kregen 

zij twee zoons en drie kleinkinderen. 

Ton was een zachte, gevoelige man. Hij was graag op 

de achtergrond, maar een stille kracht voor zijn 

vrouw. Hij is jarenlang koster geweest in onze kerk 

en bewaarde daar mooie herinneringen aan. 

Ondanks dat hij niet zo’n kerkganger was, leefde hij 

intens mee met onze gemeente en volgde hij tot op 

het laatst alle ontwikkelingen.  

In een dienst van Woord en gebed kwamen wij op 

5 maart samen om zijn leven te gedenken in het licht 

van Gods eeuwigheid. 

  

Margo Beukema 

Op 26 februari jl. overleed onze zuster in Christus 

Gozewina – Margo – Beukema-Boerenfijn op de 

leeftijd van 83 jaar. Zij was sinds een aantal jaren de 

weduwe van Hans. Samen kregen zij een zoon en 

een dochter en werd zij gezegend met kleinkinderen 

en een achterkleinkind, van wie zij intens genoot. De 

laatste jaren ging haar gezondheid sterk achteruit en 

was zij blij toen zij een plaats kreeg in zorgcentrum 

Munnekeweij. Op 7 maart werd er afscheid van haar 

genomen in Crematorium Bollenstreek. 

  

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en 

kleinkinderen, de families en vrienden van Ton de 

Joode en Margo Beukema en wij bidden hun Gods 

kracht en nabijheid toe in deze dagen van afscheid 

nemen en loslaten. 

  

Onze hulp is in de naam van de Heer,  

die hemel en aarde gemaakt heeft 

Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

En niet loslaat de werken van zijn handen 

 

Van laatste wensen tot laatste woorden 
Open avonden over levenseinde en uitvaart 
  

In maart en in juni organiseert de Protestantse 

Wijkgemeente Noordwijk in samenwerking met onze 

gemeente twee bijeenkomsten rondom het 

levenseinde en de uitvaart. En dat zijn bijzondere, 

misschien wel beladen onderwerpen, spannend soms 

ook. Onderwerpen waar iedereen vroeg of laat mee 

te maken krijgt: in je eigen leven, of in dat van een 

dierbare. Het lijkt ons goed om hier samen over na te 

denken, informatie en ervaringen te delen, vragen te 

kunnen stellen. 

 

De eerste bijeenkomst zal gaan over van alles en nog 

wat rond de laatste levensfase. Wat kunnen 

zorgverleners betekenen, een uitvaartverzorger, 

wensambulance, de kerk?  

Naast deskundige sprekers tijdens een gezamenlijk 

gedeelte is er een informatiemarkt, waarin allerlei 

vragen gesteld kunnen worden aan mensen uit het 

veld. Ook is er de hele avond gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten bij koffie en thee, en na het 

programma is er een informeel samenzijn om de 

avond af te sluiten. 
  

De eerste bijeenkomst is op woensdag 11 maart, 

vanaf 19.30 uur in de Vinkenhof en de tweede 

bijeenkomst is op woensdag 10 juni, vanaf 19.30 uur 

ook in de Vinkenhof. 

We hopen op goede, inspirerende bijeenkomsten 
 



40 jaar predikant 
16 maart 1986 

Voor de meesten van u is dat gewoon een datum, 

ergens in het voorjaar, in de jaren ’80. Voor mij is dat 

anders: op die dag, nu bijna 40 jaar geleden, werd ik 

voor het eerste als predikant bevestigd om 

vervolgens intrede te doen in wat toen nog heette de 

Gereformeerde Kerk van Axel. Die datum roept van 

alles op. Ik stond daar als jong broekje van 25 jaar, 

maar hoefde gelukkig niet in m’n eentje mijn weg te 

vinden. Axel werd verruild voor Nijverdal, en 

Nijverdal voor Maassluis. Noordwijkerhout was van 

2007 tot 2017 mijn laatste gemeente. Ook in uw 

midden heb ik met veel plezier gewerkt. Mijn 

haperende gezondheid dwong mij vroegtijdig te 

stoppen maar het hartverwarmende, daverende 

afscheid blijft me bij. 
 

 
 

Ook de laatste jaren heb ik het nodige moeten 

inleveren. Maar predikant blijf je voor je leven en zo 

hier en daar ben ik nog van nut. Ik ga dat jubileum 

een beetje vieren: op zondag 15 maart ga ik voor in 

de Witte Kerk. We lezen I Samuël 16 en Psalm 23: de 

zalving van David tot koning en het lied dat hij als 

levensmotto zong: de Heer is mijn herder. Graag deel 

ik met u de verwondering en de dankbaarheid aan 

God, om wat Hij ons toevertrouwt: in alle 

menselijkheid Hem en zijn Koninkrijk te mogen 

dienen, precies zoals Hij ons dient. Als een herder. 
 

ds. Egbert van der Weide 
 

Graag bezoek ontvangen? 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de 

predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u 

opgenomen bent, in het ziekenhuis of 

verpleegtehuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. 

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat 

weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, 

per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 

 
  

In verband met het afscheid van Jan Passchier als 

koster van de Witte Kerk op 8 maart, verschuift de 

viering voor de allerkleinsten naar 12 april a.s.. 

Dan is dominee Beer weer aanwezig met een 

mooi Bijbelverhaal en vrolijke liedjes en nog veel 

meer. Alle kinderen van 0-6 jaar, hun broers en 

zussen, papa’s, mama’s, opa’s oma’s en wie ook 

maar mogen weer komen. Dominee Beer ziet jullie 

graag. We gaan er weer een gezellige bijeenkomst 

van maken! 

  

Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
In de veertigdagentijd is er iedere donderdag van 

19.30 tot 20.00 uur een avondgebed in onze 

kerk. We lezen woorden uit de veldrede van Lucas en 

komen samen in lied en gebed. U bent van harte 

uitgenodigd voor een moment van stilte en 

bezinning om zo bewust toe te leven naar Pasen.  

 



Geboren  

Op 4 februari jl. werden Laura en Sjoerd van Schaick 

verblijd met de geboorte van Mille. 

Dies is een hele trotse grote broer! Het gaat heel 

goed met moeder en dochter en samen genieten ze 

van hun gezin van vier. 

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met dit 

nieuwe wonder!  
 

 

 

Dhr. en mevr. Zandvliet hopen op 6 april hun 25-jarig 

huwelijk te vieren. 

Zij wonen Colosseum 26, Noordwijkerhout. 
 


 

 

 
 

Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die 

ik kreeg voor mijn 91ste verjaardag. 

Ik geniet ervan. 

 

Een hartelijke groet van Janny van der Wijden 
 



 

Beste gemeenteleden, 
 

Uit het diepst van ons hart willen wij u bedanken 

voor uw liefde en aandacht. 

De prachtige bloemen die namens u aan ons zijn 

gestuurd, hebben ons enorm geraakt en bemoedigd. 

Ook willen wij u oprecht danken voor uw medeleven 

en steun in deze dagen. 

Uw betrokkenheid en warmte geven ons troost en 

kracht. 
 

Met veel dank en Gods zegen voor u allen, 

Familie Kianian       
 





 

Muziekvereniging De Harpe Davids 
Muzikale middag voor bso-leerlingen bij De Harpe 

Davids. 
 

Afgelopen woensdagmiddag 18 februari 

organiseerde muziekvereniging De Harpe Davids een 

vrolijke muziekactiviteit voor kinderen van de 

buitenschoolse opvang. Tijdens een leuke muziekles 

maakten de kinderen kennis met ritme, samenspel 

en verschillende instrumenten. Daarna mochten de 

kinderen zelf verschillende blaasinstrumenten 

uitproberen. Met veel enthousiasme werd er volop 

muziek gemaakt. 
 

De middag vormde de opmaat naar de 

kindermuziekweek, waar jeugd centraal staat. Op 21 

maart geven de leerlingenorkesten van st. Cecilia 

Voorhout, Crescendo Sassenheim en De Harpe 

Davids Noordwijkerhout samen een concert. 
 

De feestelijke afsluiting van de kindermuziekweek 

volgt op zondagmiddag 29 maart met een interactief 

kinderconcert in De Tijdelijke Schelft. 

 



Tijdens dit Muziekfeest voor Kids worden kinderen 

meegenomen in een muzikaal avontuur, waarin 

muziek echt tot leven komt. Het concert is speciaal 

voor kinderen, maar leuk voor alle leeftijden. De 

toegang is gratis. 
 

Meer weten? 

Kijk op https://www.harpedavidsnwh.nl/. En houd 

de lokale media en de socials in de gaten.  
 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 18 maart 2026 is er weer een 

schrijfcafé in de Witte Kerk. 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 

om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 

spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 

wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 

het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 

wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 

elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. 

Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een 

open café, op een speciale plek in het hart van ons 

dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 

Nel 0252-373719. 
 

Pelgrimsreis 15, 16 en 17 mei  
Pelgrimeren is geloven met je voeten. Het is de 

spiritualiteit van de weg: lopen, rusten, aankomen 

en weer vertrekken. Dit jaar lopen we een route 

langs vier kerken: de pittoreske Dorpskerk 

in Bloemendaal, het kleine Dorpskerkje in 

Noordwijkerhout, de Groene of Willibrordkerk 

in Oegstgeest en de statige Haagse Kloosterkerk. 

Deze kerkgebouwen zijn het thuis van levendige 

geloofsgemeenschappen. Wat als hun gebedshuizen 

veranderen in pleisterplaatsen voor moderne 

pelgrims? De kosten bedragen € 135,00  per persoon 

voor overnachtingen en maaltijden. Voor wie meer 

informatie wil of zijn of haar belangstelling alvast 

kenbaar wil maken, kan mailen 

naar kerkindestad@kloosterkerk.nl 

 

Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
 

Zondag 15 maart – Buurtkerk 

10.00  uur - Ds. Axel Wicke 



Zondag 22 maart - Oude Jeroenskerk 

10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zondag 29 maart – Buurtkerk 

10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Maandag 30 maart – Buurtkerk 

10.00 uur - Ds. Axel Wicke 



Dinsdag 31 maart – Buurtkerk 

10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Woensdag 1 april – Buurtkerk 

10.00 uur - Joost de Bruyn 



Donderdag 2 april  – Witte donderdag 

Oude Jeroenskerk 

19.30 uur - Ds. Axel Wicke 



Vrijdag 3 april – Goede Vrijdag 

Oude Jeroenskerk 

19.30 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zaterdag 4 april -Stille Zaterdag 

Oude Jeroenskerk 

22.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zondag 5 april – 1ste Paasdag – Buurtkerk 

10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 
 

Oude Jeroenskerk 

10.00 uur - Ds. Axel Wicke 

https://www.harpedavidsnwh.nl/
tel:0252-373719
mailto:kerkindestad@kloosterkerk.nl


 

 





 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 

graag inleveren  

vóór  31 maart 2026 naar: nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

 

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 
 

Garbrand Wiersema - 06-51 10 93 26 

g.s.wiersema@gmail.com 
 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026 

wendela.van.zomeren@live.nl 
 

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93 

petraplug89@gmail.com 
 

Koster / Verhuur (tijdelijk) 

Bertine van der Vlist/Ben van Ommen -  
06-12 17 93 34 - koster@dewittekerk.nl 
 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 
 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba (tijdelijk) 
Ria Ravensbergen, tel. 06-57 42 80 00 

scriba@dewittekerk.nl 
 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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