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Vacature koster 
Word jij onze nieuwe koster? 

Een warm welkom begint bij jou! 

Ben jij een aanpakker met oog voor detail? Vind je het 
belangrijk dat mensen zich welkom voelen in de kerk? Dan 
hebben we goed nieuws: we zoeken een koster die achter 
de schermen meehelpt om de zondagen (en de 
verschillende andere activiteiten) tot een bijzondere 
gebeurtenis te maken! 

Als koster ben jij de stille kracht die de basis legt voor 
ontmoeting, viering en gemeenschap. Je zorgt dat alles 
klaarstaat, dat de kerk er netjes uitziet, en dat vrijwilligers 
en bezoekers zich welkom voelen. Dankzij jouw inzet 
kunnen anderen tot rust komen en zich richten op wat écht 
telt. 

Wat doe je als koster? 

Je opent en sluit het gebouw rond diensten of 
evenementen. 
Je draagt zorg voor een opgeruimd en net gebouw. 
Je zorgt op zondagochtend dat alles in gereedheid wordt 
gebracht voor de eredienst. 
Je bedient tijdens de eredienst de camera en 
geluidsinstallatie 
Je heet gemeenteleden en gasten praktisch en hartelijk 
welkom. 
Je regelt de verhuur en stuurt andere vrijwilligers aan. 
 
Wat krijg je ervoor terug? 

 
Je bijdrage wordt gewaardeerd door de hele gemeente. 
Dankzij jouw inzet stel je de kerkelijke gemeente in staat 
zich thuis te voelen en haar taken te vervullen. 
De jaarlijkse maximale vrijwilligersbijdrage, stand 2026 (€ 
220 per maand) 
 
 
Proef eerst rustig de sfeer 
Je hoeft het niet meteen te weten. Loop gerust eens mee, 
stel je vragen en kijk of het kosterschap bij jou past.   

Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar: 
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl of bel naar Rindert 
Venema, vz. College van Kerkrentmeesters, tel. 
0638892186 
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