
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 21 december - 10.00 uur - 4de advent 

Ds. De Vries Bouwstra, Noordwijk 

1ste collecte: Protestantse Kerk jongere generaties 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente  

Kindernevendienst: Joke 

 

Woensdag 24 december - 19.30 uur - 

Kerstnachtdienst 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie 

2de collecte: eigen jeugdwerk 

 

Donderdag 25 december 2025  - 10.00 uur - 

1ste kerstdag 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: KIA-kinderen in de knel 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Brigitte 

 

Zondag 28 december - 10.00 uur  

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen 

1ste collecte: Diaconie bloemengroet 

2de collecte: Eindejaarscollecte 

Kindernevendienst: Joke 

 

Woensdag 31 december - 19.30 uur - 

oudejaarsdienst 

Ds. E. Mandemaker 

Collecte: Eindejaarscollecte 

 

Zondag 4 januari 2026 - 10.00 uur – Heilig 

Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie  

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente  

Kindernevendienst: Brigitte 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag, 11 januari 2026, 10.00 uur  

Ds. P. Wattel, Oegstgeest 

1ste collecte: KIA Noodhulp Oekraïne 

2de collecte: verwarming 

Kindernevendienst: Brigitte 
 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 

Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 

een berichtje of een telefoontje aan de predikant 

laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 

de voorbeden worden genoemd. 

 

Vanuit de pastorie 
Bij Psalm 8 
 

De zelfbenoemde opiniemaker Wierd Duk kan weinig 

met wat hij beschouwt als het weke, zwakke 

christendom. Hij zegt iets te hebben met de Jezus die 

krachtig optreedt tegen wie het geloof bedreigen, 

maar niets met de Jezus die zijn linkerwang 

toekeerde. Als cultuurchristen verwerpt hij deze 

kwetsbare kant van het geloof. Daarmee staat hij 

niet alleen. Donald Trump, Charlie Kirk, Thierry 

Baudet, Geert Wilders en vele andere rechts-

dominerende figuren van onze tijd gebruiken het 

christendom als mantel voor hun gedachtegoed. Zij 

beschouwen zichzelf als rechtmatige erfgenamen van 

een christelijke cultuur die volgens hen met harde 

hand verdedigd moet worden tegen de ‘ander’, de 

‘vreemdeling binnen de poorten’. Zwakheid, 

bescheidenheid en kwetsbaarheid passen niet in hun 

vocabulaire. In hun bijbel rijdt Jezus te paard 

Jeruzalem binnen, niet op een ezeltje. 
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Wat jammer dat zij Psalm 8 niet lezen. Een Psalm die 

in zijn midden de kernvraag stelt van alle mens-zijn, 

van volk van God onderweg zijn: ‘Wat is de mens?’  

In zijn kleinheid: wat is een mensje als die op een 

heldere avond naar die immense sterrenhemel kijkt?  

In zijn kwetsbaarheid: Wat zijn die onbetekenende 

stofjes aan de rand van de oceaan die zomaar 

weggevaagd worden door natuurkrachten?  

In zijn grandeur: Wat is die invloedrijke mens als je 

ziet hoe hij de hele wereld inricht en vormt?  

In zijn vermeende grootheid: Waar is diezelfde mens 

toe in staat als hij zijn medemens het licht niet in de 

ogen gunt? 
 

Als hart van deze Psalm klinkt de vraag, die in de 

verwonderde en gelovige omgang met de Ene, met 

dat grote geheim dat ons omgeeft, telkens weer 

gesteld mag worden: ‘Wat is de mens?’  

Wie mag ik zijn? Wie moet ik zijn? Wie mag ik in 

godsnaam zijn? Waartoe ben ik er?  

En in deze Psalm, in dit lied klinken deze vragen niet 

als theologische of filosofische kwesties, maar 

vormen ze de inhoud van het gebed, dat wil zeggen 

van de omgang met de Levende, van het je 

openstellen voor wat op je weg komt. 
 

Gebed dus niet zozeer als vragen die aan God 

voorgelegd worden… Nee, deze vraag komt hier op 

uit de lofzang, uit de verwondering om wat jou vóór 

is geweest, om wat jou omgeeft. Als het ware komt 

deze vraag op uit het antwoord. Uit het antwoord 

van jou als mens op het geheimenis dat je omringt. 

Uit de verwondering om de schepping die je tot 

zingen en klagen, tot spreken en ontsteltenis brengt, 

daarin kom je tot deze vraag: ‘Wie mag ik zijn ten 

overstaan van dat alles?’ 
 

De macht van Gods naam ziet de dichter in het 

gehoord worden van de stem van kleine en weerloze 

mensen. Dat juist de stem van hen van wie het geluid 

vaak niet gehoord wordt, weerstand biedt aan het 

kwade en zelfs de macht van het boze intoomt, 

daarin is de uitstraling van Gods naam te zien.  

Daarin hoor je een echo van het Exodusverhaal 

waarin God juist het geween om de nood van de 

slaven in Egypte niet onbeantwoord liet. Daarin 

lopen we bijna het kerstverhaal binnen waarin we nu 

juist in dat kwetsbare kind Gods redding van het 

kwade gaan zien. Dat kleine mensje ten overstaan 

van het onmetelijke heelal, en die ontelbare 

lichtpuntjes, dat doet je verzuchten: ‘Wat is dat 

mensje dat Gij hem gedenkt?’ 
 

Wat stel je nu helemaal voor, dat jij een plaats mag 

hebben in Gods gedachten? Wie ben jij wel dat de 

Onnoembare op zoek is naar jou? En dat brengt de 

zanger van dit lied weer terug bij zijn uitgangspunt, 

dat refrein op de macht van Gods naam: 

‘Ene, onze Heer, hoe machtig uw naam op aarde 

overal!’ 
 

In de omgang met de Ene kom je Hem nader op het 

spoor, in het bezingen van zijn grootheid gaat jouw 

leven mee-resoneren op zijn grondtoon. Jij wordt 

deel van de macht van Gods grote naam overal op 

aarde. In wie jij bent en in hoe je je leven richting laat 

geven door God, doe je mee in dat uitschrijven van 

Gods naam op aarde. In ons meezingen met het koor 

van de zwakken en kwetsbaren tegen alle 

vijandschap in, in ons meewerken aan het leefbaar 

houden van de plek waar we mogen leven ondanks 

alles. Opdat het steeds meer gestalte krijgt: 

O Heer, onze Heer, hoe machtig uw naam op aarde 

overal! 
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Kerk op Schoot – 11 januari 2026 

 
 

 Speciaal aan kinderen van 1  t/m 6 jaar 
vertelt dominee Beer een verhaal uit de 
Bijbel. Een mini-viering met kussens in de 
kring, de Kerk-op-Schoot kaars aan, veel 
liedjes zingen en een Bijbelverhaal speels 
beleven met al je zintuigen. 

 Je bent welkom, samen met papa, mama, 
opa, oma en natuurlijk al je broertjes en 
zusjes! 

 Zondag 11 januari om 12.00 uur. 
 In de Witte Kerk. 
 Na afloop is er limonade met wat lekkers. 
 Laat je even weten met hoeveel personen je 

komt? 
 ouderlingen@dewittekerk.nl 
 Wij hopen jullie allemaal te zien op 11 januari! 

 

 Groetjes van dominee Beer. 

mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl


Uit de Kerkenraad 
De kerkenraad heeft op 9 december 2025 vergaderd 

over het conceptbeleidsplan voor de periode 2026-

2031 en de begrotingen van de kerkrentmeesters en 

de diaconie voor 2026. Alle drie de documenten zijn 

geaccepteerd. Voor de begrotingen betekent dat, dat 

ze zijn vastgesteld en dat ze ter inzage komen van de 

gemeente. U kunt ze binnenkort op de website 

vinden en op verzoek ook schriftelijk ontvangen. Voor 

het beleidsplan betekent dat, dat het wordt 

voorgelegd aan de gemeente en daarna wordt 

vastgesteld door de kerkenraad. De gemeente-

raadpleging over het beleidsplan zal gehouden 

worden op dinsdag 3 februari om 19.30 uur in de 

Witte Kerk. Eind januari kunt u zich voor de 

bijeenkomst aanmelden, zodat we ongeveer weten 

op hoeveel mensen we kunnen rekenen.  

Het beleidsplan omvat elf bladzijden, waarin de 

kerkenraad, de predikant, het pastoraat, diaconaat 

en beheer allemaal aan de orde komen. Het draagt 

als titel ‘Vieren, Verwelkomen en Ondersteunen’. Die 

drie woorden geven in het kort aan wat we willen: 

wekelijks blijven vieren dat we Gods gemeente 

mogen zijn en Hem lof zingen; vanuit Zijn liefde ons 

openstellen voor elkaar en de mensen om ons heen 

om in die liefde te delen; en elkaar en wie op ons 

pad komen en dat nodig hebben ondersteunen. 

Belangrijk is dat wij als kerkgemeente zo lang 

mogelijk op de oude voet willen doorgaan, met een 

eigen predikant en in ons eigen kerkgebouw. Het 

financiële beleid is erop gericht om dat mogelijk te 

maken. We werken ook in de komende periode(n) 

met tekorten op de begroting, maar door de verkoop 

van de pastorie kunnen we dat iets langer 

voortzetten en hebben we ook iets meer tijd om de 

bakens te verzetten. We zetten met name in op een 

breder gebruik van het kerkgebouw, om het 

onderhoud beter te kunnen dragen en het gebouw 

ook dienstbaar te maken aan de dorpsgemeenschap 

om ons heen. Ook moeten we meer verbindingen 

leggen met de protestantse gemeenten om ons 

heen, die allemaal met dezelfde ontkerkelijking te 

maken hebben als wij. Dat betekent niet dat we 

fusieplannen hebben, die hebben we niet, maar wel 

dat we moeten kijken waar we elkaar kunnen 

ondersteunen om elkaars lasten te verlichten. De 

samenwerking met de PKN Noordijk in het Vormings- 

en Toerustingswerk, ook voor de jeugd, is daarvan 

een prachtig voorbeeld. De pastorale ondersteuning 

die onze predikant in een nevenaanstelling op De 

Kaag verricht ook. 

Ondertussen bereiden we ons voor op de komst van 

de Heer, niet zijn wederkomst, maar zijn geboorte als 

een mensenkind. In een wereld die steeds meer 

vertrouwt op sterke mannen die tegen onze vijanden 

ten strijde trekken, vertrouwt God zich weerloos aan 

ons toe. De geboorte van Jezus leert ons hoe we met 

elkaar moeten omgaan: liefdevol als met een kind. 

Pas als we dat allemaal proberen, bereiden we ons 

voor op de wederkomst. Goede kerst. 
 

Gerrit Goedhart, voorzitter 
 

Basiscathegese 

 
•  Voor kinderen van groep 5-8 

•  8 en 22 januari 

•  5 februari 

•  19.00 uur 

•  Aanbouw de Witte Kerk 

 

Jongerencathegese 
 

•  Voor jongeren op de 

    middelbare school 

•  Woensdag 14 januari 

•  Donderdag 29 januari 

•  Vrijdag 13 februari 

•  19.00 uur 

•  Vinkenhof -  Achterzeeweg 1 - Noordwijk 



Vanuit de Kerkrentmeesters 
Op 5 december heeft het College van 

Kerkrentmeesters de pastorie, ten kantore van 

notaris de Ruiter in Sassenheim, overgedragen aan 

de kopers en nieuwe bewoners, de fam. Aanhane. 

Daarmee is een belangrijke stap gezet. We danken 

Eduard Bezemer, die dit traject uitmuntend heeft 

begeleid. 

Een moment om bij stil te staan. We erkennen de 

gevoeligheden, maar zien tegelijk dat de verkoop 

ook nieuwe ontwikkelingen en een bestendige kerk 

in Noordwijkerhout mogelijk maakt. 

 

Kerst(sterren)project 
 

 
 

Ook dit jaar zullen we proberen met kerst de kerk 

weer op te fleuren met de traditionele kerststerren. 

Alleen heeft u vorig jaar al kunnen constateren dat er 

geen kerststerren, maar andere planten de kerk 

versierden. Wij kunnen u vertellen dat de kerststerren 

op tijd worden besteld, maar we heel afhankelijk zijn 

van de kwekers. Op het laatste moment krijgen we 

dan te horen dat ze niet voorradig zijn. Toch willen 

we de traditie voortzetten. U kunt weer sponsor 

worden voor € 7,50 per kerstster (of andere plant). 

De opbrengst komt dit jaar toe aan de stichting: 

Jarige Job. In Nederland zijn er meer dan 150.000 

kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, 

omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. 

Op hun mooiste dag van het jaar krijgen zij geen 

cadeautjes, is er geen taart, hangt er geen versiering 

en kunnen zij zelfs niet trakteren. De stichting Jarige 

Job helpt deze kinderen door het geven van een 

verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een 

echte verjaardag thuis en op school! 

U kunt vanaf het uitbrengen van deze Nieuwsbrief 

een of meerder kerststerren bestellen. Uw gift kunt u 

overmaken op rekening van de diaconie: 

NL42 ABNA 056 8318 633 t.n.v. diaconie van de 

Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

o.v.v. Jarige Job. 
 

Collecte bericht Diaconie januari 2026 
Op 4 januari is de collecte bestemd voor het werk van 

de Diaconie. Dit vindt in stilte plaats en het geld gaat 

naar mensen of groepen die dit nodig hebben.  

Op 11 januari gaat de opbrengst naar KIA Noodhulp. 

Deze noodhulp is dit keer bedoeld voor de inwoners 

van Oekraïne. Kwetsbare families die vaak alles kwijt 

zijn, kunnen terecht bij regionale hulpcentra, waar 

traumahulp is en kinderen weer kunnen spelen. Deze 

hulpcentra zijn opgezet door samenwerkende lokale 

kerken.  

Op 18 januari is de opbrengst bestemd voor de 

kosten die de Diaconie maakt voor de eigen 

kerkelijke gemeente. U moet dan denken aan de 

Meet en Eat bijeenkomsten, aanvulling op de kosten 

van de bloemengroet, de verplichte landelijke 

afdrachten, kerstpresentjes enz.  

Op 25 januari gaat de opbrengst naar de 

Protestantse Kerk voor de jonge generaties. Eind 

januari wordt er in heel Nederland door 

jeugdgroepen vanuit de kerken weer Sirkelslag 

gespeeld. Elk (interactief) spel draait om een 

inspirerend Bijbelverhaal en een diaconaal thema, 

waardoor jongeren op een speelse manier met 

geloof in aanraking komen. Een mooie kans om hen 

zo bij de kerk betrokken te houden. 

Weer hartelijk dank alvast voor uw bijdrage! 
 



Vanuit de diaconie 
Meet & Eat 
 

Mocht u niet geweest zijn, dan heeft u wat gemist. 

Wat hebben we genoten van een heerlijk kerstdiner. 

Een woord van dank aan de leerlingen en 

leerkrachten van de KTS. Zoals iemand het al 

verwoordde: een mooi samenzijn tussen ‘jong en 

oud’. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Graag nodigen wij u uit voor onze 

nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 9 januari 2026 in 

de Witte kerk. Daar staat tussen 17.30 en 19.30 uur 

voor iedereen die dat wil een kom verse erwtensoep 

klaar. Er is alle tijd en ruimte om elkaar in 

ongedwongen sfeer te ontmoeten. Wilt u hierbij 

aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven vòòr  

28 december bij een van de diakenen of per mail: 

diakenen@dewittekerk.nl onder vermelding van 

snertavond. 

 

Gift onderhoud wittekerk.nl 
Zondag 7 december j.l. heb ik mijn 80ste verjaardag 

gevierd. Met familie, vrienden en kennissen. Daar 

heb ik een bedrag voor de Witte Kerk ontvangen van 

510 euro. Een bijdrage voor het onderhoud!!!  
 

Ben dankbaar, verheugd dat ik mag geven.  

Mijn leven is niet altijd makkelijk geweest. Een ding is 

me altijd bijgebleven, heb ooit bij het verlaten van de 

zondagsschool de tekst meegekregen (kerstfeest 

1957) Lucas 6:36 “Weest barmhartig gelijk Uw Vader 

Barmhartig is". Dit draag ik altijd met me mee.  
 

Wens allen een gezegend kerstfeest en een 

voorspoedig 2026. 

 

Met vriendelijke groet Bert Laros.  

 

Kerkbalans 

 

Actie Kerkbalans 2026 komt eraan. 

In januari organiseren we in onze gemeente weer 

Actie Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we 

u om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 

2026 kunnen blijven doen waar we als kerk al 

eeuwen voor staan. Vandaar dat we onze 

gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. 

Tussen 11 januari en 18 januari ontvangt u een 

brief/mail met het verzoek om bij te dragen. Dat 

willen we dit jaar ook weer zoveel mogelijk digitaal 

doen. Heeft u nog niet eerder meegedaan aan de 

digitale Actie Kerkbalans, maar wilt u dat dit jaar wel 

doen? Geef dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk 

door aan kerkelijkbureau@dewittekerk.nl. Heeft u 

een ander e-mailadres? Laat het ons dan ook even 

weten! 

We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij 

uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven en 

plannen maken voor de toekomst. 

mailto:diakenen@dewittekerk.nl


Ter info 

 

Deze bergbeklimmers hebben de toren van de Witte 

Kerk weer voor een jaar goedgekeurd. 

 

 

Graag bezoek ontvangen? 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de 

predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u 

opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u  

- of één van uw naasten - ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon 

of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 
 

 
 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en 

felicitatiekaart die ik mocht ontvangen van de Witte 

Kerk voor mijn 83ste verjaardag. 

 

Heel veel dank! Albert Spits    

A.J. Spits - Salvatorhof 26 - 2211 SR Noordwijkerhout 
 

8 december 2025 
 

Wat ontving ik weer een schitterende zelfgemaakte 

kaart. Extra dank hiervoor aan de maakster hiervan. 

Hier is veel werk van gemaakt door het vele knip- en 

plakwerk! Maar ook hartelijk dank voor het mooie 

boeket bloemen dat ik namens u allen ontving i.v.m. 

mijn verjaardag, dit is genieten. 

 

Hartelijke groet aan u allen, 

Margreet Vingerling 



 

Niets vermoedend kreeg ik een boeket prachtige 

amaryllissen. Siebren kwam die bij ons brengen. 

Blij en ontroerd met dit steuntje in de rug! 
 

Janny Gorkink 
 

 

Dhr. G.W. Laros hoopt op 16 december zijn 80ste 

verjaardag te vieren. 

Hij woont Brittenhuis 103, Noordwijkerhout. 



 

Dhr. S. Laros hoopt op 17 december zijn 91ste 

verjaardag te vieren. 

Hij woont Dr. A. Kuyperstraat 6, Noordwijkerhout. 



 

Mevr. Möhlen-Groenewoud hoopt op 24 december 

haar 91ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Koninginneweg 50, Noordwijkerhout  



 

Mevr. Van der Meij-van der Niet hoopt op 

24 december haar 85ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Parallelweg 62, Noordwijkerhout. 



De kerstboom  
 

staat er weer!  
 



Mevr. A. Bos hoopt op 26 december haar 80ste 

verjaardag te vieren. 

Zij woont Leidsevaart 97, Noordwijkerhout. 



 

Mevr. B. van Beek- van der Zeth hoopt op 

31 december haar 85ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Willem-Alexanderplein 27, Lisse. 



 

Mevr. M. Heemskerk-Schijff hoopt op 2 januari 2026 

haar 80ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Schulpweg 123, Noordwijkerhout . 
 

 

Dhr. en mevr. Veerman hopen op 19 december hun 

50-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Schippersvaartweg 31, Noordwijkerhout. 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 
Op woensdag 17 december 2025 is er weer een 

schrijfcafé in de Witte Kerk. 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 

om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 

spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 

wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 

het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 

wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 

elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 

 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. 

Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een 

open café, op een speciale plek in het hart van ons 

dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 

Nel 0252-373719. 
 

Wanneer: 17 december 2025 van 9.30 tot 11.30 uur. 

Prijs: € 10,00  per keer, dat is inclusief koffie of thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 
 

Opbrengst Benefietconcert  
Het geslaagde benefietconcert dat Muziekvereniging 

De Harpe Davids samen met NoVaTo en de Vrienden 

van de Witte kerk onlangs hield, heeft het fraaie 

bedrag van € 1605,00  opgebracht. Dat geld is 

bedoeld als bijdrage aan het onderhoud van de Witte 

Kerk. Tijdens de repetitie van de Harp, op woensdag 

26 november, werd het bedrag symbolisch 

overhandigd, door de motor achter dit concert Bas 

van der Tang, aan Rindert Venema, kerkrentmeester 

van de Protestantse Gemeente. 
 

 

Ondertussen stoomt de Harp verder en is ze druk aan 

het repeteren voor de volgende optredens: het 

blaasensemble GoedKoper verleent medewerking 

aan de Lichtjesavond, vrijdag 19 december tussen 

18.30 en 21.00 uur rond de Witte Kerk. De Harp in 

haar geheel laat van zich horen in de 

Kerstsamenzang, op zaterdag 20 december in de St. 

Jozefkerk, aanvang 19.00 uur. 

tel:0252-373719


Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
Zondag 21 december  

Buurtkerk - 10.00 uur 

4de advent – Ds. E. Ezinga, Sassenheim 

Oude Jeroenskerk – 10.00 uur – Ds. Axel Wicke 



Woensdag 24 december 

Buurtkerk – 19.30 uur 

Kerstviering – Ds. Fulco de Vries Bouwstra 

Oude Jeroenskerk – 22.00 uur 

Kerstnachtdienst – Ds. Axel Wicke 



Donderdag 25 december – 1ste kerstdag 

Buurtkerk – 10.00 uur – Ds. Axel Wicke 

Oude Jeroenskerk – 10.00 uur  

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zondag 28 december  

Buurtkerk – 10.00 uur –Ds. Axel Wicke 

Oude Jeroenskerk – 22.00 uur  

Ds. A. Sterrenburg, Voorburg 

































Dinsdag 31 december – Oudejaarsdienst 

De Vinkenhof – 16.30 uur 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 



Zondag 4 januari 2026 

Buurtkerk – 10.00 uur – Ds. Axel Wicke 



Zondag 11 januari 2026 

Oude Jeroenskerk – 10.00 uur  – Ds. Axel Wicke 

 



Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleveren  

vóór 6 januari 2026 naar: nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

 

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 
 

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19 

s.miedema@vu.nl 
 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026 

wendela.van.zomeren@live.nl 
 

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93 

petraplug89@gmail.com 
 

Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 
 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 
 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

 Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
 tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Vacant 

p/a ouderlingen@dewittekerk.nl 

 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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