
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 23 november - 10.00 uur - laatste zondag 

kerkelijk jaar 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Prot. Kerk Missionair werk 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Joke 
 

Zondag 30 november 2025 - 10.00 uur – 1ste advent 

Ds. K. Mos - Hoenderloo 

1ste collecte: Diaconie “Uit de Schaduw” 

2de collecte: Verwarming 

Kindernevendienst: Janneke 
 

Zondag 7 december 2025 - 10.00 uur - Heilig 

Avondmaal – 2de advent 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: KIA Werelddiakonaat 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Brigitte 
 

Zondag 14 december 2025 - 10.00 uur - 3de advent 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie ‘Uit de Schaduw’ 

2de collecte: Onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst: Esther 
 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 

Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

 

 

 

 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 

een berichtje of een telefoontje aan de predikant 

laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 

de voorbeden worden genoemd. 

 

Vanuit de pastorie 
“Gaan we met Kerst nog iets leuks doen?” vroegen 

de jongens me. “Ja, we gaan met kerst naar de kerk, 

om de geboorte van Jezus te vieren”, antwoordde ik. 

Tja, dat bleek niet het antwoord waar zij op hoopten. 

Ik merk dat wel vaker met mensen. Kerst heeft iets 

dubbels. Aan de ene kant gezelligheid met familie of 

vrienden. Aan de andere kant een soort 

opgekloptheid waar lang niet iedereen op zit te 

wachten. Bovendien, wat is er nu veranderd? De 

wereld is toch nog steeds een puinhoop. De geboorte 

van Jezus heeft daar niet veel aan veranderd. Is alles 

sinds toen bij het oude gebleven? Als dat zo is, 

waarom vieren we dan elk jaar nog het 

geboortefeest van Jezus? Zijn geboorte is toch een 

teken van hoop? Dat God deze wereld niet loslaat en 

dat echte vrede mogelijk is? Maar ja, wat zie je 

ervan? Waarom ziet de wereld er dan nog zo 

onverlost uit? 
 

De geboorte van Jezus vindt plaats in een donkere 

tijd. Het is de tijd van de Romeinen. Zij hebben het 

voor ‘t zeggen in Israël. De keizer Augustus vaardigt 

een decreet uit voor een volkstelling. Iedereen is 

verplicht er aan mee te doen. Wet is wet. Dat leverde 

onder de Joden ook veel strijd op. De bezetters 

werden gehaat. Er was onrust. Er waren 

volksopstanden. Geestelijk was het voor Israël 

eveneens een donkere tijd. Want de beloften van een 

vrederijk stonden haaks op de dagelijkse realiteit. De 

beloften van een Messias uit het geslacht van David, 

die redding en verlossing zou brengen, waren 

woorden van het verleden. De dienst aan God in de 

tempel ging wel door. Offers werden wel gebracht. 

Maar er was weinig ervaring van God. Maar 

plotseling komt daar verandering in. Dat is het 
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wonder achter Kerst. God begint weer te spreken! 

Aan Zacharias en Elisabeth. Aan Maria. Hij is de oude 

belofte niet vergeten. Ineens komt alles in een 

stroomversnelling. God is de belofte van de Messias, 

de Vredevorst, niet vergeten. Maria baart haar 

eerstgeboren zoon, wikkelt hem in doeken, legt hem 

in een kribbe. De Heiland, de Redder van de wereld is 

geboren. 
 

 
 

Alleen, niemand op aarde weet er nog van. De 

herders merken het als eerste. Hun nachtwacht 

wordt onderbroken. Zij zullen de eersten zijn die de 

beloofde Redder mogen zien. Ze zijn door God 

uitgekozen om de eerste getuigen te zijn van de 

geboorte van Jezus. 

De herders gaan op pad naar Bethlehem om de 

geboren Koning te bezoeken. De herders komen in 

beweging. En in beweging komen is altijd spannend. 

Ze weten niet precies wat hen te wachten staat. 

Waar precies moeten we zijn? Zou het waar zijn? 

Vergissen we ons niet? Dat zij op zoek gaan en in 

beweging komen is het tweede wonder. Die 

zoektocht, het wagen met de woorden van God, heet 

in de Bijbel ‘geloof’. Geloof is niet zozeer het 

aanvaarden van een hele set leerstellingen of 

dogma’s, maar heeft iets van het avontuur. Je 

ontdekt de waarheid pas, als je in beweging komt. 

Als je net als deze herders op onderzoek uitgaat. Zo 

was het toen, zo is het nog steeds. 

De enige manier waarop dingen in ons leven kunnen 

veranderen, is door in beweging te komen. Door wat 

met die stem te doen. 

Maar … het mooie van het Kerstevangelie is, dat in 

de ontmoeting met Jezus, het Kerstkind dat geboren 

is, een derde wonder plaatsvindt. Dat wat Luther de 

vrolijke ruil noemde. Wanneer ze oog in oog met 

Jezus staan, opent de Geest hun hart. Ze zien het 

Kind met nieuwe ogen. Dat gebeurt steeds weer als 

iemand Jezus vindt of door Hem gevonden wordt. 

Dan gaan de ogen open. Wat zien we dan? Dan zien 

we de geweldige liefde van God. Die zich vernedert 

om ons te verhogen. Dat Hij komt in een kribbe om 

voor ons de hemel te openen. Dat voor Hem geen 

plaats was in de herberg, opdat er voor ons plaats 

zou zijn in de schoot van de Vader. Drie wonderen in 

die eerste kerstnacht. Wonderen die tot op de dag 

van vandaag plaatsvinden bij mensen ver weg en 

dichtbij. Wonderen die ook in ons leven tot stand 

kunnen plaatsvinden als wij in beweging komen en 

zijn stem willen horen. Je zou er zomaar eens een 

leuke en mooie kerst door kunnen hebben! 
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Leerhuis: De apocriefe Bijbelboeken 
Op maandag 1 december a.s. start een nieuw 

leerhuis. Vorig seizoen verdiepten wij ons in de 

geschiedenis en ontwikkeling van de gedachten over 

het einde der tijden. Dit seizoen wil ik kijken naar de 

boeken uit de Bijbelse geschiedenis die om diverse 

redenen de bijbel niet gehaald hebben. Deze boeken 

bevatten vaak een schat aan wijsheid, die ons geloof 

en kennis van de bijbel verrijken kan. 

Iedereen is van harte welkom in De Aanbouw vanaf 

14.00 uur. Opgeven via predikant@dewitekerk.nl 
 

Gesprekskring Moderne Profeten 
Na een seizoen weer terug van weggeweest: de 

gesprekskring Moderne Profeten. De scriba van onze 

kerk Kees van Ekris bracht een derde deel uit met 

spraakmakende personen uit onze tijd die allemaal 

iets van een profetische stem tot klinken brengen. 

Mensen als Nick Cave, Thomas Merton en frère 

Roger. Zij maken ons wakker en hebben tegelijk iets 

herderlijks over zich. De moeite waard om te horen 

wat zij te zeggen hebben! 

Opgeven via predikant@dewittekerk.nl 

Kosten: aanschaf boek 3 van de serie Moderne 

Profeten van Kees van Ekris. 
 

Nieuws vanuit de Kerkenraad 
Zoals u elders in de nieuwsbrief en in de tuin van de 

pastorie hebt kunnen zien, is de pastorie verkocht. 

Het is wel even wennen dat onze dominee niet meer 

op die prominente plek woont, maar het is goed. De 

lasten waren te hoog en de opbrengst hadden we 

nodig om te investeren in onze toekomst. Want dat 

we een toekomst hebben, daar houden we aan vast. 

Het treft dat ons jongste kerkenraadslid Eduard 

Bezemer bij zijn opening van de kerkenraads-

vergadering van 28 oktober koos voor het thema 
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Reformatie: Luther spijkerde 508 jaar geleden zijn 

stellingen op de kerkdeur van Wittenberg. Wij 

moeten het daarbij niet laten, maar blijven 

hervormen. Luther gaf zelf het voorbeeld door te 

zeggen dat als morgen de wereld verging, hij 

vandaag nog een appelboom zou planten. Zo 

moeten wij het ook met onze kerk doen. Investeren 

in onze toekomst, ook al weten we niet hoe die eruit 

zal zien. Er was nog meer jeugdig elan, want de 

nieuwe geestelijk verzorger van de Munnekeweij, 

Peter van der Zalm-van der Beek, kwam 

kennismaken. Hij zal 14 december, 2de advent in onze 

kerk bevestigd worden. Wij kijken uit naar de 

samenwerking met hem.  

Er zijn contacten gelegd met de PKN en met het 

Regionaal Archief Leiden om te zien hoe wij met ons 

archief om moeten gaan. Zonder deskundige hulp 

van buiten verstoft dat. En verstoffen mogen we als 

kerk niet. Daarom zijn we ook bezig met een nieuw 

beleidsplan voor de komende vijf jaar van de 

gemeente. We halen eerst wat voorbij is uit de oude 

tekst, sommige dingen zijn gerealiseerd en andere 

achterhaald, en proberen dan helder te formuleren 

wat ons te doen staat. U mag erover meepraten als 

we een concept hebben. 

Op 8 november was de Dag van de Vrienden van de 

Witte Kerk. Voorafgaand aan de prijsuitreiking van de 

bakwedstijd, mochten we een cheque met het 

geweldige bedrag van € 7500,00  uit handen van het 

bestuur ontvangen, de opbrengst van alle activiteiten 

die het bestuur het afgelopen jaar heeft 

georganiseerd. Je zou zeggen: ga zo door! En dat 

doet de stichting ook, maar drie bestuursleden 

namen toch afscheid. Voorzitter Jos van den Burg en 

secretaris Janneke Wagenaar hebben dertien jaar 

van het bestuur deel uitgemaakt en creatief 

organisator Ans Geerlings 10 jaar. We zijn hen 

dankbaar voor al de activiteiten die ze in die tijd in de 

Witte Kerk hebben georganiseerd. Daarmee hebben 

ze het doel van de Stichting Vrienden van de Witte 

Kerk gerealiseerd: de Noordwijkerhouters naar 

binnen halen in het gebouw en bijdragen aan het 

onderhoud. We zijn Leon Floor dankbaar dat hij 

aanblijft. Samen met onze eigen Bertine van der Vlist 

en naar wij hopen binnenkort een aantal nieuwe 

creatieve bestuursleden. Misschien komen die wel 

voort uit de Noordwijkerhoutse 

ondernemersvereniging, waarmee onze 

kerkrentmeesters begin volgend jaar gaan praten. 

Een ondernemer die daar niet bij zal zijn is 

overbuurman Erik Heemskerk, die regelmatig een 

catering deed in de Witte Kerk. 

Hij overleed op 8 november. De condoleance was op 

13 november, in de Witte Kerk. 
 

Gerrit Goedhart, voorzitter 

 

 
Op 1 november jl. is overleden onze broeder in 

Christus, Gerrit van der Toorn op de leeftijd van 93 

jaar. Samen met zijn vrouw Carla woonde hij aan het 

Colosseum. Zij kregen drie dochters en zes 

kleinkinderen. 

Op de rouwkaart wordt hij genoemd als een lieve 

man, unieke vader en opa, verhalenverteller en 

levensgenieter. 

Wij bidden zijn vrouw Carla, zijn dochters en 

kleinkinderen de nabijheid van God en Zijn liefde toe. 
 

Heer, herinner U de namen… 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken 

wij hen die ons dit jaar ontvielen. Dat hun namen 

staan geschreven in de palm van Gods hand. 
 

Mw. Johanna Freke-Boekee – 88 jaar 

Dhr. Albertus Vuijst - 87 jaar 

Mw. Maartje Hendrika van der Zwart-Plesman – 96 jaar 

Dhr. Hendrik van Meenen – 82 jaar 

Mw. Everdina Helena Blommers-Taal – 91 jaar 

Mw. Willy van der Niet-van Duijvenbode – 77 jaar 

Mw. Janneke Rusch – 92 jaar 

Dhr. Hendrik de Kleer – 83 jaar 

Dhr. Chris Brouwer – 86 jaar 

Dhr. Jacobus Cornelis Meijer – 86 jaar 

Dhr. Gerrit van der Toorn – 93 jaar 



Kerst(sterren)project 

 
 

Ook dit jaar zullen we proberen met kerst de kerk 

weer op te fleuren met de traditionele kerststerren. 

Alleen heeft u vorig jaar al kunnen constateren dat er 

geen kerststerren, maar andere planten de kerk 

versierden. Wij kunnen u vertellen dat de kerststerren 

op tijd worden besteld, maar we heel afhankelijk zijn 

van de kwekers. Op het laatste moment krijgen we 

dan te horen dat ze niet voorradig zijn. Toch willen 

we de traditie voortzetten. U kunt weer sponsor 

worden voor € 7,50 per kerstster (of andere plant). 

De opbrengst komt dit jaar toe aan de stichting 

Jarige Job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland zijn er meer dan 150.000 kinderen die 

hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis te 

weinig of zelfs geen geld voor is. Op hun mooiste dag 

van het jaar krijgen zij geen cadeautjes, is er geen 

taart, hangt er geen versiering en kunnen zij zelfs 

niet trakteren. De stichting Jarige Job helpt deze 

kinderen door het geven van een verjaardagsbox. 

Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag 

thuis en op school! 
 

U kunt vanaf het uitbrengen van deze Nieuwsbrief 

een of meerder kerststerren bestellen. Uw gift kunt u 

overmaken op rekening van de diaconie: 

NL42 ABNA 056 8318 633 t.n.v. diaconie van de 

Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

o.v.v. Jarige Job.  

 

 
 

Op donderdag 27 november organiseert de diaconie, 

op uitnodiging van de KTS, een Meet & Eat in de KTS. 

Het gaat om een try-out van het kerstdiner. De 

kosten van het 5 gangen-diner bedragen € 20,00. De 

inloop is vanaf 13.45 uur. Graag aanmelden vòòr 

20 november via diakenen@dewittekerk.nl of bij de 

diakenen persoonlijk. Heeft u vervoer nodig dan dit 

graag bij de reservering vermelden. Kunt u mensen 

in de auto meenemen? Wilt u dit dan ook even 

aangeven. 
 

 
 

Bedankt voor de mooie bos bloemen die we van jullie 

hebben gekregen voor ons 63-jarig huwelijk. 
 

Wim en Stan Knoppert 
 



Ik mocht een schitterende bos bloemen voor mijn 

verjaardag ontvangen.  Heel erg bedankt hiervoor. 

Ook Siebren bedankt voor het brengen van de bos en 

het fijne gesprek.  
 

Guusta Timmers 



 

 

Dhr. G. Van Dijk hoopt op 21 november zijn 

90ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Langevelderslag 10, Noordwijk. 
 



Dhr. C. Wassenaar hoopt op 22 november zijn 

85ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Leeweg 23, Noordwijkerhout. 

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Dhr. en mevr. Dyer- Koorevaar hopen op 4 december 

hun 50-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Zeestraat 145, Noordwijkerhout. 
 



Dhr. en mevr. Laros- Varkevisser hopen op 

13 december hun 62-jarige huwelijk te vieren. 

Zij wonen Havenstraat 48, Noordwijkerhout. 


Kerst met de Harpe Davids 
Op zaterdag 20 december vindt in de St. Jozefkerk 

in Noordwijkerhout de jaarlijkse kerstsamenzang 

plaats met de Harpe Davids, onder leiding van haar 

vaste dirigent Sjaak Verloop. 

Naast de samenzang, begeleid door de Harp, zijn er 

muzikale bijdragen van diezelfde Harp en van 

Popkoor Bloom, dat onder leiding staat van Tim 

Quak. 

Nieuwsgierig? Kom en ontdek!   

De samenzang begint om 19.00 uur en duurt tot 

ongeveer 20.30 uur. 

De deuren van de kerk gaan open om 18.30 u. Dat 

iedereen van harte welkom is, om te luisteren, mee 

te zingen en te genieten, spreekt natuurlijk voor 

zich! 
 

Graag bezoek ontvangen? 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de 

predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u 

opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u  

- of één van uw naasten - ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon 

of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 
 

Vrienden van de Witte Kerk 
Dag van de Witte Kerk. De stichting Vrienden van de 

Witte Kerk doneert dit jaar € 7.500,00,  een 

fantastisch resultaat!!! Alle reden voor een feestje en 

dat kan volop met zoveel lekkers op de tafels.  

De Stichting neemt na tien jaar afscheid van drie 

bestuursleden: Jos van den Burg, Ans Geerlings en 

Janneke Wagenaar. Zij zijn vanaf het begin de 

drijvende kracht geweest achter alle fantastische 

projecten die gerealiseerd zijn voor de Witte Kerk.  

Een groot woord van dank aan deze geweldige 

mensen voor hun jarenlange inzet! 
 

 



 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 
Op woensdag 19 november 2025 is er weer een 

schrijfcafé in de Witte Kerk. 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 

om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 

spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 

wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 

het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 

wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 

elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. 

Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een 

open café, op een speciale plek in het hart van ons 

dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 

Nel 0252-373719. 
 

Wanneer: 19 november 2025 van 9.30 tot 11.30 uur. 

Prijs: € 10,00  per keer, dat is inclusief koffie of thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

tel:0252-373719


Leerhuis Noordwijk 

 

Het Leerhuis Noordwijk is als een raam, zichtbaar in 

een veelvoud van kleuren en vormen, met lezingen 

en gesprekken belicht vanuit verschillende religies, 

kunst en cultuur, muziek en bijbel, steeds anders, 

steeds boeiend. 

 

PROGRAMMA 2025 – 2026 

Van tegenstelling naar ontmoeting 

In een veelheid aan onderwerpen gaan we die 

ontmoeting aan, met de bijbel, met kunst en cultuur, 

met islam en jodendom. Van geschiedenis tot 

bezinning op heden en toekomst. Laat u verrassen 

door de wisselwerking in gesprekken, en door 

nieuwe perspectieven op bestaande denkbeelden. 

Komt u voor het eerst? Geen probleem, van harte 

welkom! Doe mee en schrijf in voor een losse avond 

of middag, of voor het hele seizoen (8 bijeenkomsten).  

VIER avonden van 19.30 - 21.30 uur en VIER 

middagen van 14.00 - 16.00  uur. 
 

30 oktober 2025 - avond - Birke Rapp 

LERNEN over Genesis 16 en 21, het conflict tussen 

Sara en Hagar, en de zonen van Abraham 

13 november 2025 - avond - Heleen Pasma 

EXODUS - het boek van bevrijding voor een volk in 

wording 

27 november 2025 - avond - Simon Dingemanse 

LEVITICUS - markante aandachtspunten met Jonathan 

Sacks en Maarten den Dulk 

15 januari 2026 - middag - Daniel Tavenier 

Hoe SCHILDER je een engel? 

29 januari 2026 - middag - Gerard Wiegers 

Uit: GESCHIEDENISSEN VAN DE ISLAM in Nederland en 

Vlaanderen 

12 februari 2026 - middag - Eric Ottenheijm 

BERGREDE in vroeg-joods perspectief 

26 februari 2026 - middag - Ad van Nieuwpoort 

BUIG NIET - Bijbels tegengif  voor nu 

 

5 maart 2026 - avond - Anne-Maria van Hilst 

Van tegenstelling naar ontmoeting:  

INTERRELIGIEUZE DIALOOG door joodse ogen 
 

Locatie: 

De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, 2201 EM  Noordwijk 

Tijd:  

avonden om 19.30 uur en middagen om 14.00 uur 

Prijs: 

een losse middag of avond  € 10,00 , hele seizoen 

€ 50,00  (meer is welkom)  

IBAN nummer: NL88ABNA046342404 

t.n.v. G.J. van Tubergen, Noordwijk  

Contact: 

Koos van Tubergen, Oude Zeeweg 59A, 

2202 CJ Noordwijk aan Zee 

Telefoon: 06 3054 1030 

E-mail: koos.van.tubergen@gmail.com  
 

Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
Zondag 23 november - Gedachteniszondag 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries 

Bouwstra 



Zondag 30 november - 1ste advent 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Pastor Joost de Bruijn 



Zondag 07 december - 2de advent 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke - Heilig 

Avondmaal 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur – Ds S.J. Dingemanse 



Zondag 14 december – 3de advent 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries 

Bouwstra 

Oude Jeroenskerk - 19.00 uur - Ds. Fulco de Vries 

Bouwstra - Vesper 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief 

graag inleveren  

vóór 9 december 2025 naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 



  

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 
 

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19 

s.miedema@vu.nl 
 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026 

wendela.van.zomeren@live.nl 
 

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93 

petraplug89@gmail.com 
 

Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 
 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 
 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

 Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
 tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Vacant 

p/a ouderlingen@dewittekerk.nl 

 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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