
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist 
De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, 

meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten 
Zondag, 26 oktober - 10.00 uur  

Ds. K. Mos, Hoenderloo 

1ste collecte: Diaconie bloemengroet 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Janneke 

 

Zondag 2 november 2025 - 10.00 uur - Heilig 

Avondmaal, Oogstdienst 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Diaconie Voedselbank 

2de collecte: Eigen jeugdwerk 

Kindernevendienst: Brigitte 

 

Zondag 9 november 2025 - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: KIA Werelddiakonaat 

2de collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst: Esther 

 

Zondag 16 november 2025 - 10.00 uur  

Ds. A. van Houwelingen, Noordwijk 

1ste collecte: Harpe Davids 

2de collecte: pastoraat en bezoek 

Kindernevendienst: Janneke 

 

Bidstond 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte 

Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, 

voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons 

doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

 

 

 

 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels 

een berichtje of een telefoontje aan de predikant 

laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in 

de voorbeden worden genoemd. 

 

Vanuit de pastorie 
Bij dankdag voor gewas en arbeid, n.a.v. 1 Kron 

29:10-16 
 

Dankbaarheid of eigen verdienste? Twee manieren 

om te kijken naar al het goede dat ons overkomt. 

Dankbare mensen weten zich afhankelijk. Zij 

beschouwen de gaven als een geschenk en niet als 

eigen verworvenheden. Eigen verdienste 

daarentegen maakt onafhankelijk en schrijft de ten 

deel gevallen goedheid op het eigen conto. En we 

doen er allemaal aan mee. Allemaal maken we onze 

eigen speelfilm waarin we zelf de hoofdrol spelen. 

Totdat ineens, op een onverwacht moment, de 

zelfgemaakte film knarsend tot stilstand komt, 

omdat er een spookrijder in je leven opduikt. Omdat 

je ziek wordt, ontslagen, wegbezuinigd. Omdat het 

leven of de dood scheiding maakt tussen jou en een 

geliefde. 
 

Momenten waarop je beseft dat het leven minder 

maakbaar en controleerbaar is dan dat je altijd had 

verondersteld. Minder vanzelfsprekend dan je 

aannam. En hoe wrang het ook klinkt, op dergelijke 

momenten besef je eigenlijk vaak pas hoe bijzonder 

het is als het een mens goed gaat. Als er werk is in 

overvloed, gezondheid je niet in de weg staat. 
 

Wie bewust leeft voor het aangezicht van God en het 

leven en al wat hem daarin geschonken is als milde 

gaven Gods ervaart, kan niet anders dan daar 

dankbaar voor zijn. Dit vormt de achtergrond van het 

tekstgedeelte uit Kronieken. Koning David heeft er 

hard aan gewerkt om de bouw van de tempel voor te 

bereiden. God had hem gezegd dat niet hij, maar zijn 

zoon Salomo het huis van de Eeuwige zou mogen 

bouwen en David had zich daarin geschikt. Maar 
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niets zou Salomo in de weg mogen staan. David had 

er alles aan gedaan om het Salomo zo gemakkelijk 

mogelijk te maken. En nu is het zover. De 

tempelbouw kan beginnen. Maar David is zich er 

terdege van bewust dat als God zélf het huis niet 

bouwt, de bouwlieden tevergeefs zwoegen. “Wij zijn 

slechts vréémdelingen die als gasten bij U 

verblijven.” Zo noemt David zichzelf en zijn volk. Met 

andere woorden. Wij kunnen ons geen enkel recht 

laten gelden. Het is slechts vanwege uw genade dat 

wij het goed hebben. Het lijkt wel alsof het 

vreemdelingschap een voorwaarde is voor lof- en 

dankzegging. Wie beseft zelf een vreemdeling op 

aarde te zijn, slechts levend bij de gratie van Gods 

genade waar hij niet vanzelfsprekend recht op heeft, 

die zal dankbaar zijn voor alles wat hem geschonken 

wordt uit Gods gulle hand. Alleen het besef 

kwetsbaar en afhankelijk te zijn, kan ons leren 

zorgvuldig om te gaan met onszelf, en met elkaar. 
 

Met kinderen heb ik het vaak over personen uit de 

bijbel. Eens tijdens een catechese hadden wij het 

over Ruth, de Moabitische die wegvluchtte uit haar 

land en kwamen wij te spreken over vluchtelingen 

die nu in ons land verblijven. We bezochten daarom 

een statushouder uit het dorp. Zij ontving ons 

hartelijk en vertelde aan de kinderen in haar beste 

Nederlands hoe het was om halsoverkop te moeten 

vluchten, in een land aan te komen waar je daarvoor 

nog nooit van had gehoord. Hoe ze met haar dochter 

in een AZC terecht kwam, geen kamer had, wel een 

eigen bed en daar jaren moest leven, zich steeds 

moest melden, geen privacy had en zich kapot 

verveelde. Hoe dankbaar ze was toen er een eigen 

huisje beschikbaar kwam en ze een opleiding kon 

gaan volgen en hoe dankbaar ze was dat ze veilig 

was en toekomst zag voor haar dochter. 
 

De kinderen luisterden ademloos en waren onder de 

indruk. Vluchtelingen en AZC’s kregen ineens een 

gezicht. “Eigenlijk hebben wij heel erg geluk dat we 

hier wonen”, zei er één. Een geluk dat zichtbaar werd 

in het contrast tussen hun eigen leventje en dat van 

de dochter van deze vrouw. Door de ogen van de 

vreemdelinge in hun midden, zagen wij weer eens 

hoezeer wij dankbaar mogen zijn dat we hier in vrede 

en veiligheid mogen wonen. Met voldoende te eten, 

opleidingen te over en een redelijke tot 

bovengemiddelde maatschappelijke gesteldheid. 

Wat een zegen dat wij ons druk kunnen maken over 

of we wel of niet drie keer op vakantie gaan, of we 

van studie of baan zullen wisselen of het nog een 

poosje aanzien, of we wel of geen vlees eten. Wat 

een zegen dat onze kinderen naar school kunnen en 

dat wij gelovig mogen zijn op welke wijze dan ook. 
 

Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, o Heer. U 

bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en 

rijkdom zijn van U afkomstig, mogen we David 

nazeggen. Laten we dat met een ruim hart doen. 

Bewust dat wij leven van Gods goedheid. Bewust dat 

niets van onszelf is, maar dat wij in feite slechts 

vreemdelingen zijn op aarde, afhankelijk van Gods 

genadige omgang met ons.  
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Sirkelslag 

 

31 oktober a.s. is er voor kinderen en jongeren tussen 

9 en 14 jaar weer Sirkelslag. HET interactieve spel 

tussen gemeenten uit heel Nederland. Sinds enkele 

jaren vormt onze gemeente een team samen met 

Noordwijk. Twee jaar geleden werden we eerste. 

Vorig jaar derde. We hebben dus een naam hoog te 

houden. Wil jij meedoen? Geef je dan op via 

predikant@dewittekerk.nl 

 

Vanuit de kerkenraad 
Zoals u vast heeft gezien en gehoord, staat sinds 1 

september de pastorie te koop. 

Al heel snel na de publicatie zijn er verschillende 

bezichtigingen aangevraagd en zijn er biedingen bij 

de makelaar binnengekomen. 

We zijn erg blij u te kunnen melden dat de pastorie 



uiteindelijk is verkocht voor het hoogste bod. 

De netto-opbrengst, dus na aftrek van alle kosten, is 

€ 1.018.917, 00.  

De woning is in de markt gezet voor € 895.000, 00 .  

De netto-opbrengst is dus bijna € 124.000, 00 hoger. 

Na levering van het pand aan de nieuwe eigenaar, 

begin december, zullen we in de Nieuwsbrief een wat 

uitgebreider verslag doen van het gelopen proces. 
 

Rindert Venema 

 

Kerk op Schoot viering – 16 november 

 
 

 Zondag 16 november om 12.00 uur. 

 In de Witte Kerk. 

 Het verhaal van de doop van Jezus. 

 Speciaal aan kinderen van 0 t/m 6 jaar vertelt 

dominee Beer een verhaal uit de Bijbel. Een 

mini-viering met kussens in de kring, de Kerk-op-

Schoot kaars aan, veel liedjes zingen en een 

Bijbelverhaal speels beleven met al je zintuigen. 

 Je bent welkom, samen met papa, mama, opa, 

oma en natuurlijk al je broertjes en zusjes! 

 Na afloop is er limonade met wat lekkers. 

 Laat je even weten met hoeveel personen je 

komt? 

 ouderlingen@dewittekerk.nl 

 Wij hopen jullie allemaal te zien op 16 

november! 

 Groetjes van dominee Beer. 

 

In memoriam Jacobus Cornelis Meijer 
Op 17 september jl. is overleden onze broeder in 

Christus Co Meijer. Hij is 86 jaar geworden. 
 

Het leven van Co was bewogen. Hij trouwde in 1958 

met Aaltje. Samen kregen ze drie dochters, Jantine, 

Ellen en Alexandra. Door de banen van Co verhuisde 

het gezin regelmatig en woonden zij door het hele 

land. Na zijn scheiding in 1996 vond hij rust in 

Noordwijkerhout. Hij woonde nog vele jaren met veel 

plezier op Sollasi. Daar leerde hij in 2003 Quirine 

kennen met wie hij tot haar dood vorig jaar nog 

goede jaren kende. De afgelopen twee jaar waren 

zwaar voor hem. Zijn gezondheid ging achteruit en 

hij moest zijn vrijheid op Sollasi opgeven, toen hij 

werd opgenomen in Munnekeweij. Na een kort 

ziekbed is hij op 17 september overleden. In een 

dienst namen wij afscheid van hem in de Witte Kerk. 

Wij bidden zijn dochters en kleinkinderen Gods zegen 

en nabijheid toe. 

 

Bediening van de heilige doop  
Op D.V. zondag 9 november a.s. wordt de heilige 

doop bediend aan Kiashah Kianian, zoon van Amir 

Kianian en Soodabeh Sohrabi. Kiashah is al van jongs 

af aan kind aan huis en de kerkenraad is verheugd 

dat hij nu officieel mag worden opgenomen in onze 

gemeente.  

 

Basiscatechese 

 

Binnenkort start de basiscatechese weer. Kinderen 

vanaf groep 5 zijn weer van harte welkom in de 

Aanbouw van de Witte Kerk om 19.00 uur op 6 en 20 

november en 4 en 18 december voor mooie verhalen 

uit de bijbel en gezellige activiteiten. Van harte 

welkom.  

Willen jullie laten weten of je komt? Opgeven via 

predikant@dewittekerk.nl. En neem gerust al je 

vriend(innen) mee! 

 

Collectebericht van de Diaconie 
Voor de maand november staan de volgende doelen 

op het rooster: 

o Op 2 november is de collecte bestemd voor de 

Voedselbank. 

o Op 9 november gaat de opbrengst via KIA 

Werelddiaconaat naar de christelijke organisatie 

PEN, die hulp biedt aan kansarme kinderen in 

Pretoria, Zuid-Afrika. Ze krijgen 

huiswerkbegeleiding en hulp bij examens, maar 

leren ook sociale- en creatieve vaardigheden die 

hun weerbaarder maken. Dit blijft zo, tot de 

kinderen op eigen benen kunnen staan.  

o Op 16 november wordt de collecte gehouden voor 
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Muziekvereniging De Harpe Davids, die elke week 

repeteert in de Witte Kerk om ons blij te maken 

met mooie muziek.  

o Op 23 november (laatste zondag van het kerkelijk 

jaar) staat de Protestantse Kerk op het rooster 

met als doel Pastoraat bij rouw en gedachtenis, 

aan zowel mensen binnen als buiten de kerk.  

o Op 30 november (1ste Advent) gaat de opbrengst 

naar het project ‘Uit de Schaduw’, om kinderen 

met een handicap in India vanuit hun 

verstopplaatsen in het licht te zetten en zich te 

laten ontwikkelen.  

Alle collectes bevelen wij van harte bij u aan en alvast 

hartelijk bedankt voor uw bijdragen! 
 

De Diaconie. 

 

Scribaat 
Na mijn pensioen, als koster van de BAVO kapel, 

waar ik elke zondag de diensten begeleidde en 

gewend om de zondag met een dienst of viering te 

beginnen was ik even zoekende. In de katholieke 

kerk vond ik het niet meer. Tijdens een van onze 

creatieve avonden stelde mijn vriendinnen, Tineke en 

Janny, voor om dan met hen naar de Witte Kerk te 

gaan. En dat voelde gelijk vertrouwd en goed en zo 

werd ik ‘protestant’, maar toen de voorzitter van het 

kerkbestuur bij mij op de stoep stond met de vraag of 

ik scriba wilde worden van onze gemeente was ik wel 

heel erg verrast en verbaasd. Van huis uit RK was ik 

totaal niet bekend met de vorm van een kerkbestuur 

bij de protestantse gemeenten en al helemaal niet 

met wat het scribaat inhield. En toch… ik ben van 

mening wanneer je ergens bij wilt horen je er ook 

wel wat voor mag doen en zo had ik dat ooit 

aangegeven, daarbij denkend aan het bakken van 

een cake o.i.d..  Hoewel ik heel erg twijfelde, mocht 

ik dit wel doen, kon ik dit wel, ben ik toch scriba 

geworden. Pas bij de bevestiging realiseerde ik mij 

dat het een bijzondere taak was en dat motiveerde 

mij ook om deze taak zo goed -als in mijn vermogen 

lag- in te vullen. Daarom heb ik ook een training 

gevolgd, dit gaf mij een hoop zekerheid over wat het 

scribaat inhield en waar mijn talenten ingezet 

konden worden. In de coronatijd heb ik ervaren hoe 

zinvol deze taak is. Ik vond ‘scriba’ zijn een bijzonder 

mooie, waardevolle ervaring, maar de laatste tijd 

merkte ik toch dat ik wat minder alert was en zo vond 

ik dat het tijd werd om het stokje aan een ander over 

te dragen, alleen... Denkt u erover om ook ‘iets’ voor 

onze gemeente te willen doen? Denk er dan eens 

aan scriba te worden. 
 

Ans Korver 

 

Kerkenraadsdag 
Een impressie van een geslaagde kerkenraadsdag. 

Centraal stond het nieuwe beleidsplan. We hebben 

een enthousiast begin gemaakt. 

 

Daarnaast hebben we onze onlangs afgetreden 

ambtsdragers in het zonnetje gezet. 

Nogmaals heel veel dank voor alles wat jullie hebben 

gedaan voor onze gemeente. 

 

Bedankt Ans, Bertine, Leon en Joke! 



Vanuit de Diaconie 
Onze eerstvolgende Meet & Eat is op donderdag 27 

november op uitnodiging van de KTS. 

Helaas is er over de tijden, de kosten e.d. nog niets 

bekend. Er moet nog over vergaderd worden bij de 

KTS. Wel kunnen we vertellen dat het een try-out van 

het kerstdiner wordt. Toch fijn dat wij dan als eerste 

mogen voorproeven. Als u denkt daar wil ik bij zijn 

kunt u zich al opgeven via de mail: 

diakenen@dewittekerk.nl of bij de diakenen 

persoonlijk. Heeft u vervoer nodig dan dit graag bij 

de reservering vermelden. Kunt u mensen 

meenemen in de auto, wilt u dat dan ook even 

aangeven. 

 

 
 

Wat een verrassing. Niets vermoedend, kregen wij de 

bloemen van de Witte Kerk. De familie Gorkink en 

Ans Korver brachten het boeket naar de Madelief. 

Gezellig! 

 

Hartelijk bedankt, 

Willy en Pieter Kool, Lisse. 



 

Lieve allemaal, 

Bedankt voor mijn verjaardagskaart met mijn 

81ste  verjaardag. Ook voor de prachtige bos 

bloemen, die ik in ontvangst mocht nemen. 

Net 5 dagen Corona achter de rug en dan die 

prachtige bloemen. 

Daar word je toch blij van. Dank jullie wel. 
 

Adri Verhart. 



 

Heel hartelijk bedankt voor de mooie attentie! 

Fijn om te ervaren er nog bij te horen. 

Gelukkig kan ik nu vertellen dat ik nu op dit moment 

kankervrij ben. Geen bestraling en geen chemo! 

Dit is echt een gave Gods 🙏 ik ben dankbaar! 
 

Vriendelijke groet, 

Olga Verdiesen 🙏 



Bij dezen onze hartelijke dank voor het prachtige 

boeket dat we ter gelegenheid van onze 50-jarige 

huwelijksdag hebben ontvangen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Corrie en Henk Galestien 

 

 

Dhr. A. van der Niet, hoopt op 25 oktober zijn 90ste 

verjaardag te vieren. 

Hij woont Van Iersellaan 5, Noordwijkerhout. 





Mevr. E.H. Timmers-Plaszmeier, hoopt op 

1 november haar 90ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Van Iersellaan 17, Noordwijkerhout 
 

 

Dhr. en mevr. Laros hopen op 20 oktober hun 

25-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Dr. Schaepmanlaan 17, Noordwijkerhout. 




Dhr. en mevr. Aartse hopen op 28 oktober hun 

60-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Pilarenlaan 4 B22, Noordwijkerhout. 



 

Dag van de Witte Kerk en ‘Ga uit je pan!’ 
Bak mee en doe mee met ‘Ga uit je pan’ in de Witte 

Kerk op 8 november 2025. 
 

Traditiegetrouw organiseren de Vrienden van de 

Witte Kerk in samenwerking met de KTS in Voorhout 

de kook- en bakwedstrijd ‘Ga uit je pan’. Nieuw aan 

deze editie is dat we de koektrommel openzetten 

voor het ‘koekje van eigen deeg’. 
 

Want wij vinden dat de Witte Kerk een eigen koekje 

verdient! We zijn daarom op zoek naar het lekkerste 

en bijzonderste koekje van de Witte Kerk. Wie heeft 

er een oud familierecept dat ze voor één keertje  
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willen delen? Wie bakt een koekje dat zoals de kerk 

zacht van binnen is en mooi van buiten? Kortom: laat 

je fantasie werken bij het bedenken en bakken van 

het enige echte Witte Kerk koekje. 
 

De Vrienden roepen alle bakkers uit de bollenstreek 

op om mee te doen aan ‘Ga uit je pan’ editie 2025. 

Deze editie bestaat dit jaar uit twee onderdelen: 
 

1. het bakken (of koken) van een zoet of hartig 

gerecht (taart, quiche, maaltijdsoep, hartig, zoet) 

met als inspiratie de naderende decembermaand. 

Voor ideetjes: bekijk onze website met voorbeelden. 

En/of: 

2. het bakken van het bijzonderste ‘Witte Kerk 

koekje’. Alles mag, kruidig, zoet of hartig, als het 

maar jouw unieke koekje is. 
 

Deze kook- en bakwedstrijd is voor iedereen van 8- 

tot 80+.  

Zowel voor de leeftijdscategorie 14- als de categorie 

14+ is een speciale wisselbeker beschikbaar. Ook 

worden er in deze twee categorieën een tweede en 

derde prijs uitgeloofd. Alle gerechten worden 

beoordeeld door de vakjury die bestaat uit 

vakdocenten verbonden aan de KTS in Voorhout. 

 

En niet te vergeten: elke deelnemer mag meedoen 

aan de enige echte kook- en bakworkshop die wordt 

aangeboden door de KTS. Dit is elk jaar weer een 

succesnummer! 
 

Voor meer informatie, inschrijving en spelregels: zie 

onze website www.vriendenvandewittekerk.nl 
 

‘Ga uit je pan’ editie 2025 

Locatie: Witte Kerk, Dorpsstraat, Noordwijkerhout 

Datum: 8 november 2025 

Alle inzendingen worden verkocht vanaf 11.15 uur. 

En op=op! 

Inschrijving uiterlijk 3 november 2025. 

 

Graag bezoek ontvangen? 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de 

predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u 

opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u  

- of één van uw naasten - ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon 

of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 
 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 
Op woensdag 19 november 2025 is er weer een 

schrijfcafé in de Witte Kerk. 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je 

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet 

om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten 

spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan 

wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of 

het niet bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste 

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend 

wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met 

elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. 

Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een 

open café, op een speciale plek in het hart van ons 

dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar 

Nel 0252-373719. 
 

Wanneer: 19 november2025 van 9.30 tot 11.30 uur. 

Prijs: € 10,00  per keer, dat is inclusief koffie of thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

http://www.vriendenvandewittekerk.nl/
tel:0252-373719


Benefietconcert door de Harpe Davids 
Op zondag 23 november a.s. houdt Muziekvereniging 

de Harpe Davids uit Noordwijkerhout een 

benefietconcert. De opbrengst bestemd is voor de 

instandhouding van de Witte Kerk, al 800 jaar het 

hart van het dorp en de trots van alle 

Noordwijkerhouters. De lasten van dat gebouw 

worden gedragen door de kleine Protestantse  

Gemeente. Gelukkig zijn er daarbuiten veel mensen 

die óók hun bijdrage willen leveren. Daarom dit 

benefietconcert, georganiseerd samen met NoVaTo 

en de Vrienden van de Witte Kerk. Noteer alvast de 

datum: 23 november, aanvang 14.00 u, in het Forum 

van het College Teylingen, locatie Leeuwenhorst. 

Het programma duurt tot 16.00 u, er is een pauze 

met een originele muziekbingo waar leuke prijzen 

mee te winnen zijn. Kaarten kosten € 20, en dat is 

inclusief een consumptie. Houd de pers in de gaten 

voor nadere informatie over de kaartverkoop.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
Zondag 26 oktober 

Buurtkerk - 10.00 uur - K. Holwerda, Amsterdam 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. A.E. Veerman 

(Rijnsburg) 



Zondag 2 november 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries 

Bouwstra 



Zondag 9 november 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - W. Hollart 

Vesper - 19.00 uur - W. Hollart 



Zondag 16 november 

Buurtkerk - 10.00 uur - W. Biesheuvel, Leidschendam 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke - Heilig 

Avondmaal 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag 

inleveren  

vóór 11 november 2025 naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

 

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 
 

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19 

s.miedema@vu.nl 
 

Vertrouwenspersonen Noordwijk 

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026 

wendela.van.zomeren@live.nl 
 

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93 

petraplug89@gmail.com 
 

Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 
 

Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 
 

Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout 
en De Zilk 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

 Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout - 
 tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Vacant 

p/a ouderlingen@dewittekerk.nl 

 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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