2025 '
NIEUWSBRIEF ?E

22 SEPTEMBER - 20 OKTOBE

s DE WITTE KERK

‘ ’ TE NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

A11Z 3d

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website
www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl,
meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Kerkdiensten

Zondag, 28 september - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1€ collecte: Diaconie

2% collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst: Brigitte Meuleman

Zondag 5 oktober 2025 - 10.00 uur -
Heilig Avondmaal - Ds. E. Mandemaker
1% collecte: Diaconie Present

2% collecte: Onderhoud orgel
Kindernevendienst: Joke Meerkerk

Zondag 12 oktober 2025 - 10.00 uur

Ds. E-J. van Katwijk, Naarden

1€ collecte: Diaconie

2% collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst: Brigitte

Zondag 19 oktober 2025 - 10.00 uur
Ds. N.C. Smit, Oegstgeest

1 collecte: KIA Werelddiakonaat
29 collecte: onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: Brigitte

Bidstond

Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een
aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte
Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!
Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie,
voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons
doorgeven. Dit mag u doen bij

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.
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Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels
een berichtje of een telefoontje aan de predikant
laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in
de voorbeden worden genoemd.

Vanuit de pastorie

Kijk!

Laat je verrassen door het werk van Gods Geest!
Bij Handelingen 8: 26-40: ... en hij nodigde Filippus
uit om in te stappen en bij hem te komen zitten...(31)

Het was bij een parkeerplaats langs de snelweg.
Mijn gezin was naar het restaurant voor een
sanitaire stop en ik was aangewezen om de auto te
bewaken. Ineens stond er een jongen voor mij die
verlegen naar mij lachte en in rap Frans zijn verhaal
begon te doen. Nu is na bijna dertig jaren mijn Frans
wat roestig dus ik vroeg hem in het Engels te
herhalen wat hij mij zojuist had duidelijk gemaakt.
“I have to go to Rouen. Can you take me with you.”
Nu heb ik altijd een zwak voor lifters en had het geen
probleem gevonden om de jongeman van dienst te
zijn, maar aangezien de auto al propvol zat moest ik
hem teleurstellen. lets dat hij met bewonderens-
waardige veerkracht opnam. Ik hoop dat hij zijn
bestemming heeft bereikt.

Filippus krijgt een lift van een hoge ambtenaar uit
Ethiopié. Een onverwachte ontmoeting tussen twee
mensen die op basis van hun afkomst, rang of
werkkring nooit met elkaar in aanraking zouden zijn
gekomen. Totale vreemden wier wegen door een
vreemd toeval elkaar kruisen.
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Een gebeurtenis waarvan beiden achteraf moeten
constateren dat er meer in het spel moet zijn dan
lot, of samenloop van omstandigheden. Het is een
ontmoeting waar mensen later van kunnen zeggen:
hier was God in het spel.
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Het nieuwe seizoen is weer begonnen. De meeste
vakantiegangers zijn weer terug en velen van ons
zijn weer aan het werk of druk aan de studie. Ook in
de gemeente komt er weer beweging. De
kerkenraad heeft de eerste vergadering weer achter
de rug en zo langzamerhand worden weer data
gepland voor gesprekskringen en catecheses. Maar
niet alleen de kerkenraad komt in beweging. De hele
gemeente moet aan de bak.

De komende jaren staan wij voor de uitdaging om
een visie te ontwikkelen en stappen te zetten om de
gemeente qua financién en vooral qua menskracht
gezond te houden. lets waar we allemaal aan
moeten en kunnen bijdragen.

En nu kunnen we allemaal in onze eigen auto
stappen, of onze eigen race rijden op de fiets. Maar
we kunnen ook het avontuur opzoeken en gaan
liften. Meeliften met ideeén en visioenen van
anderen, die misschien niet direct bij jou op je
verjaardag komen, maar verder van je af staan.
Meeliften met mensen met wie je niet zomaar in
gesprek gaat om te luisteren wat hem of haar
beweegt. Wie weet horen we dan nog iets dat ons
verrassen kan. En dan kan het zomaar gebeuren dat
we achteraf constateren dat het meer was dan stom
toeval, of een samenloop van omstandigheden. Wie
weet...

Ds. Esmeralda Mandemaker

Bedankt

Namens mijn gezin wil ik iedereen heel hartelijk
danken voor de vele kaartjes, bezoekjes, attenties,
planten en bloemen die wij mochten ontvangen
naar aanleiding van onze verhuizing. Inmiddels
wonen wij met groot plezier in de Vermeulenstraat.
Het is heerlijk om na vele jaren weer in een
woonwijk te wonen en deel uit te maken van een
samenleving in het klein. Wij zijn dankbaar dat we
op deze manier bij kunnen dragen aan een gezonde
financiéle situatie voor de gemeente en hopen op
een goede tijd in ons nieuwe huis.

Sirkelslag (voor jongeren tussen 10-13 jaar)
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met

Sirkelslag. Het interactieve spel van jongeren tussen
10-13 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Net als
de afgelopen jaren vormt onze gemeente een team

met PG Noordwijk. Dit jaar spelen wij op 31 oktober.
Natuurlijk hopen we weer eerste te worden, dus
meld je aan en ga de uitdaging aan!

Opgeven bij predikant@dewittekerk.nl

Catechese
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Na de herfstvakantie beginnen de catecheses weer.
Ook dit jaar zullen, afhankelijk van de deelnemers
weer twee groepen worden gevormd. Kinderen
vanaf groep 5 en jongeren op de middelbare school
worden uitgenodigd zich op te geven. Samen met
pastor Joost de Bruijn verzorg ik de avonden. Je kunt
je alvast bij mij melden via predikant@dewittekerk.nl

Doop

Op 28 september a.s. zal D.V. Emil Georg Birgelen in
ons midden worden gedoopt. Een bijzondere doop,
omdat zijn ouders niet aan onze gemeente
verbonden zijn. Emils moeder, Luise is opgegroeid in
een expat-gezin, waardoor verhuizingen aan de orde
van de dag waren. De vakantiewoning van haar
grootouders in Noordwijk, waar zij in de vakanties
verbleef, vormde haar thuis in haar jeugd. Op dit
moment wonen Luise, haar man Alex en Emil voor
twee jaar in Almere. Zij is dankbaar dat de
kerkenraad toestemming gegeven heeft om hun
zoontje in de kerk die Luise tijdens haar jeugd
bezocht ten doop te houden.

Vanuit de kerkenraad

Op 16 september kwam de kerkenraad na de zomer
voor het eerst weer bijeen. Na de startzondag met
een andere samenstelling. In de dienst van 14
september is Detta Miedema als nieuwe diaken
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bevestigd. Zij is een bekend gezicht binnen onze
gemeente en neemt nu een nieuwe rol op zich.
Geweldig. Scriba Ans Korver, ouderling Joke
Meerkerk en kerkrentmeesters Leon Guijt en Bertine
van der Vlist hebben afscheid genomen van hun
ambt, maar ongetwijfeld niet van onze gemeente.
Hen is veel dank verschuldigd voor hun jarenlange
inzet. Met name Bertine heeft aangegeven dat zij
een aantal taken blijft vervullen, maar zonder
vergaderen. Zo blijft ze vooralsnog contactpersoon
met de Vrienden van de Witte Kerk. Binnen het
bestuur van de Vrienden was onrust ontstaan door
de discussie binnen de gemeente over activiteiten
die ontplooid moeten worden om de kerk beter te
kunnen exploiteren, door gebruikers van buiten naar
binnen te halen. Die discussie was echter wat de
kerkenraad betreft zeker geen kritiek op de
Vrienden, die al dertien jaar allerlei sociale en
culturele activiteiten ontplooien waardoor Noord-
wijkerhouters die niet bij de protestantse gemeente
horen de Witte Kerk ook van binnen hebben leren
kennen en als iets van henzelf hebben leren
beschouwen. Alleen maar lof daarvoor, het is een
groot succes. Het is echter wel zo dat de kerkenraad
ook spreekt over het geschikt maken van het
gebouw voor meer commercieel gebruik, wat kan
helpen het onderhoud van het gebouw te
bekostigen. Dat moeten dan wel activiteiten zijn die
het kerkzijn van het gebouw geen geweld aandoen.
Het zou wel tot een andere inrichting of indeling
kunnen leiden, met name in de aanbouw. De
kerkrentmeesters moeten daarmee aan de slag, zij
zijn nog aan het oriénteren en onderzoeken. Wat
wel concreet is, is dat de pastorie sinds september te
koop staat. Er zijn veel belangstellenden, wat
betekent dat er vast een koper te vinden zal zijn.

De kerkenraad gaat ook aan de slag met het nieuwe
beleidsplan voor de komende vijf jaar. Ik heb daar in
een vorige nieuwsbrief al een voorschot op
genomen. We gaan er op de kerkenraadsdag op vier
oktober als kerkenraad over brainstormen en nemen
daarbij de aantekeningen mee van het
gemeenteberaad van maart.

Wat zorgen baart is dat we nog geen nieuwe scriba
hebben. Niemand durft Ans Korver op te volgen.
Begrijpelijk, maar we verwachten van niemand dat
die Ans Korver wordt. lemand die uitnodigingen en
verslagen voor de kerkenraad maakt of organiseert,
de correspondentie verzorgt en een beetje ordelijk
is, is nog niet gevonden. Maar wie de Bijbel leest

weet: we kijken altijd verkeerd. Uiteindelijk wordt
het iemand die nu nog denkt: Wie Heer, ik?

Gerrit Goedhart, voorzitter

Vanuit de Diaconie

Elke zondagochtend staan er doelen op de beamer
voor de collecten van de Diaconie. Het leek ons goed
om af en toe een toelichting te geven wat deze
doelen behelzen.

Naast de collecten voor Kerk In Actie (KIA) van de
PKN, die diverse projecten ondersteunt in binnen- en
buitenland, geven we als Diaconie van de Witte Kerk
ook aan eigen vaste doelen. Voorbeelden hiervan
zijn: de Voedselbank, Stichting Present, het project
Uit de Schaduw, De Harpe Davids en de
bloemengroet. Verder zijn er de incidentele giften. Er
is een gift gegaan naar ZOA, die hulp biedt aan
landen in Zuid-Oost-Azié, zoals na de
aardbevingsramp in Myanmar. Naar Stichting ORA
voor groentezadenpakketten voor arme gezinnen in
Oost-Europa en Centraal-Azi€, zodat zij zelf hun
voedsel kunnen verbouwen. Naar Dorcas voor
schoon drinkwater in Kenia. En naar Dutch Civilion
Action uit Noordwijk die de mensen in Oekraine
ondersteunt met geld en spullen.

Maar ook dichter bij huis wordt hulp geboden aan
mensen die dit nodig hebben, individueel of via een
stichting zoals Babyhulp voor alleenstaande
moeders die te weinig geld hebben voor de aanschaf
van hemdjes, luiers, een kruik, een dekentje e.d.
Hartelijk dank voor het geld dat binnenkomt via de
collecten en gulle giften, u ziet: het wordt goed
besteed. Bovendien vindt er ieder jaar een controle
plaats door twee gemeenteleden die de gelden van
de Diaconie bekijken en hieraan hun goedkeuring
moeten geven, alvorens de jaarrekening ingediend
kan worden.

Voor de maand oktober staan Stichting Present
Bollenstreek (brengt mensen met een hulpvraag en
hulpbieders bij elkaar), KIA Werelddiaconaat (voor
kooktoestellen voor vrouwen in Bangladesh om hun
inkomsten te verhogen) en de bloemengroet op het
rooster. Op 12 oktober een algemene collecte voor



de Diaconie, zodat we ook de incidentele giften
kunnen blijven doneren.
Alvast onze dank!

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de
predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u
opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u

- of één van uw naasten - ons dat laat weten.

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon
of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

Hartelijk
gefelicite

[

Dhr. D.F. Van der Niet hoopt op 25 september zijn
80t verjaardag te vieren.
Hij woont Duindoornstraat 34, Noordwijkerhout

Dhr. en mevr. Galestien-van Soelen, hopen op
26 september hun 50-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Parnassialaan 13, Noordwijkerhout.
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Dhr. en mevr. Ket-Kruk hopen op 27 september hun
63-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Clemenshof 50, Noordwijkerhout.
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Dhr. en mevr. Ritoe-de Bruijn hopen op 9 oktober
hun 12,5-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Langevelderlaan 33, Noordwijk.
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Dhr. en mevr. Knoppert-de Haas hopen op
16 oktober hun 63-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Lupine 14, Noordwijkerhout.
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Dhr. en mevr. Verburg-Berkheij hopen op 19 oktober
hun 65-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Langevelderslag 111, Noordwijkerhout.
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Dhr. en mevr. Laros hopen op 20 oktober hun
25-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Dr. Schaepmanstraat 17, Noordwijkerhout.
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Graag wil ik jullie bedanken voor de mooie bos
bloemen bij mijn 85ste verjaardag.

Met mooie groeten van Jan Brouwer
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Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket
bloemen wat Joke Meerkerk gisteren kwam
brengen, met een zelfgemaakte kaart met namen
van gemeenteleden er op.

Naar aanleiding van het overlijden van mijn enige
overgebleven zus.

Groot verlies.

Vriendelijke groet,
Jitske van der Beek-ten Bruggencate.
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Het was een verrassing toen ik mijn naam hoorde
tijdens het luisteren naar de kerkdienst. Hartelijk
dank voor het boeket zonnebloemen gebracht door
Joke, en voor het gezellige uurtje met Joke
Meerkerk.

Kees Klinkenberg

Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op woensdag 15 oktober 2025 is er weer een
schrijfcafé in de Witte Kerk.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je
hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er



niet om dat je een boek gaat schrijven of een
gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten
spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan
wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of
het niet bestaat. Door middel van allerlei korte
opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste
verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend
wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen
voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met
elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel
Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? ledereen is welkom.
Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is
een open café, op een speciale plek in het hart van
ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.
Van tevoren opgeven is wel gewenst.

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar
Nel 0252-373719.

Wanneer: 15 oktober 2025 van 9.30 tot 11.30 uur.
Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de
Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

Kerkdiensten gemeente Noordwijk
Zondag 28 september

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. Axel Wicke en Diaken Jan Lamberts
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Zondag 5 oktober

Buurtkerk - 10.00 uur - Pastor Joost de Bruijn
Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. Fulco de Vries Bouwstra
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Zondag 12 oktober

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra
Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke
Vesper -19.00 uur — Ds. Ad van Houwelingen
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Zondag 19 oktober

Buurtkerk - 10.00 uur - E.J. De Lint, Haarlem
Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleveren

voor 14 oktober 2025 naar: nieuwsbrief@dewittekerk.nl

De Witte Kerk
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout
en De Zilk

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman

Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout -
tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba
Vacant
p/a ouderlingen@dewittekerk.nl

Ouderlingen
ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout
Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk
Wendela van Zomeren — tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug — tel. 06-30 11 71 93
petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats
Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie
Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl
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