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Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website
www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl,
meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Kerkdiensten

Zondag 6 juli 2025 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1%t collecte: Diaconie

2% collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Joke

Zondag 13 juli 2025 - 10.00 uur

Ds. C. Koops-Verdoes, Woubrugge
1% collecte: Prot. Kerk Missionair werk
2% collecte: onderhoud orgel
Kindernevendienst - Esther

Zondag 20 juli 2025 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1% collecte: diaconie bloemengroet

2% collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 27 juli 2025 - 10.00 uur
Ds. E. Mandemaker

1%t collecte: diaconie voedselbank
2% collecte: onderhoud gebouwen
Kindernevendienst - Janneke

Bidstond

Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een
aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte
Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!
Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie,
voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons
doorgeven. Dit mag u doen bij

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

AALAALL

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels
een berichtje of een telefoontje aan de predikant
laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in
de voorbeden worden genoemd.

Vanuit de pastorie

Onlangs vroeg iemand mij naar de apocriefe
Bijbelboeken. Wat dit nu ook alweer zijn. Daarom in
deze nieuwsbrief enkele gedachten over Tobit. Het
boekje Tobit behoort tot de zogenaamde
Deuterocanonieke Bijbelboeken. Luther noemde het
een Marchenbiichlein, een sprookjesachtig boek, en
dat is het ook. Al eeuwen voor het begin van onze
jaartelling is er een grote groep joden die zich heeft
verspreid over de landen rondom de Middellandse
Zee. Omdat er in dit gebied overwegend Grieks wordt
gesproken, komt er steeds meer behoefte aan een
Griekse vertaling van de Joodse bijbel. Deze Griekse
vertaling, de Septuaginta, bevat echter een aantal
boeken die niet in de Hebreeuwse canon voorkomen.
Eris een tijd geweest dat iedereen deze boeken
kende, ze stonden immers in de bijbel, zij het bij de
apocriefen, en dus met een “Waerschouwinge aan
de lesers” dat ons geloof slechts gebouwd kan
worden op het fundament van profeten en
apostelen. “Ze behoren”, volgens onze voorvaderen,
“niet openlijk in de gemeente gelezen te worden”. Ze
waren goed voor persoonlijk gebruik.

De grote kerkreformator Maarten Luther kon het
boek Tobit waarderen. Van harte neemt hij het in zijn
Bijbelvertaling op, en deed daarbij de laconieke
uitspraak: “Ists ein Geschicht...” is het geschiedenis,
welnu, dan is het een stralende geschiedenis. ‘Ists ein
Geticht..." is het een verdichtsel, dan is het een
prachtig, heilzaam en profijtelijk verdichtsel, het werk
van een diepzinnig en begaafd dichter. Tobit. Een
wonderlijk verhaal, in sprookjesachtige sfeer... Op
meeslepende wijze vertelt het van het wel en wee
van een joods gezin in Assyrische ballingschap.
Ontegenzeglijk, de schrijver van Tobit weet hoe je
een verhaal moet opbouwen. Eenmaal aan het boek
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begonnen, blijf je lezen. Want hoe zal het aflopen
met die vrome, blind geworden Tobit? En hoe zal het
zijn zoon Tobias vergaan, die er op uit wordt
gestuurd om in den vreemde ‘de talenten’ van zijn
vader op te halen? En dan duikt ineens ene Sara op,
die al zeven mannen heeft gehad welke allemaal in
de huwelijksnacht waren overleden.

Waar wil —zo vraag je je al lezende af, waar wil dit
verhaal in Godsnaam naartoe? En dat is misschien
wel precies de bedoeling: dat wij ons afvragen waar
dit verhaal naartoe wil! Want het boek Tobit is een
reisverhaal. Het verhaal van de reis door het leven
met alle ups en downs. Het boek mag dan de naam
dragen van vader Tobit, maar de reis die zijn zoon
Tobias onderneemt, neemt verre weg de meeste
hoofdstukken in beslag. Een boekje dat raakt aan de
alledaagse werkelijkheid van heel gewone mensen.
Want mens-zijn is onderweg zijn, is zoeken naar
mogelijkheden om te groeien en nieuwe dingen te
leren. Het gaat over groeien, volwassen worden, je
weg vinden in het leven. Een weg van zoeken en
gevonden worden, van hebben en kwijtraken. Maar
allereerst een weg van loslaten en losgelaten
worden. Want de tijd is voor moeder Anna gekomen,
dat Tobias, haar zoon, de wereld in zal trekken. Zij
huilt want de naam Tobias mag dan betekenen ‘God
is goed’, maar zal God straks wel goed op haar zoon
passen?

Menig volwassene zag de tranen in de ogen van zijn
of haar ouders, toen de tijd was aangebroken dat je
het ouderlijk huis zou gaan verlaten. En eenmaal
ouder geworden, stond je misschien zelf ook wel met
de tranen in de ogen, toen jouw kinderen zover
waren om hun eigen weg te gaan. Tobit heeft er wel
vertrouwen in: Tobias gaat niet alleen, maar met een
metgezel, die ‘hem als een engel zijn zal’. En het
humoristische is, dat Tobit zonder het zelf te weten
met die laatste opmerking iets zegt wat de lezer
allang weet. Want Tobias reisgenoot Azarias, is de
lezer al lang en breed voorgesteld als de engel
Rafaél.

Ondanks de engel aan zijn zijde, is de levensreis vol
gevaren. Tobias wordt door een vis gebeten. Maar,
niets is wat het lijkt: ‘Grijp die vis’, had de engel
geroepen, ‘laat hem niet ontsnappen.’ En even later
horen we waarom. Die vis blijkt een heilzame kant te
hebben. Op bevel van de engel moet Tobias de gal,
het hart en de lever eruit halen. Prima, medicijnen.
Goed om te bewaren.
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Even later brengt het verhaal ons in Ekbatana, waar
een familielid van Tobias — Raguél genaamd, woont.
Deze Raguel heeft een dochter, Sara. Aan zeven
mannen werd zij uitgehuwelijkt, maar alle stierven in
de huwelijksnacht. De engel laat weten dat Tobias
volgens de erfregels aan de beurt is om met deze
Sara te trouwen. Maar Tobias deinst terug. Hij kent
de verhalen over de huwelijksnachten met deze Sara.
Maar de ingewanden van de vis blijken nu goed van
pas te komen. Het hart en een stuk van de lever op
wat brandend wierook blijkt het middel te zijn om de
boze Geest Asmodeiis het bruidsvertrek uit te krijgen.
Misschien kent u hem wel, die Asmodedis, - de
verwoester - betekent zijn naam — als asmodetiis in je
huis komt, of in je huwelijk, dan gaat alles ‘naar de
Asmodee’ of zoals de oude Amsterdamse uitdrukking
het noemt, ‘naar de ratsmodee’! Maar het huwelijk
tussen Tobias en Sara loopt dus gelukkig anders en
dat alles door die paar ingewanden van de vis.

En dan is de tijd aangebroken dat Tobias met zijn
vrouw Sara naar huis terug zal keren. Weer is er het
loslaten en losgelaten worden. Weer de tranen. Nu
van Sara’s ouders. Eenmaal thuis kunnen Tobit en
moeder Anna hun geluk niet op. Wat een weerzien.
Hun zoon zo smoorverliefd met Sara aan z'n zijde. En
wat is ze mooi! Want, dat kan vader Tobit gelukkig
met eigen ogen zien. Je kon erop wachten. De gal die
Tobias nog van zijn visvangst over had, doen de
vliezen in Tobits ogen verdwijnen. Het licht is terug in
Tobits leven.

Het lijkt wel een sprookje, zal ook Tobit hebben
gedacht. In een lange lofzang horen wij hem de
goedheid van de God van Israél bezingen... De engel,
die zich inmiddels bekend heeft gemaakt, drukt hen
op het hart alles wat ze hebben ervaren op te



schrijven. Want sprookjes moeten worden
opgeschreven. Want sprookjes zijn goed voor een
mens, en voor bijbelse sprookjes geldt dat eens te
meer. Sprookjes zijn realistisch. Lijden en dood
worden er niet verdrongen, de duisternis wordt er
niet verdonkeremaand. Angstaanjagend zijn
sprookijes, als het leven zelf. Er moet veel strijd
gestreden zijn, en veel gebed gebeden zijn voegt
Tobit toe.

Maar de engel deed zijn aansporing om het verhaal
op te schrijven niet alleen als goed psycholoog, maar
ook, en zeker niet in de laatste plaats: als toegewijd
Godsgezant. Het verhaal ademt Godsvertrouwen. Het
Tobit verhaal voert een voortdurend pleidooi het
gebed in ere te houden. De vader, de moeder en het
kind vormen een gewone, maar niettemin heilige
familie, in een plaats in ballingschap, waar je je van
God verlaten voelt, maar waar je nochtans de moed
niet hoeft te verliezen. God is aanwezig in het
verborgene. Gaandeweg zullen je de levensraadselen
worden ontward en in dat vertrouwen mag je blijven
geloven. Want God is goed. Vraag maar aan Tobit en
Sara. Of om het in vergriekst Hebreeuws te zeggen:
God is ‘Tobit'.

Ds. Esmeralda Mandemaker

Heilige doop

Door twee gezinnen is de heilige doop aangevraagd
voor hun kind. Amir en Soodi Kianian hebben te
kennen gegeven dat hun zoon Kiashah gedoopt wil
worden. Uiteraard heeft de kerkenraad hun wens
met vreugde begroet. Wij zijn dankbaar dat opnieuw
een kind mag worden opgenomen in onze
gemeente.

Ook ontving de kerkenraad een doopvraag van Luise
Birgelen en Alexander Gahn, voor hun zoon Emil. Zij
wonen in Almere en Luises familie komt al meer dan
50 jaar in ons dorp. Zij voelen zich met onze kerk
verbonden en zouden hun zoon graag hier laten
dopen. Zij hebben in de eigen woonplaats op dit
moment geen echte band met een gemeente. De
kerkenraad heeft na overleg besloten hiervoor
toestemming te verlenen. Immers de doop overstijgt
de kerkelijke gemeente en, zoals ik al eerder in deze
nieuwsbrief schreef, er mag ten volle ruimte zijn voor
het waaien van Gods Geest.

Lied van de maand

Kerkgang is in deze tijd minder vanzelfsprekend dan
vroeger. Toch is gebleken dat zaadjes in de jeugd
geplant, de rest van een leven meegaan.

Om kinderen vertrouwd te maken met
geloofsliederen die waarde hebben voor alle
levensmomenten, is er sinds juni in de eredienst het
‘lied van de maand’. Voor de maand juli is dit ‘Loof
God, loof hem overal’ (Lied 150), voor augustus
‘Samen in de naam van Jezus' (Opw 167).

Vakantie

Van 1-24 augqustus zijn Arco en ik met onze jongens
met vakantie. Voor die tijd hopen wij verhuisd te zijn
en de pastorie te kunnen overdragen aan het College
van Kerkrentmeesters. We liggen vooralsnog keurig
op schema, dus ik verwacht dat dit wel gaat lukken.
In de periode dat ik met vakantie ben, kunt u zich bij
calamiteiten wenden tot de scriba of een ouderling.
Zij kunnen dan zorgen voor een passende oplossing.

Catechese

Donderdag 19 juni de laatste catechese van dit
seizoen. Het ging over de schepping van de wereld.
We lazen met elkaar het eerste scheppingsverhaal uit
de bijbel en hoorden hoe God bij iedere dag zag dat
wat hij gemaakt had ‘goed was’. Wat zouden de
kinderen willen maken als zij de wereld zouden
moeten scheppen?

In de tuin van de dominee was veel inspiratie en er
werd dan ook enthousiast gekeken, gesprongen en
geplukt. Sommigen gingen met mooie veldboeketjes
naar huis. De schepping door de ogen van de kids.




Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad heeft op 10 juni weer vergaderd.
Vergeleken met de vorige vergadering van 22 april
was er geen zware agenda. Toen werden de
besluiten tot verkoop van de pastorie en
verzelfstandiging van de begraafplaats genomen. Nu
komen alleen de gevolgen van deze besluiten in de
uitvoering aan de orde. Dan gaat het bijvoorbeeld
om het vinden van een makelaar, het vaststellen van
een verkoopprijs en het bepalen van een datum
wanneer de pastorie in de verkoop kan, en voor de
begraafplaats om het opzetten van een stichting en
het vinden van bestuurders voor die stichting.
Allemaal zaken die de kerkrentmeesters voortvarend
ter hand nemen. Daarnaast zijn ze dan ook nog bezig
met de verduurzaming van het kerkgebouw, het
aanvragen van subsidies daarvoor, en een onderzoek
naar de exploitatiemogelijkheden van de kerk. Al die
materiéle aspecten van het kerkzijn vragen veel tijd
en aandacht en we mogen ons gelukkig prijzen dat er
een energieke en kundige club van kerkrentmeesters
is die zich daaraan wijdt.

Als aan de materiéle voorwaarden wordt gewerkt,
moeten we ook het kerkzijn zelf niet vergeten.
Daarom heeft de kerkenraad een groep mensen
aangewezen die de aanzet voor een nieuw
beleidsplan moet gaan maken. De ouderlingen,
diakenen en kerkrentmeesters hebben ieder een
vertegenwoordiger aangewezen die samen met de
predikant en de voorzitter een aanzet zullen geven.
Die zal in de kerkenraad verder besproken worden en
dan aan de gemeente worden voorgelegd. Dat zal
niet eerder dan rond de jaarwisseling zijn. De
gemeente zelf heeft op de gemeenteavond op 24
maart onder leiding van Jan Boer al een eerste
aanzet gegeven. De gegevens over wat men
belangrijk vindt van die avond worden
meegenomen.

Op 14 september vindt de startzondag plaats. Dan zal
een aantal kerkenraadsleden aftreden en kunnen
hoogstwaarschijnlijk twee nieuwe diakenen worden
bevestigd. In de volgende Nieuwsbrief kunt u daar
meer over lezen. Ook zoeken we een nieuwe scriba,
want Ans Korver heeft aangegeven de pen van de
secretaris over te willen dragen. De kerkenraad is zelf
al aan het kijken, maar de gemeenteleden worden
uitgenodigd suggesties te doen of eigen belang-
stelling aan te geven voor deze belangrijke functie.

De zomer is inmiddels begonnen. De langste dag is
alweer voorbij. Als ik dit schrijf, gelden rondom ons
heen de verkeers- en beveiligingsmaatregelen voor
de NAVO-top. Die moet onze veiligheid garanderen
tegen de Russen, die zich tegenwoordig ook weer
christenen mogen noemen, maar zich als Kain
gedragen. Echte veiligheid vinden we alleen in de
liefde van God, liefde die we met elkaar mogen
delen. Dat geldt voor ieder van ons afzonderlijk,
maar ook voor de volken. Het koninkrijk van God is er
al, maar wij zijn er nog lang niet. Daarom is het
belangrijk dat wij elkaar in de gemeente van de Witte
kerk vasthouden.

Een goede zomer!
Gerrit Goedhart

Scriba gezocht

De voorzitter noemde het al in zijn bijdrage vanuit de
Kerkenraad, maar de kerkenraad zoekt per zo
spoedig mogelijk een nieuwe scriba, zeg maar de
secretaris van de kerkenraad.

Is die functie iets voor uzelf of hebt u anderen
daarvoor op het oog, laat het de kerkenraad per
omgaande weten via kerkenraad @wittekerk.nl of bel
Gerrit Goedhart 06-42 038 684.

Seniorenmiddag

Op vrijdag 11juli is er weer een seniorenmiddag in de
kerkzaal van de Witte Kerk van 14.00 tot 16.30 uur.

Naast elkaar ontmoeten met koffie/thee en
versgebakken taart van Ria Ravenbergen, gaan we
ook met elkaar bekende geestelijke liederen zingen
onder pianobegeleiding van Jasmijn van der Weide.
U kunt uw verzoeknummers daarvoor opgeven via
ouderlingen@dewittekerk.nl of per telefoon via
06-48 070 619 (Siebren Miedema). Doe dit graag
uiterlijk 7 juli, want dan kan Jasmijn de muziek ook
bij elkaar zoeken.
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Afsluitend is er natuurlijk ook een drankje en een
hapje.

De ouderlingen en de dominee

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de
predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u
opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u

- of één van uw naasten - ons dat laat weten.

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon
of via whatsapp: 06-48 070 619

Mevr. G.M. Overweel- Korthals hoopt op 15 juli haar
80t verjaardag te vieren.
Zij woont Langevelderweg 47, Noordwijkerhout.

Dhr. en Mevr. Overweel hopen op 3 juli hun 55-jarig
huwelijk te vieren.
Zij wonen Langevelderweg 47, Noordwijkerhout.

emengroe,

Bedankt voor de mooie bloemen die ik heb gekregen
voor mijn verjaardag.

£ ?Io
vh ,

Ans Korver
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Bedankt voor de bloemen die ik heb ontvangen
wegens mijn 82ste verjaardag.

Antje van Soeren
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Oproep

Help jij mee als BHV'er in de kerk?

Heb jij een geldige BHV-cursus gevolgd, werk je in de
zorg of heb je daarin gewerkt? Dan kunnen we jouw
hulp goed gebruiken!

Voor de zondagochtenddiensten zoeken we
vrijwilligers die af en toe willen meedraaien in het
rooster als BHV'er. Je aanwezigheid als getrainde
hulpverlener geeft rust en veiligheid voor iedereen in
de kerk.

Het kost je weinig extra tijd, maar betekent veel voor
de gemeente. Je hoeft er geen extra training voor te
volgen. Jouw bestaande BHV-certificaat is voldoende.

Wil jij je inzetten, of heb je vragen? Laat het ons
weten via Bertine van der Vlist
(06-30 506 684 of bertineg@hetnet.nl ).

Samen zorgen we voor een veilige en gastvrije kerk!

Kerkdiensten gemeente Noordwijk

Zondag 6 juli
Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra
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Zondag 13 juli
Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - A. Verheij, Alphen a/d
Rijn

RPN

Zondag 20 juli
Buurtkerk - 10.00 uur - B.J.J. Butter, Voorschoten

oA

Zondag 27 juli
Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - A. Molenaar, Lisse

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief

graag inleveren

vOOr 22 juli 2025 naar:

nieuwsbrief@dewittekerk.nl
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De Witte Kerk
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout
en De Zilk

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman

Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout -

tel. 347493 of 06-54 96 29 29 - predikant@dewittek erk.nl

Voorzitter
Gemit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba
Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scribaf@dewittekerk. nl

Ouderlingen
oudering en@dewittekerk. nl

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters(@dewittekerk. nl

MLE6 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Moordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABMNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Moordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout
Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32

liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19
5 miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk
Wendela van Zomeren —tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live. nl

Petra Plug — tel. 06-30 11 71 93
petraplug&3@gmail.com

Koster / verhuur
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 1217 91
koster@dewittekerk. nl

Beheerder begraafplaats
Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

| edenadministratie
Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwshrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar

nieuws brief @dewittekerk. nl




