
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

 

Kerkdiensten 

Zondag 1 december - 10.00 uur - 1ste advent 

Heilig Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie, zending - Moldavië 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Esther 

 

Zondag 8 december - 10.00 uur - 2de advent 

Mw. T. Joosse 

1ste collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat - 

Ghana 

2de collecte: verwarming 

Kindernevendienst - Joke 

 

Zondag 15 december - 10.00 uur - 3de advent 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat -

Palestina 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Janneke 

 

Zondag 22 december, 10.00 uur - 4de advent 

Dhr. W.Th. Hollart, Noordwijk 

1ste collecte: Protestantse Kerk Jonge 

Generatie 

2de collecte: pastoraat en bezoek 

Kindernevendienst - Joke 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 
 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

Vanuit de pastorie 

Kerst 
 

De Duitse predikant Rudolf Dauer 

parafraseerde eens: “Zalig zij die heimwee 

hebben, want zij zullen thuiskomen”. En hij 

legde dat zo uit: “Hoofdpijn heeft enkel die 

mens, die een hoofd heeft. En heimwee heeft 

enkel die mens, die een 'heim' heeft. En zalig 

diegene die zijn heimwee niet verloochent, 

niet wegbabbelt, met lawaai verdrijft of met 

hard werken verdringt. Zo iemand zal 

thuiskomen. Laat het heimwee in jouw ziel niet 

sterven. De verlangende in jou is de eigenlijke 

mens, die je bent en die je in eeuwigheid zult 

blijven” 
 

Hebben wij een heim, zijn wij ergens thuis? Of 

worden wij gedreven door een innerlijke 

onrust, gevoed door een cultuur waarin de 

behoeftebevrediging, waarin wat we nodig 

hebben (of denken te hebben) de boventoon 

voert, altijd onderweg naar iets anders, iets 
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beters, iets mooiers: “als ik later groot ben...”, 

zegt het kind, “als de kinderen het huis uit 

zijn…”, zeggen de ouders “als ik genoeg geld 

heb…” zegt de ondernemer, “als ik met 

pensioen ben…”, zegt de vijftiger. Altijd 

onderweg dus, nooit thuis. 

 

Lukas brengt het geboorteverhaal van Jezus 

zo, dat Nazareth het 'heim' van Jezus had 

moeten zíjn, maar dat door een vreemde 

speling Bethlehem zijn geboorteplaats wórdt. 

Waar anders dan in de stad van Koning David 

zou deze Zoon van David het levenslicht 

moeten zien? Maar is hij daar – zo kun je je 

afvragen – is hij daar ook werkelijk op zijn 

plaats?  

 

Jezus wordt geboren in een koude, 

onverschillige, ongastvrije wereld. Een lieflijk 

en aandoenlijk verhaal is het Kerstverhaal dan 

ook allerminst. Wat begon met een uithuizige 

geboorte, werd een kenmerk van heel Jezus’ 

leven. Overal wonen, nergens thuis, altijd op 

weg, weggestuurd. Maar tegelijkertijd 

gedreven door een eeuwig heimwee: geen 

heimwee naar veiligheid voor zijn eigen leven, 

zijn eigen toekomst. Het is het heimwee zoals 

Abraham dat kende, die vertrok zonder dat hij 

wist wat hij kon verwachten. Een diep 

verlangen naar wat niet al in jezelf zit, naar 

wat niet al van jou is, maar naar wat nieuw is 

en anders, verrassend en ontregelend, 

misschien wel onmogelijk en ongelofelijk, 

maar je toch in beweging brengt. 

 

 
 

Het is de vreugde van kerst, dat er een kind 

geboren is dat het eeuwig heimwee in zijn 

leven alle ruimte heeft gegeven. 

 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

Kerk op schoot – dominee Beer 

 
 

Het was weer een hele geslaagde kind op 

schoot dienst met ongeveer 29 aanwezigen 

waarvan 14 kids!! 

Het thema was de schepping 🌞 

 

Kerk en politiek 

Afgelopen zondag hield de dominee een 

politieke preek. Dat gebeurt niet vaak, want 

het ligt gevoelig. Er zijn mensen die menen 

dat je geloof en politiek moet scheiden. Daar 

is veel voor te zeggen. Maar dan moet de 

politiek wel op zijn eigen terrein blijven: 

problemen voor de samenleving oplossen. 

Het ging over de rellen in Amsterdam tussen 

Israëlische voerbalsupporters die “Dood aan 

de Arabieren” riepen, Amsterdamse jongeren 

van Marokkaanse afkomst die vervolgens op 

“Jodenjacht” gingen en een premier die 

daarop verklaarde dat we in Nederland een 

integratieprobleem hebben.  

Nu is er inderdaad een probleem met 

puberjongens die niet zoveel van de Islam 



weten, maar die wel gebruiken om zichzelf 

een identiteit te geven in een samenleving 

waar ze de sleutel niet van vinden. Als zij 

Joden, homo’s, transgenders, jonge vrouwen 

en andere mensen die afwijken op straat 

lastigvallen en verhinderen dat leraren op 

school over de Jodenvervolging in de Tweede 

Wereldoorlog kunnen praten, moet daar wat 

aan gedaan worden. De taak van politici is te 

zorgen dat dat ook gebeurt. 

Het probleem is dat ze dat niet doen, maar er 

een godsdienstconflict van maken: de Islam 

hoort niet in Nederland, want Nederland is een 

christelijk land. Pardon? Een christelijk land 

ben je niet door de Islam tot vijandige 

ideologie te verklaren. Een christelijk land 

moet moeite doen om vreemdelingen als 

mens te behandelen en mag geen 

zondebokken van hen maken voor problemen 

die het zelf niet oplost. Wilders is een valse 

profeet die onze problemen niet oplost, maar 

onze angst voor de vreemdeling exploiteert. 

Dat moet benoemd worden, in de kerk. 

Nederland is geen christelijk land meer, er 

komen andere goden. Niet zozeer de God van 

de Islam, die is ergens nog familie, maar 

afgoden van politici die mensenoffers eisen, 

omdat bange mensen hen dan aan de macht 

helpen. Zij leren dat je van je naaste niet moet 

houden, je vijand niet met liefde tegemoet 

moet treden en de vreemdeling niet gastvrij 

moet ontvangen. Je hoeft hem alleen maar als 

zondebok te offeren om van je problemen af 

te komen. Het zijn oplichters! Daar moet je als 

dominee wat van zeggen en wij moeten er wat 

aan doen. 
 

Gerrit Goedhart 

 

Vanuit de diaconie 

Kerststerrenproject 
 

Ook dit jaar zullen we de kerk weer opfleuren 

met kerst met de traditionele kerststerren. U 

kunt weer sponsor worden voor € 7,50 per 

kerstster. 

De opbrengst komt dit jaar toe aan ons 

diaconale project: Uit de schaduw. 

Kinderen met een handicap worden in Zuid-

India vaak verborgen gehouden. Veel 

gezinnen met kinderen die een handicap 

hebben, leven in de schaduw. Dit programma 

wil laten zien dat elk mens van waarde is en 

er mag zijn. Zo komen ze uit de schaduw en 

mogen ze leven in het licht. 
 

U kunt vanaf het uitbrengen van deze 

Nieuwsbrief een of meerder kerststerren 

bestellen. Uw gift kunt u overmaken op 

rekening van de diaconie: 

NL42 ABNA 0568318633 t.n.v. diaconie van 

de Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en 

De Zilk o.v.v. kerststerren. 
 

 
 

Snertavond 

Graag nodigen wij u uit voor onze 

nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3 januari 

2025 in de Witte kerk. 

Daar staat tussen 17.30 en 19.30 uur voor 

iedereen die dat wil een kom verse 

erwtensoep klaar. Er is alle tijd en ruimte om 

elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich 

opgeven vòòr 28 december bij een van de 

diakenen of per e-mail 

diakenen@dewittekerk.nl o.v.v. snertavond. 
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Op 23 oktober jl is overleden in de leeftijd van 

89 jaar, Pieter Jacobus Houwaart. Piet werd 

geboren als jongste zoon in een groot gezin. 

Zijn moeder overleed toen hij heel jong was, 

waardoor zijn jeugd niet eenvoudig was en 

weinig liefde kende. Hij leerde al vroeg voor 

zichzelf zorgen en ging op jonge leeftijd varen. 

Toen hij zijn grote liefde Bep leerde kennen, 

ervoer hij dat familieleven ook warmte en 

gezelligheid betekenen kon. En toen zijn 

kinderen Loes en Arjan geboren waren was 

hem er alles aan gelegen om hen de liefde te 

geven, die hemzelf in zijn jonge jaren was 

onthouden. De zorg voor zijn kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen was hem 

heilig. Hij stond voor hen klaar en genoot van 

het familieleven.  

Ook naar de mensen in zijn omgeving keek hij 

trouw om. Vele pannetjes eten vonden hun 

weg naar wie een beetje aandacht goed kon 

gebruiken. In Munnekeweij, waar hij zoveel 

jaren een zelfstandigenappartement 

bewoonde, behoorden heel wat bewoners tot 

zijn vaste bezoekkring.  
 

Piet was tot op hoge leeftijd actief. Hij was gek 

op fietsen en legde op zijn tweewieler hele 

afstanden af. Toen de kinderen het huis uit 

waren genoot hij van de vakanties op 

Terschelling, samen met Bep. Hieraan kwam 

een einde toen de gezondheid van Bep 

achteruitging en zij moesten verhuizen naar 

Munnekeweij. Hij heeft haar met grote 

toewijding verzorgd tot haar dood. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds 

een beetje verder achteruit. Zijn wereld werd 

kleiner. Maar hij heeft nog intens genoten van 

de twee kleintjes die geboren werden: Bo en 

Nate. Hij was apetrots op ze en begon te 

stralen als hij over hen begon te vertellen. 

Afgelopen woensdag is hij rustig overleden. 

Voordat hij ging slapen had hij zijn kinderen 

en kleinkinderen nog vaarwelgezegd en hen 

beloofd daarboven de groeten te doen. In dat 

vertrouwen gaven wij hem uit handen. 

 

  
 

Op 29 oktober jl. is overleden onze zuster in 

Christus: Coby Bouwmeester-Remmelzwaal in 

de leeftijd van 87 jaar. 

 

 
 

Op 2 november jl. is overleden onze zuster in 

Christus: Maartje Langmuur-Bouwman in de 

leeftijd van 84 jaar. 

 

 
 

Op 12 november jl. is overleden onze zuster in 

Christus Johanna Bagmeier-van der Zwart in 

de leeftijd van 96 jaar. 

 

Wij gedenken hen met dankbaarheid en 

bidden de familie en allen die hen missen 

zullen Gods nabijheid toe. 

 

 

 

Gesprekskring ‘Wachten op God’ 

Vanaf januari wil ik met u in gesprek gaan 

over een boekje dat op dit moment in kerkelijk 

Nederland nogal actueel is. Ik bedoel 

natuurlijk ‘Wachten op God’ van Andrew Root. 

Dit boekje zet in toegankelijke taal uiteen wat 

kerken nodig hebben in deze tijd van 

secularisatie. De auteur neemt afstand van 

het maakbaarheidsdenken en roept de kerk 

op te wachten op wat God gaat doen. Daar 

zijn we met zijn allen niet zo goed meer in. 

Andrew Root roept ons op een andere 

blikrichting te kiezen en haalt inspiratie uit het 

kerkelijk leven uit o.a. Handelingen. Zijn vraag 

is steeds: hoe kunnen we gelovig en 



geïnspireerd kerk-zijn in een seculiere tijd. 

Opgeven via predikant@dewittekerk.nl. Met 

elkaar zoeken we naar een geschikte datum. 

Kosten: aanschaf boekje. 

 

Afwezig 

Van 8 t/m 11 december zal ik afwezig zijn 

i.v.m. nascholing. Voor dringende zaken kunt 

u zich wenden tot de scriba of een van de 

ouderlingen. 

 

Ds. E. Mandemaker 
 

Impressie Sirkelslag 2024 

Vrijdag 15 november jl. vond de editie 2024 

van Sirkelslag plaats. Sirkelslag is een 

landelijk georganiseerd event waarbij kerken 

uit heel Nederland tegen elkaar strijden om de 

eerste plaats. Dit keer waren er spellen die te 

maken hadden met het verhaal van Martha en 

Maria. Dertien kinderen uit onze gemeente en  

 

uit Noordwijk gingen fanatiek aan de slag na 

eerst de buik vol te hebben gegeten met friet 

en snacks. Het werd een supergezellige 

avond met een fantastische score, 

nauwlettend bewaakt door onze totaal niet 

bevooroordeelde jury. Het was weer 

superleuk. 

 

Op naar volgend jaar! 
 

 

Dhr. S. Laros, hoopt op 17 december zijn 

90ste verjaardag te vieren. Hij woont 

Dr. Abraham Kuyperstraat 6, Noordwijkerhout. 

 


 
 

Ik wil de kerk hartelijk bedanken voor de 

mooie bos bloemen die ik voor mijn 

verjaardag mocht ontvangen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Guusta Timmers  

 

 

 

Dhr. en Mevr. Barnhoorn-van Arkel hopen op 

13 december hun 50-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Victoriberg 123, Noordwijkerhout. 
 



 

Dhr. en Mevr. Kersten-Buijs hopen op 

17 oktober hun 55-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Salvator 14, Noordwijkerhout. 
 



 

Dhr. en Mevr. Van Overschot-Bosch hopen op 

19 december hun 55-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Parnassialaan 7, Noordwijkerhout. 
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Voor de kinderen 
 

 
 

Kerstfeest speciaal voor de kinderen 

 

22 december       ◆       14.00 uur 

 
 

Voor alle kinderen van de basisschool en hun 

jongere en oudere broers en zussen, vaders 

en moeders, opa en oma’s. 

Met een kerstverhaal, liedjes en natuurlijk 

plezier, gezelligheid en iets lekkers. 

Je bent van harte welkom in de Witte Kerk. 
 

Dag van de Witte Kerk – 9 november 

Wat mochten we weer een prachtig bedrag 

ontvangen van de Vrienden van de Witte 

Kerk. Petje af voor alle werk en waardering 

voor alle bestuursleden! 

Berichtje in het Noordwijkerhouts Weekblad 
 

 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het  

ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619. 
 

Levende Advent kalender 

Vanaf advent is er weer de Levende Advent 

kalender. Een uurtje ontmoeting en 

gezelligheid in huiskamers in Noordwijk en 

Noordwijkerhout. Een prachtige manier om 

elkaar te leren kennen!  



 



Vier Kerst met de Harpe Davids 

Vrijdag 20 december, tijdens lichtjesavond, 

zorgt ‘GoedKoper’ het koperensemble van 

muziekvereniging de Harpe Davids voor een 

heerlijke muzikale kerstsfeer in de Witte Kerk.  

Kom gezellig langs van 19.00 tot 20.30 uur en 

geniet met ons mee. De entree gratis. 

Zaterdag 21 december organiseert 

muziekvereniging de Harpe Davids in de 

St. Jozefkerk, Herenweg 15 te 

Noordwijkerhout, de kerstsamenzang, 

aanvang 19.00 uur.  

Zo vlak voor Kerst is het fijn om met elkaar de 

bekende kerstliederen te zingen en te 

luisteren naar mooie kerstmuziek.  

Vanaf 18.30 uur is de kerk open, en de entree 

is gratis. 

 

Dinsdagavond 24 december verleent 

‘GoedKoper’, het koperensemble haar 

muzikale medewerking tijdens de 

kerstnachtdienst in de Witte Kerk, aanvang 

19.30 uur. 

Meer weten over de Harpe Davids?  

Kijk voor meer informatie op 

http://www.facebook.nl/harpedavidsnwh 

Op de website vindt u alle informatie over de 

vereniging, de opleidingsmogelijkheden voor 

jong en oud, de optredens en hoe u ons kunt 

steunen. 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 18 december 2024 is er weer 

een schrijfcafé. 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft 

vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, 

het gaat er niet om dat je een boek gaat 

schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat 

erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in 

ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat 

er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. 

Door middel van allerlei korte opdrachten en 

werkwijzen komen er de prachtigste verhalen 

en gedachten op papier. Heel verrassend wat 

er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook 

delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder 

leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe: het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst.  

E-mail: of bel naar Nel 0252-373719. 
 

Wanneer: woensdag 18 december 2024 van 

9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op 

www.vriendenvandewittekerk.nl 

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de 

‘Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

Kopij voor de volgende 

Nieuwsbrief graag inleveren 

vóór 17 december naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

http://www.facebook.nl/harpedavidsnwh
http://www.vriendenvandewittekerk.nl/


Kerkdiensten gemeente Noordwijk 
1 december 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke 

Lighthouse - 16.00 uur - GJV Zolder 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. A. van Houwelingen 

Ichthus - 10.00 uur - Ds. P. Nobel 

Viering ’t Kruispunt - 11.00 uur 

Ichthus - 17.00 uur - Ds. A.W. van der Plas 

 

8 december 

Ichthus - 10.00 uur - Ds. P. Nobel 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Nico Binnendijk 

Viering ’t Kruispunt - 11.00 uur - Ds. P.J. van der Ende 

Ichthus - 10.00 uur - Ds. P. Nobel 

Oude Jeroenskerk - Vesperviering - 19.00 uur 

Ds. Fulco de Vries Bouwstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 december 

Ichthus - 10.00 uur - Ds. M.J. van Oort-Delft 

Oude Jeroenskerk  10.00 uur - Ds. P. Terpstra 

Viering ’t Kruispunt - 11.00 uur - Ds. P. de Vreugd 

Ichthus - 17.00 uur - Ds. P. Nobel 

 

22 december 

Ichthus - 10.00 uur - Ds. P. Nobel 

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra 

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Prop. Johan van 

Eijsden 

Viering ’t Kruispunt - 11.00 uur - Dhr. M. van der 

Linden 

Ichthus - 17.00 uur - Ds. H. Russcher-Hoevelaken 

 

 

 

 


