
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 
 

Kerkdiensten Witte Kerk 

Zondag 3 november 2024 - 10.00 uur - 

Heilig Avondmaal 

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen 

1ste collecte: Kerk in Actie, zending - Ghana 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Esther 

 

Zondag 10 november - 10.00 uur    

Ds. S. Dingemanse, Noordwijk 

1ste collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat - 

Bolivia 

2de collecte: onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst - Joke 

 

Zondag 17 november 2024 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: diaconie 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Janneke 

 

Zondag 24 november - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Protestantse Kerk pastoraat 

2de collecte: kerk online via kerkdienst gemist 

Kindernevendienst - Brigitte 

 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

 

 

 

 
 

Kerkdiensten Noordwijk 

Zondag 3 november 
 

10.00 uur - Oude Jeroenskerk 

Ds. F. de Vries Bouwstra 

16.00 uur - Lighthouse De Vinkenhof 

Ds. F. de Vries Bouwstra 

 

Zondag 10 november 
 

10.00 uur - Buurtkerk 

Ds. F. de Vries Bouwstra, Ds. A. Wicke, 

Pastor J. de Bruijn 

19.00 uur - Oude Jeroenskerk - Vesper OJK  

Ds. F. de Vries Bouwstra 

Gemeenschappelijke Dienst i.v.m. 125 jaar 

Buurtkerk 
 

Zondag 17 november 
 

10.00 uur - Buurtkerk 

Ds. H. Pals 

10.00 uur - Oude Jeroenskerk 

Ds. W. Hollart 

 

Zondag 24 november 
 

10.00 uur - Buurtkerk 

Ds. A. Wicke 

10.00 uur - Oude Jeroenskerk 

Ds. F. de Vries Bouwstra 
 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

2024 

NIEUWSBRIEF 
28 OKTOBER - 25 NOVEMBER 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.dewittekerk.nl/


Vanuit de pastorie 

Een nieuw begin 

 

Wat zich ten tijde van de 

gemeentevergadering in een ver gevorderd 

stadium bevond, is inmiddels met het tekenen 

van een voorlopig koopcontract bekrachtigd: 

wij zullen gaan verhuizen naar een eigen 

woning in Noordwijkerhout. De pastorie zal 

daarmee op termijn vrijkomen. 
 

 
 

Enige tijd geleden werd ik door de 

Protestantse gemeente van het eiland Kaag 

benaderd met de vraag of ik de gemeenschap 

aldaar de komende jaren wil bijstaan in het 

pastoraat. Een aanvulling op mijn aanstelling 

in Noordwijkerhout die het voor ons als gezin 

mogelijk maakte de zoektocht naar een eigen 

woning in gang te zetten. En dus met succes. 

Daar een discussie over een pastorie 

buitengewoon beklemmend is voor de 

mensen die het huis bewonen, zijn wij 

opgelucht voor onze huisvesting binnenkort 

onafhankelijk te zijn.   
 

Een andere belangrijke drijfveer is voor ons 

het feit geweest, dat deze gemeente binnen 

een aantal jaar financiële ruimte nodig heeft 

om haar kerntaken als geloofsgemeenschap 

overtuigend te kunnen blijven uitvoeren en 

bekostigen. Een ruimte die er nu dus gaat 

komen. 
 

Misschien dat sommigen van u zich afvragen 

of het kopen van een eigen woning in 

Noordwijkerhout ook betekent dat ik hier nog 

een tijdje predikant blijf. Zoals u wellicht weet, 

komt het steeds vaker voor dat een predikant 

niet meer woonachtig is in de plaats waarin hij 

of zij werkt. Er is dan ook geen direct verband 

tussen de stap die wij nu privé zetten en het 

verdere verloop van mijn arbeidzaam leven. 

Voor dit moment kan ik zeggen dat ik blij ben 

dat ik blijf wonen in het dorp waarin ik werk. 

Ook vind ik het fijn dat mijn weg als predikant 

niet meer vanzelfsprekend gevolgen hoeft te 

hebben voor de leefomgeving van mijn gezin. 

Een uitgangspunt dat wij nooit eerder hebben 

gekend. En wat betreft de vraag hoelang ik 

hier nog blijf: ik ben naar Noordwijkerhout 

gekomen omdat ik mij daartoe door God 

geroepen wist en ik laat het dus ook aan Hem 

wanneer ik hier klaar ben. En in de tussentijd 

zal ik deze gemeente dienen.    
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

 
 

Dit keer vanwege de herfstvakantie niet op 

3 maar op 10 november. 

Iedereen is welkom bij dominee Beer 🐻 
 

God maakt hemel en aarde 
 Zondag 10 november om 12.00 uur. 

 In de Witte Kerk. 

 Speciaal aan kinderen van 1 t/m 6 jaar 

vertelt dominee Beer het verhaal van de 

schepping. Een mini-viering met kussens 

in de kring, de Kerk-op-Schoot kaars aan, 

veel liedjes en een Bijbelverhaal speels 

beleven met al je zintuigen. 



 Je bent welkom, samen met papa, mama, 

opa, oma en natuurlijk al je broertjes en 

zusjes! 

 Na afloop is er limonade met wat lekkers. 

 Laat je even weten met hoeveel personen 

je komt? 

 ouderlingen@dewittekerk.nl 

 Wij hopen jullie allemaal te zien op 

10 november! 

 Groetjes van dominee Beer. 

 

Gemeenteberaad gehouden over het 

financiële tekort van de gemeente 

Op maandagavond 21 oktober hebben we een 

gemeenteberaad gehouden over het 

financiële tekort van de gemeente. Er was 

veel belangstelling, de kerk zat meer dan half 

vol. Na de opening door onze dominee 

Esmeralda Mandemaker, hield Rindert 

Venema als penningmeester van het college 

van kerkrentmeesters een presentatie over de 

financiën. Behalve het tekort op de begroting, 

dat de komende jaren zal voortduren, is er ook 

het gegeven dat de helft van de 

ledenbijdragen komt van de leden die ouder 

zijn dan 70 jaar. Als deze leden wegvallen, 

halveert dus de ledenbijdrage. 
 

 

Als we de gemiddelde levensverwachting 

toepassen, is dat over ruim 10 jaar. Jongeren 

om het gat te vullen zijn er veel minder. Het 

perspectief op iets langere termijn is dus 

halvering van de gemeente en halvering van 

de financiën. In het licht van deze 

ontwikkelingen is in het tweede deel van de 

avond besproken hoe met de verschillende 

kostenposten om te gaan.  

Er was brede overeenstemming dat het 

behoud van de eigen predikantsplaats zo lang 

mogelijk voorop moet staan. Dit is de 

belangrijkste kostenpost, maar ook de 

steunpilaar van onze gemeente, van belang 

zowel voor de eredienst als voor het pastoraat 

en alle andere taken in het verzorgen van de 

gemeente. 
 

 

Het kerkgebouw is de tweede grote 

kostenpost. Dat heeft voor de gemeente een 

grote betekenis, velen zijn niet alleen gehecht 

aan de kerkdiensten die we er vieren, maar 

hechten ook waarde aan de bijzondere 

levensgebeurtenissen die er plaatsvinden, van 

doop tot begrafenis. Om het onderhoud van 

het monument te betalen zijn er subsidies, 

maar tezamen met onze eigen bijdragen is dat 

niet genoeg. Er was op de avond 

overeenstemming dat het gebouw ook breder 

beschikbaar moet worden gemaakt voor het 

dorp, waar het gebouw tenslotte ook symbool 

voor is, om de opbrengsten te vergroten. Niet 

iedereen heeft dezelfde inschatting over de 

beperkingen die dat kan gaan opleveren voor 

het eigen gebruik, zeker als het eigendom en 

beheer zou worden overgedragen aan een 

stichting. Zelfs dat leek op de avond geen 

taboe, maar er zijn ook nog geen plannen 

voor. De laatste grote kostenpost is de 

pastorie. De kerkenraad had al het plan 

opgevat om die te verkopen en daarvoor de 

medewerking van het predikantsgezin 

gevraagd. Het idee bleek echter 

controversieel. Een aantal gemeenteleden 

zien de pastorie als appel voor de dorst, door 

de opbrengsten die verhuur zou kunnen 

opleveren als de pastorie niet meer als 

ambtswoning zou worden gebruikt. Verkopen 

of juist niet, daarover kunnen we de komende 

tijd nog verder rekenen en van gedachten 
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wisselen. Voorlopig wordt de pastorie per slot 

van rekening nog gewoon bewoond door onze 

eigen predikant. 
 

Gerrit Goedhart, voorzitter 

 

Vanuit de diaconie 

Wat was het weer gezellig bij de laatste Meet 

& Eat. Het weer werkte niet mee, maar de 

regen hield veel mensen niet tegen om toch 

naar de kerk te komen. Het gaat natuurlijk om 

de ontmoeting met elkaar, maar een hapje 

erbij eten geeft ook gezelligheid. We 

begonnen met een drankje en na het  
 

 

voorgerecht kregen we heerlijke bami 

geserveerd die was klaargemaakt door 

leerlingen van de KTS. Als dessert dit keer 

een kopje koffie of thee met een heerlijke 

appelbol. Deze appelbol was ook gemaakt 

door leerlingen van de KTS en geschonken 

door dhr. Piet Laros. Nogmaals onze hartelijke 

dank. De vrijwillige bijdrage van deze maaltijd 

kwam deze keer geheel ten goede aan het 

project: Uit de schaduw. We hebben € 180,00 

aan contanten kunnen overmaken. Via de QR-

code is ook geld overgemaakt, maar dat geld 

gaat rechtstreeks naar het project. Wij hebben 

daar verder geen inzage in. Er waren dit keer 

ook wat berichten van mensen die er graag bij 

wilden zijn, maar door vakantie helaas 

verhinderd waren. We hopen bij een volgende 

Meet & Eat weer veel mensen te mogen 

verwelkomen. 

 

 
 

Op 1 oktober jl. is overleden onze zuster in 

Christus Klazina Cornelia Helena Wassenaar-

Hoogenraad, in de leeftijd van 87 jaar. 
 

Klazien werd geboren in een druk gezin als 

oudste van 7 kinderen. Ze groeide op in De 

Lier waar zij Klaas ontmoette, toen hij als 

militair daar gestationeerd was. Het klikte 

meteen en toen zij trouwden gingen ze in 

Noordwijkerhout wonen. De rust was best 

even wennen, maar al snel vond ze het 

heerlijk. Ze kregen zoon Cor en dochter 

Hanneke.  

Klazien was zorgzaam en hield van harmonie. 

Ruziemaken deed ze niet, al kon ze als het 

nodig was op haar strepen staan. Op de 

achtergrond was ze aanwezig en deed wat 

gedaan moest worden. Toen haar 

schoondochter op jonge leeftijd overleed, ving 

ze met veel liefde haar pasgeboren kleinzoon 

op. 

De laatste jaren ging haar geheugen steeds 

een beetje verder achteruit tot het een aantal 

weken voor haar heengaan, niet meer ging en 

zij verhuizen moest. Niemand had verwacht 

dat al zo snel weer afscheid van haar 

genomen moest worden. 
 

Op dinsdag 8 oktober namen wij afscheid van 

haar, in de Witte Kerk, waarna wij haar naar 

haar laatste rustplaats begeleidden.  
 

Wij bidden Klaas, haar kinderen en 

kleinkinderen Gods nabijheid, kracht en liefde 

toe. 

 

Gespreksgroep 

Maandag 4 november komt de gespreksgroep 

weer bijeen. Vorige seizoenen hebben we ons 

verdiept in de Openbaringen en de 1ste brief 

aan de Korintiërs.  



Het komend seizoen hebben we voor een 

andere opzet gekozen. We willen het gaan 

hebben over de 'Eindtijd'. Dat is een hachelijk 

onderwerp want het gevaar ligt op de loer dat 

onze fantasie met ons op loop gaat. 
 

 
 

We willen allereerst nagaan hoe over de 

'Eindtijd' wordt gesproken in de 3 grote 

wereldreligies; het Jodendom, het 

Christendom en de Islam. En waar staan in de 

Bijbel, het Oude zowel als het Nieuwe 

Testament, teksten die verwijzen naar de 

Eindtijd? En welke opvattingen leven er 

binnen de verschillende Christelijke 

stromingen. Uiteraard willen we ook onze 

gedachten laten gaan over de betekenis van 

de 'Eindtijd' voor onszelf en voor onze visie op 

de wereld. 
 

We zullen ons best doen de stof met enige 

lichtvoetigheid te bespreken. Het is immers 

een onderwerp dat ons hoop verschaft. 
 

We zijn uiteraard blij dat Esmeralda ons door 

de stof wil loodsen. 
 

Heeft u zin zich bij ons aan te sluiten? Kom 

dan maandag 4 november om  

14.00 uur naar de Witte Kerk (1ste verdieping). 

De bijeenkomsten duren een uur. 
 

Sam Pranger 
 

Dag van de Witte Kerk 

Op zaterdagmiddag 9 november wordt, zoals 

gebruikelijk eens per jaar, de cheque 

overhandigd. 

 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het  

ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619. 

 

Dagkalender 

Voor de liefhebbers is hij weer beschikbaar: 

de dagkalender 2025 met meteen de eerste 

3 weken van het nieuwe jaar een bijdrage van 

Esmeralda        . 

Gratis verkrijgbaar via de kerkenraadsleden!  

 

Leerhuis Noordwijk  

Adri van der Wal: ‘Genesis door de ogen van 

Marc Chagall’.  

Chagall speelt met allerlei vormen van kunst. 

Door de ogen van een kunstenaar kijkend 

krijgen Bijbelverhalen nieuwe dimensies. 

Donderdag 31 oktober om 19.30 uur in 

De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk-

Binnen. 

 



 

Mevr. J. Droog-Bekooij hoopt op 25 november 

haar 85ste verjaardag te vieren. Zij woont 

Dr. A. Kuyperstraat 47, Noordwijkerhout. 
 


 
 

Lieve gemeente, 
 

Graag wil ik jullie bedanken voor de mooie 

kaart en de bloemen voor mij 80ste verjaardag. 

Was erg verrast DANK daarvoor. 
 

Adri Verhart 
 



Dank u wel voor de geweldige bos bloemen 

die wij ontvingen omdat wij 62 jaar getrouwd 

waren. 
 

Tessa en Arend Ket. 
 



Oktober 2024   
 

Net na één vakantiedag in Duitsland gevallen. 

Röntgenfoto’s wezen uit een gebroken 

schouder en deel bovenarm. Terug naar 

Nederland. 

Operatie noodzakelijk: schouderprothese. 

Aansluitend ruim 8 weken verblijf in Revitel 

voor revalidatie. Zo verliepen de 

zomermaanden anders dan gehoopt, het 

herstelproces lijkt langdurig te worden voor 

zover dit mogelijk is.  

Wat is het dan leuk om na thuiskomst zo’n 

prachtig fleurig boeket bloemen van de 

gemeente van de Witte Kerk te ontvangen. 

U allen hartelijk dank hiervoor. 

Ook dank voor de kaarten, appjes, bezoekjes 

van enkelen van u. Om dit te mogen ervaren 

is hartverwarmend. 
 

Met een groet aan u allen, 

Margreet Vingerling. 
 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 20 november 2024 is er weer 

een schrijfcafé! 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft 

vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, 

het gaat er niet om dat je een boek gaat 

schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat 

erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in 

ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat 

er niet uit komt lijkt het wel of het niet 

bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de 

prachtigste verhalen en gedachten op papier. 

Heel verrassend wat er soms zomaar op 

papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar 

als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het 

schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe. Het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst.  

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel 

naar Nel 0252-373719. 
 

Wanneer: woensdag 20 november 2024 van 

9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda 

op www.vriendenvandewittekerk.nl 

mailto:info@vriendenvandewittekerk.nl
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Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 
 

 

 

 

 

 

Kopij voor de volgende 

Nieuwsbrief graag inleveren 

vóór 19 november naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 


