
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 
 

Zondag 6 oktober 2024 - 10.00 uur - Heilig 

Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Esther 
 

Zondag 13 oktober - 10.00 uur    

Ds. G.J. Loor, Hazerswoude-Dorp 

1ste collecte: diaconie 

2de collecte: pastoraat en bezoek 

Kindernevendienst - Janneke 
 

Zondag 20 oktober 2024 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie - Indonesië 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Brigitte 
 

Zondag 27 oktober - 10.00 uur    

Ds. O. Boersma, Voorhout 

1ste collecte: diaconie 

2de collecte: onderhoud orgel 

Kindernevendienst – Brigitte 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

 

 

 

 

 

 
 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 
 

Vanuit de pastorie 

(Be)leef de bijbel 

  

‘(Be)leef de bijbel’ is het nieuwe jaarthema 

binnen de Noordwijk(erhout)se kerken. Aan 

deze titel is heel wat discussie voorafgegaan. 

We begonnen met ‘Met de bijbel op tafel’, 

naar het tv-programma ‘Met het mes op tafel’, 

maar deze werd al snel van diezelfde tafel 

geveegd omdat het mensen deed denken aan 

vroeger toen na het eten vader steevast uit de 

bijbel las en de kinderen muisstil moesten 

zitten op straffe van een draai om de oren. ‘Op 

verhaal komen’ werd door anderen geopperd, 

maar deze sneuvelde vanwege de te vage 

omschrijving. Immers het draait in de kerk niet 

om willekeurige verhalen, maar om DE 

verhalen uit de bijbel als het goede boek van 

God. 

Het wordt dus (be)leef de bijbel. De bijbel als 

basis van ons geloof met verhalen om te 

lezen, maar vooral om te beleven en eruit te 

leven. En dat laatste gebeurt als wij in de 

verhalen over mensen van weleer ons eigen 

levensverhaal weerspiegeld zien. Wanneer de 

vragen en de aanvechting van 

geloofsgetuigen ook de onze worden en 

wij aan hun stem en tegenstem onze eigen 

melodie toevoegen. Dan wordt Mozes niet 

alleen maar dat jongetje dat een prins werd, 
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maar evenzeer een voorbeeld die jou laat zien 

hoe je tegen je eigen angsten in, een stap 

durft te zetten in een onbekende en misschien 

wel vijandige situatie. 
 

 
 

Dan wordt Jona niet alleen maar dat 

vervelende mannetje dat in een vis belandt, 

maar evenzeer een spiegel voor jezelf 

wanneer je weer eens ergens probeert 

onderuit te komen. 

Ik weet nog goed wanneer voor mij de bijbel 

voor het eerst echt begon te leven. Ik zat in 

de derde klas van de middelbare school toen 

ik samen met twee vriendinnen een 

vakantieweek bijwoonde van Beter Uit reizen. 

We waren daar met allemaal jongeren van 

onze leeftijd en hadden iedere dag een 

Bijbelstudie. Tijdens een van die 

gesprekken spraken wij over psalm 8 

en vertelde een van de jongeren dat hij zich 

zo ergerde aan zijn klasgenoten op de 

reformatorische school waar hij zat. Hij zei: 

“Als je zegt dat je christen bent en je leest 

over rentmeesterschap, dan snap ik niet dat je 

zomaar je rotzooi op de grond gooit. Als je 

toch zorgt voor de aarde, dan doe je zoiets 

toch niet?” Ik weet dat bij mij als het ware 

het licht aanging. Zo had ik het nog nooit 

bekeken. Voor het eerst werd mij duidelijk dat 

er een verband is tussen die Bijbelverhalen 

van weleer en mijn leven nu. Het lezen van de 

bijbel werd een beleven van de bijbel en 

daarmee hopelijk een leven vanuit de 

Bijbel. Een kostbaar moment dat mijn leven 

veranderde.  

Het komend jaar komen Bijbelverhalen op 

verschillende manieren aan bod in kringwerk, 

gespreks- en ontmoetingsavonden en 

natuurlijk in de erediensten. Weet u van harte 

uitgenodigd! 
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Opleiding tot Interimpredikant 

Onze kerk verandert razendsnel. Traditionele 

vormen van kerk-zijn maken regelmatig plaats 

voor alternatieve manieren van gemeente-zijn. 

Daarnaast ontstaan door gebrek aan 

menskracht en gebrek aan kennis, nogal eens 

conflicten die vergaande gevolgen kunnen 

hebben. Ook het ambt van predikant 

verandert. De dominees van nu worden met 

andere vraagstukken en situaties 

geconfronteerd dan 20 jaar geleden, laat 

staan 50 jaar geleden. Van predikanten wordt 

steeds vaker gevraagd om in teamverbanden 

te werken en zich te specialiseren.  

Ik heb mij, naast mijn werkzaamheden als 

gemeentepredikant, de afgelopen jaren 

binnen en buiten de kerk veelal bestuurlijk 

ontwikkeld. Als voorzitter van classis Alphen 

aan den Rijn en later Zuid Holland-Noord, als 

voorzitter van Commissie Steunverlening, die 

de Solidariteitskas voor gemeenten beheert 

en als lid van het Generaal College voor 

Bezwaren en Geschillen, heb ik de kerk met 

haar verscheidenheid aan gemeenten mogen 

leren kennen. Binnen deze functies heb ik 

regelmatig te maken gekregen met 

gemeenten waar stevige conflicten speelden, 

of waar sprake was van grensoverschrijdend 

gedrag. Als bestuurder moet je dan soms 

moeilijke beslissingen nemen, die je niet altijd 

in dank worden afgenomen en regelmatig voor 

veel verdriet zorgen. Ik ben dan ook altijd 

dankbaar geweest voor de inzet van interim 

predikanten, die als tijdelijke pastor in een 

gemeente kunnen worden ingezet om de 

brokstukken te lijmen en heling te brengen. 

Met grote regelmaat kan een gemeente na 1 à 

2 jaar zeggen, we zijn er nog niet, maar we 

zien weer licht.  

Het heeft mij doen besluiten om de ruimte die 

ik de komende jaren aan permanente educatie 



dien te besteden, te gebruiken voor de 

tweejarige opleiding tot interim predikant. De 

kerk kent een groeiende behoefte aan goed 

opgeleide professionals met kwaliteiten in 

conflictbeheersing en heling en ik zou daar 

graag mijn steentje aan willen bijdragen. De 

komende jaren zal ik daarom een deel van 

mijn werktijd aan deze opleiding gaan 

besteden. Ik houd u op de hoogte. 
 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Escape room  

Nooit eerder was de gemiddelde woningprijs 

zo hoog, kopt de NRC op 24 september, 

€ 466.207,00. De prijs is 11,2% gestegen ten 

opzichte van een jaar eerder. Twee keer een 

modaal inkomen van € 44.000 is niet meer 

toereikend om zo’n woning te kopen. 

Tegelijkertijd wordt er op woningen flink 

overboden, omdat er meer vraag dan aanbod 

is. Waarom moet dit in de nieuwsbrief van de 

kerk? Omdat de woningprijs ons flink parten 

speelt. De marktwaarde telt door in de 

onroerendezaakbelasting en in de 

inkomstenbelasting van de predikant die de 

ambtswoning bewoont. Omdat de bouwmarkt 

ook al verstoord is, is daarnaast onderhoud en 

modernisering van de pastorie duur. De 

pastorie is daardoor eigenlijk te kostbaar 

geworden voor de kerkelijke gemeente, die 

aan een financieel tekort lijdt. Een ideaal 

moment om de pastorie te verkopen dachten 

de kerkrentmeesters. Dan hebben we een 

kostenpost minder en het tekort voorlopig 

opgelost. Dan moet je voor de predikant wel 

een vervangende ambtswoning vinden die 

minder kosten meebrengt, of moderner, de 

predikant wil zelf een andere woning vinden 

want dan krijg je hypotheekrenteaftrek in 

plaats van bijtelling bij je inkomen. Maar het is 

moeilijk om een geschikte woning tegen een 

betaalbare prijs te vinden.   

Het plan dat de kerkrentmeesters op tafel 

hebben gelegd om het financieel tekort van de 

gemeente op te lossen, is daarom niet zonder 

haken en ogen. In ieder geval is het nu van 

tafel omdat een aantal gemeenteleden zich er 

door overvallen voelde en de kerkenraad niet 

iets wil doordrukken wat zozeer aan het 

bestaan van de gemeente raakt. De 

gemeenteraadpleging van 7 juli is afgelast, op 

21 oktober hebben we daarvoor in de plaats 

een gemeentevond over de begroting en het 

financiële perspectief van de gemeente. De 

financiële problematiek waarin we gevangen 

zitten blijft. Bent u wel eens in een escape 

room geweest? Dat is een ruimte waarin je 

met een gezelschap wordt opgesloten en je 

door het oplossen van een aantal puzzels de 

uitgang moet zien te vinden. 

 

 
 

We brengen u graag op de hoogte van de 

puzzels en misschien hebt u dan wel ideeën 

hoe we uit deze situatie kunnen ontsnappen! 

Van harte uitgenodigd dus. 
 

Gerrit Goedhart 

 

Vanuit de diaconie 

Samen met de diaconie Noordwijk steunen wij 

het project Uit de Schaduw. Kinderen in Zuid-

India worden vaak verborgen gehouden, 

missen medische zorg en onderwijs door 

stigma’s die hun beperking als een fout uit een 

vorig leven zien. Het zijn kinderen in de 

schaduw, verborgen voor de omgeving. Veel 

gezinnen met kinderen die een handicap 

hebben, leven in de schaduw. Dit programma 

wil laten zien dat elk mens van waarde is en 

er mag zijn. Zo komen ze uit de schaduw en 

mogen ze leven in het licht. 
Nu wordt er door de GZB (Gereformeerde 

Zendingsbond) een reis georganiseerd naar 

India van 13 t/m 23 januari 2025. Per 



kerkelijke gemeente die dit project steunt, mag 

er een reiziger mee. Er zijn wel enkele 

voorwaarden aan verbonden zoals vermogen 

om je aan te passen aan de lokale 

omstandigheden, bereidheid om te investeren 

in de reizigersgroep door het uitwisselen van 

informatie, eigen bijdrage in de kosten van 

€ 500,00 enz. 

Mocht je interesse hebben neem dan, voor 

25 oktober, contact op met Annelies Venema 

e-mail: diakenen@dewittekerk of telefonisch: 

06-46464750. 
 

Kind op schoot-dienst 

Zondag 1 september weer een hele leuke 

Kind op schoot-dienst gehad!! 

 

We startten met 2 kids (wegens allerlei  

festiviteiten en deze mooie stranddag), maar 

eindigden met z’n 12’en!! 

De openstaande deur zorgde voor wat 

nieuwsgierigen, die graag ook een volgende 

keer willen komen. Hoe leuk!! 
 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het  

ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619. 

 
 

Op 23 augustus jl. overleed in de leeftijd van 

90 jaar Ida Laros-Wielinga. 

Ida werd geboren in 1933 als oudste dochter. 

Later kwamen er nog twee jongere broertjes. 

Omdat haar vader al vroeg overleed, heeft Ida 

al jong leren zorgen. Dit zou zij haar hele 

leven doen. Door haar drie dochters, die zij 

samen met haar man Pieter kreeg, werd zij 

herdacht als een zorgzame, lieve moeder, 

voor wie niets te veel was. Haar kleinkinderen 

herinnerden haar met veel warmte en liefde 

als een oma bij wie zij altijd terechtkonden. 
 

Ida had oog voor wie er op haar pad kwam en 

heeft veel gedaan voor mensen die een 

beroep op haar deden. Ze deed met evenveel 

toewijding vrijwilligerswerk in de kerk, als bij 

de scouting of Oranjevereniging. Zij deed het 

vele jaren met trouw en toewijding. 
 

De laatste jaren werd haar wereldje steeds 

kleiner toen haar geheugen achteruitging en 

herinneringen vervaagden. Ze werd kwetsbaar 

en broos. Tot op het laatst kon zij genieten 

van de aanwezigheid van haar gezin en ook al 

kon zij niet meer spreken, aan haar gezicht 

zag je dat zij zich bij hen veilig voelden. 
 

Op donderdag 29 augustus namen wij 

afscheid van haar, in de Witte kerk, waar zij 

haar thuis had gevonden. Wij bidden haar 

dochters, schoonzoons, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen Gods zegen en nabijheid 

toe. 
 

Zorgcentrum Munnekeweij 

Elke twee weken worden er in zorgcentrum 

Munnekeweij kerkdiensten georganiseerd. 

Vrijwilligers halen en brengen de bewoners 

naar de zaal. Zij zijn van onmisbare waarde! 

De vrijwilligers die nu actief zijn zoeken 

dringend nieuwe mensen. De vrees bestaat 

dat anders de kerkdiensten tot het verleden 

gaan behoren. Heeft u op vrijdagmiddag twee 



uurtjes tijd om bewoners in de gelegenheid te 

stellen de kerk te bezoeken, meldt u dan aan. 

Het zou fantastisch zijn als de kerkdiensten 

door kunnen blijven gaan! 
 

Alpha Prayer Course 

Wil je het komende seizoen meer horen en 

leren over- en toepassen van (verschillende 

soorten van) gebed, doe dan mee met de 

Alpha Prayer Course. 

Graag wil ik je uitnodigen voor de Alpha 

Prayer Course in het seizoen 2024-2025. De 

cursus wil ik bij Ellen en mij thuis op 

Westerhout 31 in Noordwijkerhout houden 

voor een groep van maximaal 10 personen. 
 

Het programma is als volgt: 

 Vanaf 19.45 uur - Koffie/Thee 

 20.00 uur - Opening 

 20.10-20.40 uur - Inleiding thema d.m.v. film 

 20.40-21.10 uur - Thema met elkaar samen 

doorspreken 

 21.10-21.25 uur - Het onderwerp in praktijk 

brengen 

 21.30 uur – Afsluiting 
 

De cursusavonden zijn de dinsdagavond. 

Onderstaand de data, het onderwerp en de 

tekst uit het ‘Onze Vader’. 
 

1. – 1 oktober 2024 – Waarom bidden? 

“Heer, leer ons bidden” 
 

2. – 15 oktober 2024 – Aanbidding 

“Onze Vader in de hemel, laat uw naam 

geheiligd worden” 
 

3. – 29 oktober 2024 – Vragen 

“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 

hebben” 

4. – 12 november 2024 – Voorbede 

“Laat uw koninkrijk komen” 
 

5. – 26 november 2024 – Onbeantwoord 

gebed 

“Laat uw wil gedaan worden” 
 

6. – 14 januari 2025 – Contemplatie 

“Op aarde zoals in de hemel” 
 

7. – 28 januari 2025 – Luisteren 

“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 

hebben” 
 

8. – 11 februari 2025 – Geestelijke strijd 

“Red ons uit de greep van het kwaad’ 

 

Parallel aan de cursus loopt het boek ‘Hoe 

moet je bidden’ van Pete Greig. Dit (e-)boek 

zou je voor de cursus aan kunnen schaffen, 

maar is niet echt nodig. Verder zijn er geen 

kosten verbonden aan de cursus. 

Verdere informatie: Prayer Course - Alpha 

Nederland. 
 

Als je vragen hebt, dan hoor ik die graag. Wil 

jij meedoen, dan graag je reactie via e-mail of 

telefoon vóór of op 1 oktober 2024. 

Ik hoop van je te horen! 
 

Groeten, Reinder Valkema 

Westerhout 31, 2211 TM Noordijkerhout 

Telefoon: 06-23883438 

E-mail: Reinder.valkema@planet.nl 
 

Vanuit de Gebedsgroep 

Het volgende stukje kwamen we als 

gebedsgroep tegen. Het zette ons aan het 

denken. Misschien voor u ook stof tot 

nadenken. 
 

Namens de gebedsgroep, Reinder Valkema. 

 

Ik heb heel sterk ervaren 

Dat angst en zorgen verminderen 

In de mate dat je in God geborgen bent. 

Zolang je al je hoop 

En je hele vertrouwen stelt 

Op mensen en materiële dingen, 

Die zo kwetsbaar zijn 

En zo vlug voorbijgaan, 
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Zul je je zorgen en angsten voeden. 

Toen ik gekozen had voor “God alleen”, 

Verloren veel zaken, 

Die als levensnoodzakelijk werden 

aangeprezen, 

Hun belangrijkheid. 

Er kwam een omwenteling van waarden. 

Alles werd langzaam door elkaar geschud 

En kwam op z’n juiste plaats te staan. 

Ik begon de schijnwaarden los te laten. 

Dit loslaten was een dagelijks herbeginnen. 

Maar hoe meer ik losliet, 

Hoe vrijer ik me voelde 

En hoe meer ik van alles ging genieten. 
 

(Schrijver onbekend) 

 

Dichterbij dan je durft te dromen  

God horen, zien en ervaren   
 

'Dichterbij dan je durft te dromen - God horen, 

zien en ervaren' is het gespreksboekje voor, 

ons als GeloofsGroeiGroep, voor het 

komende seizoen. 

 

In de aankondiging van dit nieuwe boekje 

stond de volgende tekst: 
 

“In dit gespreksboekje gaan we op zoek naar 

God. Want soms zijn we Hem kwijt. Dat is niet 

vreemd of ongewoon, kijk maar naar David en 

Job in de Bijbel. Maar de Bijbel laat ons ook 

zien dat we God vaak te ver weg zoeken.   

Kijk maar eens naar de schepping om je heen, 

waardoor God tot ons spreekt. Of naar Jezus, 

die door God naar ons toegestuurd is. Zie 

Hem in je medemens in nood, of vouw je 

handen en luister naar wat Hij je zegt door zijn 

Geest. En natuurlijk: Lees de Bijbel. Hij is de 

sprekende God die met ons is. Hij laat zich 

horen, zien en ervaren. Daarbij zul je 

ontdekken dat, voordat je Hem ging zoeken, 

Hij jou allang gevonden heeft. Hij is dichterbij 

dan je durfde dromen.“ 
 

Als GeloofsGroeiGroep trekken we inmiddels 

al aardig wat jaren samen op, met hier en 

daar een wisseling van deelnemers. 

We ontmoeten elkaar op een donderdag-

avond, eens per drie weken, bij iemand thuis,  

We hopen als groep weer een mooi seizoen 

tegemoet te gaan, waarin we samen verder 

groeien in Geloof! 
 

Wil je meer weten, neem gerust contact op met 

Joke (06-14640671) of Detta (06-14282453). 

 

 

Dhr. N. Stuffers Dulk hoopt op 11 oktober zijn 

85ste verjaardag te vieren. 

Hij woont P.J. Warmerdamstraat 6, De Zilk. 
 



Mevr. H.A. Kerstens-Buijs hoopt op 25 oktober 

haar 80ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Salvatorhof 14, Noordwijkerhout. 
 


 
 

Bloemengroet 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en 

kaart, die wij kregen voor onze 63 jarige 

huwelijksdag. Wat voelt het goed dat onze 

gemeente zo meeleeft. 

 

Willy en Pieter Kool. 
 





Bedankt voor de mooie bos bloemen die wij 

mochten ontvangen 22 september jl.  
 

Fam. Pascaud 

 

Dankbetuiging 

 

 
 

Dhr. en mevr. van der Zwaal-Benedictus 

hopen op 16 oktober hun 55-jarig huwelijk te 

vieren. 

Zij wonen Liduinalaan 29, Noordwijkerhout. 
 



Dhr. en mevr. Brama-Dubois hopen op 

27 oktober hun 60-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Overrijn 7, Katwijk 
 

Dank 

Heel hartelijk dank voor de mooie kaart die wij 

kregen bij het overlijden van onze moeder. 

Fijn dat zij wordt herdacht. 

 

Familie Brandhorst. 
 

Water! 

Tussen Comomeer en Leidsevaart 

“Dompel je onder in waterrijk Noordwijkerhout” 

Wie denkt: ‘ water…. boeien!! ‘  realiseert zich 

niet hoeveel water er langs en door 

Noordwijkerhout stroomt. En hoe die stromen 

onze geschiedenis hebben bepaald. Want: 

hoe komt het dat er zoveel bedrijvigheid is 

langs de Leidsevaart? En: waarom ligt het 

Comomeer waar het ligt? Waarom heet de 

Maandagsewetering eigenlijk de 

Maandagsewetering en niet de 

Zondagsewetering? Wat heeft het Guldemond 

arrest te maken met de ‘bloemist’ 

Guldemond? Waarom graven we eigenlijk 

sloten en vaarten, om er vervolgens weer 

bruggen overheen te leggen, zoals het 

Kippebruggetje? 

Veel namen in ons dorp zijn nauw verbonden 

met het water. Comomeer, 

Schippersvaartweg, Guldemondwijk, Leeweg, 

De Haven, Piet Gijs, Mallegat… En daarmee 

verbonden zijn weer de verhalen. Verhalen 

over het dagelijks leven van mensen en hun 

bedrijvigheid, zoals in de buurtschap Piet Gijs. 

Het water is ook een bron van ontspanning. 

We zwemmen er in, we schaatsen erop, we 

hengelen er naar vis, we springen er overheen 

met een polsstok, we zetten zelfs palen in het 

water om erop te gaan zitten, we varen langs 

rietkragen, we wandelen of fietsen langs het 

water en we springen vrijwillig in een 

baggersloot.  

Kortom, water is boeiend! En dat willen we 

laten zien op de 3de Dag van de 

Noordwijkerhoutse Geschiedenis. We laten 



zien wat mens en water met elkaar verbindt. 

Naast informatie over het ontstaan van de 

waterwegen en het Comomeer in 

Noordwijkerhout laten we heel veel foto’s zien 

van wat wij Noordwijkerhouters daar op en 

aan doen.  

Dus kom. Het is altijd oergezellig op deze Dag 

van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis. 

Want: dan ontmoeten we elkaar en komen de 

verhalen over onze eigen geschiedenis 

vanzelf! Neem de tijd, want we gaan nu twee 

dagen open. 

Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis, 

editie 2024 

Vrijdag 4 oktober van 13.00 tot 21.00 uur en 

zaterdag 5 oktober 10.30 tot 17.00 uur. 

Locatie: Witte Kerk Noordwijkerhout 

Toegang gratis! 

Organisatie: NoVaTo en Vrienden van de 

Witte Kerk 

www.noordwijkerhoutvantoen.nl en 

www.vriendenvandewittekerk.nl 
 

 

‘Ga uit je pan’ op reis! – Doe mee en 

meld je aan voor 26 oktober 2024 

Ons succesvolle kook- en bakevenement ‘Ga 

uit je pan’ verlegt de grenzen! Op 26 oktober 

organiseren de Vrienden van de Witte Kerk 

samen met de KTS in Voorhout voor de 4de 

keer deze culinaire wedstrijd. Er zijn prachtige 

prijzen te winnen, waaronder de fantastische 

‘Ga uit je pan wisselbeker’. 

 

Nieuw dit jaar is dat de jeugdige deelnemers 

tot 14 jaar apart beoordeeld worden. De 

winnaar uit deze leeftijdscategorie ontvangt de 

speciale jeugdwisselbeker van de KTS. Als 

kers op de taart mag iedere deelnemer 

meedoen aan de workshop die de KTS 

verzorgt in Voorhout. 

Schrijf je alvast in voor 26 oktober, ga lekker 

op vakantie en neem je culinaire ideetjes in de 

koffer mee terug. En bedenk: de opbrengst 

van deze dag gaat naar het onderhoud van de 

favoriete plek van heel veel mensen: de Witte 

Kerk. Voor alle spelregels op een rijtje en het 

aanmeldformulier ga naar onze site 

www.vriendenvandewittekerk.nl 
 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

Op woensdag 16 oktober 2024 is er weer 

een schrijfcafé! 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft 

vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, 

het gaat er niet om dat je een boek gaat 

schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat 

erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in 

ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat 

http://www.noordwijkerhoutvantoen.nl/
http://www.vriendenvandewittekerk.nl/
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqsg24QY8OLv5olp31tPzCeT6nXfPogUVczaxJyb6xVWJQA1Goi3-yWnrrK8zXTfi6Kj-N8asQV7TBqVgp9fiveYugElYb_YrHNlDZgMi2svbQ1Ca4r0Oytb0Tztub8aGCGnGApD2Ad_kb3ouc9_h8P0Fk0_r5glu-b60KRspDc8a5hlMmDt3sIeDvpAw/s620/Aankondiging_website_SVWK_Uit_je_pan_2024_b620px.jpg


Kopij voor de volgende 

Nieuwsbrief graag inleveren 

vóór 22 oktober naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

er niet uit komt lijkt het wel of het niet 

bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de 

prachtigste verhalen en gedachten op papier. 

Heel verrassend wat er soms zomaar op 

papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar 

als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het 

schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 
Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe. Het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst.  

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel 

naar Nel 0252-373719. 

Wanneer: woensdag 16 oktober 2024 van 

9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda 

op www.vriendenvandewittekerk.nl 

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. De opbrengst komt geheel ten goede 

aan ‘de Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

 

Levende Adventskalender  

 
 

De intekenlijst voor de Levende 

Adventskalender is weer beschikbaar. Indien 

u het leuk vindt om (weer) mee te doen: graag 

opgeven via collega Axel Wicke! Zie 

intekenlijst op de volgende pagina. 
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