
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 
 

Zondag 1 september 2024 - 10.00 uur - 

Heilig Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Protestantse Kerk Missionair Werk 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Joke 

 

Zondag 8 september - 10.00 uur    

Ds. H. Pals, Noordwijk 

1ste collecte: Protestantse Kerk jonge generaties 

2de collecte: kerk online via kerkdienst gemist 

Kindernevendienst - Esther 

 

Zondag 15 september 2024 - 10.00 uur - 

startzondag 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in actie/Colombia 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Janneke 

 

Zondag 22 september - 10.00 uur    

Ds. A. Moolenaar, Lisse 

1ste collecte: Kerk in actie/Syrië 

2de collecte: verwarming 

Kindernevendienst - Brigitte 

 

Zondag 29 september 2024 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Protestantse Kerk Missionair Werk 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst – Joke 
 

 

 

 

 

 

 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 
 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 
 

Vanuit de pastorie 

Bij Exodus 16 

 

Iedere keer als ik van vakantie terugkom, 

neem ik me voor om dat gevoel van vrijheid, 

rust en ruimte vast te houden, ook als ik weer 

aan het werk ga. En iedere keer verbaas ik mij 

er opnieuw over, hoe slecht dat lukt. Na een 

paar dagen is het alsof je nooit bent 

weggeweest, draait de agenda als vóór de 

vakantie en beweegt het leven zich weer van 

afspraak naar verplichting, van to-do lijst naar 

deadline... En, zo is mij deze week gebleken, 

ik ben niet de enige! Velen van ons vergaat 

het zo!  

En toch is er wel degelijk ongemerkt iets 

veranderd. Iets dat zich misschien niet zo één 

twee drie laat aanwijzen. Maar ergens heeft 

die rust iets met je gedaan. Het lijkt wel of die 

vakantie niet alleen je portemonnee weer een 

beetje leger heeft gemaakt, maar dat ook 

jijzelf weer wat leger bent. En dat is precies 
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wat zo’n periode van er even tussenuit zijn 

ook beoogt, leegmaken van wat er allemaal 

‘binnen’ is gekomen. En dat kan veel zijn. 

Heel veel.  

Dat een mens op z’n tijd z’n rust nodig heeft, 

da’s altijd al zo geweest. En in onze tijd, 

waarin het zo vaak aan die broodnodige rust 

ontbreekt en die Bijbelse rustdag er ook zo 

vaak aan moet geloven, zien we het dan ook 

regelmatig fout gaan. Opgebrand noemen we 

dat. Dat wat een mens zo hard nodig heeft, 

blijkt ineens weg te zijn. En wat je ervoor 

terugkrijgt maakt moe en angstig. Want waar 

ben je beland? Wat is er in godsnaam met je 

aan de hand? Waarom gaat het ineens niet 

meer?   

Rust nemen om jezelf te blijven, opnieuw tot 

jezelf te komen. Hoe hard heeft een mens dat 

nodig! En wie eraan toekomt, kan het zomaar 

gebeuren dat de blik zich gaandeweg 

verruimt. Dat er ineens ruimte is voor vragen 

die jou en jouw leven in een groter perspectief 

plaatsen. Want dat jij er bent, dat jij op een 

dag het levenslicht mocht zien, dat zal toch 

niet zomaar zijn! Dat zou toch zomaar eens 

een bedoeling kunnen hebben. En wat zou die 

bedoeling kunnen zijn? En zit je wel goed met 

de richting die jouw leven is ingeslagen? 

Fundamentele vragen dus, waar in het leven 

een vorm van stilleggen voor nodig is om ze 

niet door de dagelijkse gang van zaken weg te 

laten drukken. Vragen naar wie jij nu eigenlijk 

bent, wie God is en wat God en jij met elkaar 

vandoen hebben.   

De bijbel noemt dat soort momenten, die 

omgang met dit soort vragen, woestijn-

ervaringen. Ervaringen die maken dat je 

ineens even niet meer zo zeker weet waar je 

nu eigenlijk staat, wie je bent en wat je gelooft. 

Woestijnervaringen, zich afspelend op die 

scheidslijn tussen vaste grond onder de 

voeten en het angstwekkende water dat op 

kan slokken en verzwelgen. En als de bijbel 

van zulke woestijnervaringen vertelt, dan gaat 

het altijd over droog staan en hervinden, niet 

op een manier die voor de hand ligt, maar 

ongrijpbaar. Ongrijpbaar zoals geloven nu 

eenmaal vaak is. Ongrijpbaar, onzichtbaar en 

zo vaak afwezig omdat twijfel de kop opsteekt. 

Geloven, vaak niet meer dan een piepklein 

vlammetje dat in de schemer dat wonderlijke 

‘en toch’ begint te verspreiden. ‘En toch geloof 

ik dat er iets is, dat er meer is dan dat ik zien 

kan, dat iets mij vasthoudt al kan ik dat niet 

aanwijzen. Ik geloof, kom mijn ongeloof te 

hulp.’ 

Over dat ‘en toch’ gaat het in dat prachtige 

eeuwenoude drama dat Exodus heet. En dan 

vooral het gedeelte van de woestijn. De 

hoofdrolspelers in het drama zijn de Farao, 

Mozes en het volk. En over dat volk wil ik het 

hebben. Want dat volk dat zijn u en ik. Wij 

lopen mee. En wij horen steeds die twee 

stemmen van die twee werelden die zo’n 

wereld van verschil zijn. Aan de ene kant is er 

die stem van Farao, en dwars daar doorheen 

horen we die van Mozes. En dat is 

verwarrend. Het zorgt voor een tweestrijd die 

het volk, die ons verdeelt. Maar diep van 

binnen weet het, als ik niet meer verscheurd 

ben, de vragen voorbij, dan zal er vrede zijn, 

dan ben ik in het beloofde land. En het is dat 

geloof, dat ‘en toch’, dat het volk steeds de 

moed geeft om met vallen en opstaan de tocht 

door de woestijn voort te zetten. 

 

 

 

We zien hoe het volk leert lopen, op eigen 

benen leert staan, met vallen en opstaan en af 

en toe terugverlangend naar wat was. Een 

mens valt zo gemakkelijk terug in oude 

gewoontes, in oude rollen. Nieuwe dingen 

leren is zo moeilijk, maakt bang, roept zoveel 



vragen op. Dan maar liever terug naar het 

slavenbestaan, daar waar je je ongeluk en je 

falen tenminste aan anderen kon toeschrijven. 

Zoveel vragen voor een mens onderweg. 

Fundamentele vragen bedoel ik. Vragen die 

gaan over water dat werkelijk dorst lest en 

over brood dat werkelijk verzadigt. Vragen 

over de meest elementaire dingen van het 

leven, over de bron van het bestaan waaruit 

jouw leven voortvloeit. Soms is er een 

woestijnervaring die ze naar boven doet 

wellen, soms is een paar weken vakantie de 

aanleiding.  

En dan krijgt het volk van de Eeuwige een 

lesje in vertrouwen. De Heer zei tegen Mozes: 

‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten 

regenen. En zo gebeurde het. ’s Avonds 

kwamen er kwartels en s’ morgens overdekten 

druppels het kamp. ‘Mah na’, Wat is dit, 

vroegen de mensen, want zij wisten niet wat 

het was. Dit is brood van God, zei Mozes. 

Zoet als honing. 

Zo werd hun honger gestild, hun dorst gelest. 

Wat hier gebeurde, wees volgens Mozes en 

het volk boven zichzelf uit. Dit was van God 

gegeven, een vingerwijzing in die woestijn. 

Hier beleeft het volk zo’n ‘en toch’ moment, 

dat hen de moed geeft om verder te gaan.           

Het volk zag in het ‘brood op de grond’, ‘brood 

uit de hemel’ en kon vanuit dat wankele 

draadje de tocht voortzetten. “Mah na”, 

vroegen zij, wat is dit? Want zij wisten niet wat 

het was. Wie is deze, vroegen de mensen 

eeuwen later, want zij wisten niet wie hij was. 

Hij gaf zelf het antwoord. Ik ben het brood des 

levens, neemt, eet en doet dit tot mijn 

gedachtenis. De verwondering over het brood 

en de verwondering over Jezus vallen samen. 

Want wij allen leven van één geheim. 

 

Ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Startzondag 15 september 

De zomervakantie spoedt zich ten einde. 

Deze keer heb ik die thuis doorgebracht. Als 

je in Noordwijkerhout woont, is dat geen straf. 

Duinen en strand, alle mooie oude steden van 

Holland bereikbaar. Zelfs een dagje 

Schiermonnikoog kan, al maakt de NS daar 

dan net iets minder van dan je je voorneemt. 

Wat je mist is de moordende druk van de 

obstakeltocht over de Europese snelwegen, 

het gedrang in de massa van toeristen, die 

allemaal op hetzelfde moment op dezelfde 

plek hetzelfde moeten zien, waar of wanneer 

dan ook. Je mist de hitte van de brandende 

zon en het weggespoeld worden door 

hoosbuien, overstromingen en aardver-

schuivingen op je verre vakantiebestemming. 

En je krijgt rust. 

Het jaarthema van het afgelopen jaar was niet 

bedoeld om samen op vakantie te gaan. ‘Ga 

mee! Samen getuigen van geloof, hoop en 

liefde’, was bedoeld om gemeenten uit te 

dagen om contact te leggen met andere 

christenen in de eigen omgeving en te 

verkennen hoe je samen Gods liefde kunt 

leven.’ 

 

 
 

Het is verrassend om te zien hoeveel toeristen 

in Noordwijkerhout dat tijdens hun vakantie 

doen door onze diensten bij te wonen, 

sommigen zelfs door de jaren heen. Zelf 

hebben we het thema door het jaar heen 

vormgegeven door een aantal sprekers uit 

onze omgeving uit te nodigen om over hun 

activiteiten te komen spreken. De eredienst 

dient verbonden te zijn met onze dienst in de 

wereld en die van anderen. Ik denk dat we dit 

element moeten vasthouden en verder 

uitbouwen. 



Een volgend jaarthema dient zich aan. 

Als nieuw! Leven in het licht van Gods 

koninkrijk. Centraal bij dit jaarthema staat de 

gelijkenis 'De werkers in de wijngaard' 

(Mattheüs 20, 1-16). In deze gelijkenis is iets 

te proeven van de vreemdheid én het 

bevrijdende van het koninkrijk. Jezus zet alle 

menselijke verwachtingen op zijn kop. De 

arbeiders die pas laat op de dag zijn 

begonnen, ontvangen net zoveel loon als de 

arbeiders die de hele dag gewerkt hebben. 

Hun loon is geen loon naar werken maar 

genadeloon. Ondertussen klinkt in deze 

gelijkenis ook een uitnodiging, je kunt elk uur 

aanhaken bij het werk in de wijngaard. Als we 

ons richten op het hemelse licht dat nu al over 

onze werkelijkheid valt, scherpt dat het zicht 

op onze verantwoordelijkheid voor de 

medemens, voor de schepping, voor ons 

samenleven (bron: website PKN). 

Op 15 september is het startzondag. Dan 

zullen we het er vast over hebben. Mensen 

uitnodigen om aan te haken...? 

Op 7 september zullen we op de kerken-

raadsdag het nieuwe seizoen voorbereiden. 

Werken in de wijngaard. Aan de slag, de 

vakantie is voorbij! 

 

Gerrit Goedhart 

 

Vanuit de diaconie 

Er staat nog steeds een krat voor de 

voedselbank achter in de kerk. Regelmatig 

worden er producten gedoneerd. Nu zijn er 

ook mensen die geen gebruik van de 

voedselbank kunnen of willen maken, maar 

die wel om hulp verlegen zitten. Door de 

huidige wet op de privacy heeft de diaconie 

geen lijst met adressen. We doen daarom een 

beroep op u. Weet u mensen die net ‘tussen 

wal en schip’ raken, geef het door aan de 

diaconie. Wij zullen dan kijken of we iets 

kunnen betekenen.  

Op vrijdag 27 september wordt er weer een 

Meet & Eat georganiseerd. Er is een inloop 

vanaf 17.30 uur met een drankje. 

Vanaf 18.00 uur zal er dan een maaltijd 

worden geserveerd. Iedereen is van harte 

welkom! Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 

gesteld. Deze gelden zullen geheel ten goede 

komen aan ons project: Uit de schaduw.  

Graag aanmelden voor 20 september. Dit kunt 

u doen via de mail: diakenen@dewittekerk.nl 

of bij de diakenen persoonlijk. 

 

 
 

 Zondag 1 september om 11.45 uur. 

 Speciaal aan kinderen van 1 t/m 6 jaar 

vertelt dominee Beer een verhaal uit de 

bijbel. Een mini-viering met kussens in de 

kring, de Kerk-op-Schoot kaars aan, veel 

liedjes en een Bijbelverhaal speels 

beleven met al je zintuigen. 

 Je bent welkom, samen met papa, mama, 

opa, oma en natuurlijk al je broertjes en 

zusjes! 

 Na afloop is er limonade met wat lekkers. 

 Laat je even weten met hoeveel personen 

je komt? 

 ouderlingen@dewittekerk.nl 

 Wij hopen jullie allemaal te zien op 

1 september. 

 Groetjes van dominee Beer, dominee 

Esmeralda en de ouderlingen. 

 

Overzicht giften via bankrekening diaconie 

2 mei: € 500,00 t.b.v. Meet en Eat 

9 & 11 mei: €   25,00 t.b.v. Diaconie 

25 & 26 mei: €   22,50 t.b.v. Bangladesh 

2 & 3 juni: €   70,00 t.b.v. Diaconie 

3 juni: €   20,00 t.b.v. Uit de Schaduw 

23 juni: €   20,00   t.b.v. KIA Libanon 

30 juni: €     5,00 t.b.v. KIA Moldavië 

7 juli: €   20,00 t.b.v. Pastoraat 

21 juli: €   40,00 t.b.v. Diaconie 
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Gift 

Zo af en toe gaat de zon extra schijnen. Die 

warmte ervoeren we toen we van gulle 

anonieme gevers een prachtige schenking 

mochten ontvangen. Ze lazen dat we kampen 

met een begrotingstekort van 50.000 euro en 

besloten daarom daarvan de helft voor hun 

rekening te nemen. Zo mocht onze gemeente 

een mooie gift van 25.000 euro ontvangen. 

Wat een prachtig gebaar en wat een grote 

steun.  

We zijn de gevers enorm dankbaar. 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Rindert Venema, penningmeester. 
 

Kerkelijk Vakantiebureau 

Ons kerkelijk Vakantiebureau op het nieuw 

Hydepark in Doorn organiseert vakanties in 

parken en op schepen. Er zijn weken voor 

gasten met lichamelijke en of geestelijke 

beperkingen, familieleden kunnen meegaan, 

mantelzorgers ook. Daarnaast gaan 

vrijwilligers uiteraard mee om zorg te kunnen 

bieden: helpen bij aan- en uitkleden, 

wassen/douchen, maaltijden bereiden, helpen 

bij eten, schoonmaak, recreatie, rolstoelen 

duwen bij wandelen enz.. 

Vrijwilligers bestaan o.a. uit: koks, verpleeg-

kundigen, verzorgenden, alleskunners, 

voorgangers, artsen en wie ook maar wil. De  
 

PKN ondersteunt dit bureau waardoor de prijs 

niet commercieel is, mede ook door het grote 

aantal vrijwilligers. 
 

Zelf ga ik sinds 2018 mee als arts op de Prins 

Willem Alexanderboot van ons kerkelijk 

vakantiebureau en ook geestelijk verzorger 

Trudy Joosse-Ridder! Heel toevallig samen, 

want ik woon pas 2 jaar hier in 

Noordwijkerhout. Het is prachtig werken als 

vrijwilliger, uitstekende teamgeest, hele fijne 

en vertrouwelijke contacten met de gasten. De 

meeste gasten genieten ook volop. Iedere dag 

meren wij op een andere plaats aan en maken 

we met hulp van o.a. plaatselijke 

rolstoelduwers een wandeling door het dorp of 

stad. Aan boord is altijd wat te doen: 

spelletjes, kletsen, genieten van het telkens 

veranderende uitzicht door het varen, het 

eten, de koffie, de muziek, kerkdienst enz.. 
 

‘s Middags en ‘s avonds eten we altijd 

gezamenlijk, voorafgegaan door gebed en 

s’ avonds afgesloten met een korte 

overdenking. 
 

 
 

Dit jaar zijn er 4 vaarweken georganiseerd 

maar het hadden er 8 kunnen zijn gezien de 

grote belangstelling van gasten. Gasten met 

lichamelijke handicaps, gasten die in 

eenzaamheid verkeren, gasten bij wie de 

hersenfuncties ook door de ouderdom 

verminderen  maar… gezien de drukte op de 

arbeidsmarkt en de stijgende leeftijd van de 

vrijwilligers is er een toenemend tekort aan 

vrijwilligers. 
 

Mocht u, als gast of als potentiële vrijwilliger 

meer willen weten of beelden/foto’s willen 

zien, neem gerust contact met mij op. 
 

Garbrand Wiersema, telefoon 06-51 10 93 26. 
 

Kerkdienst op de 

Prins Willem Alexanderboot 

Trudy Joosse-de Ridder ontsteekt de 

paaskaars en gaat voor in onze kerkdienst op 

de Prins Willem Alexanderboot van het 

kerkelijk vakantiebureau. 

 

Garbrand Wiersema 



Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het  

ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619. 

 

 
 

Geen woorden maar daden? 

 

Woorden. De eerste schrijver van deze 

doorgeefpen gebruikte 294 woorden en gaf 

aan de volgende schrijver het maximum van 

400 woorden mee. In het doorgeefspelletje 

sneuvelden er al meteen 106. Ik mag van mijn 

voorganger niet boven het aantal woorden van 

de eerste schrijver uitkomen. Als we deze 

trend doorzetten, mag de volgende nog 188 

woorden gebruiken en is de rubriek na zes 

edities een stille dood gestorven. Er zijn geen 

woorden meer voor. Gelukkig werk ik als 

freelance correspondent voor lokale sufferdjes 

niet met woorden, maar tekens. Want als ik 

een aantal keer het woord hottentotten-

tentententoonstelling gebruik, beïnvloedt dat 

de omvang van een artikel nogal. Dan wordt 

de redactie gek. Dat past niet in hun hokje of 

vakje. Net als ik. Ik schrijf dus gewoon tot mijn 

woorden op zijn. 
 

De Psalmschrijvers hadden ook een 

verschillend aantal woorden nodig om hun 

hart te luchten. Zo zouden we de onbekende 

auteur van Psalm 119 tegenwoordig een 

beetje lang van stof noemen. Die van Psalm 

117 heeft wat weg van Esmeralda op de 

preekstoel: zoveel mogelijk rake woorden in 

een zo kort mogelijk tijdsbestek. Ik krijg graag 

een keer een lesje. 

  

Woorden in de Bijbel zijn niet alleen in 

zinsverband interessant. De woorden zelf zijn 

dat ook. Pas vroeg iemand me hoe ik had 

geleerd om te schrijven en waarom ik schrijf. 

Als afgestudeerd fotograaf maak je beelden, 

vindt men, niet de bijbehorende teksten. Toch 

wordt het een ijzersterk product als beeld en 

tekst van dezelfde denktank komt. Het is in 

harmonie, versterkt elkaar. Je geeft zowel de 

lezer als de plaatjeskijker de informatie die ze 

nodig hebben. Maar hoe ik leerde schrijven? 

Laten we ongegeneerd met Bijbelse termen 

gaan smijten: talent natuurlijk! Kuch. En 

kerkdiensten van bijna twee uur. Zonder 

kindernevendienst. Met een Statenvertaling 

voor mijn neus. Nadat ik de psalmsommen op 

het bord naast de preekstoel had uitgerekend 

(Psalm 118:2-5 = 54 of -39,3) en van mijn vijf 

fruitella papiertjes bootjes had gevouwen, ging 

ik zinnen en woorden ontleden. Want 

goedertieren gebruikten we niet op school. 

Goed en tieren is meestal geen combinatie. 

Raar woord. En lankmoedig? Lang-moedig is 

natuurlijk mijn vader. Die is wel twee meter 

lang. En moedig! 
 

 
 

Natuurlijk moet je voor taal ook gevoel en 

interesse hebben. Een beetje 

vervelingsmotivatie heeft me echter veel 

geleerd. Nu spoor ik Esmeralda niet aan om 

de dienst tot 2 uur op te rekken. Toch mogen 

we best anders geprikkeld worden dan met 

schermpjes en aangepaste programma’s. Ik 

ben van mening dat de jongere generaties 

luier (jong-en-lui) en minder talig zijn door het 

versimpelde taal- en informatieaanbod. 



Natuurlijk spelen de digitale ontwikkelingen 

mee, want ze appen en snappen zich suf. De 

spellingcontrole corrigeert het wel. Of niet. 

Zelfs die weet niet meer dat er geen spatie 

tussen spelling en controle hoort. Er zat één 

dyslect in mijn basisschoolklas. En nee, zo 

oud ben ik niet, toen werd er echt al wel op 

gelet. Nu ben je uitzonderlijk als je als tiener 

geen dyslectielabeltje hebt. We verliezen de 

taal. We verliezen woorden. We verliezen 

kerkgangers. Ik zie een verband. De Bijbel 

leert ons veel meer dan hoe we het beste 

leven. Het Woord leert ons lezen. Begrijpend 

lezen. Lees de Bijbel dus! Ook de lastige 

woorden. Sorry voor eventueel toekomstige 

kids, maar hier krijgen ze na het avondeten 

de (herziene) Statenvertaling om op na te 

kauwen. Hopelijk leren ze dan niet alleen 

goede daden, maar ook woorden.  

Om duidelijkheid te krijgen wat betreft de 
huidige woorden- en tekenproblematiek, geef 
ik het woord graag aan één van de 
redactieleden van deze nieuwsbrief.          
Suzanne Hendriks-Heikoop 

Mevr. A.P. Verhart-den Dulk hoopt op 

14 september haar 80ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Clemenshof 73, Noordwijkerhout. 



Vandaag 4 augustus een prachtig boeket 

ontvangen vanuit de Witte Kerk i.v.m. mijn 

80ste verjaardag. 

Hartelijk dank, met vriendelijke groet 

Hennie Zandvliet-Bol. 



Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen 

die Ron en Klaas ons kwamen brengen, ter 

ere van ons 55-jarig huwelijksjubileum! 

Anton en Janny Gorkink 

Op zoek naar verhalen over en foto’s 

van het Oosterduinsemeer 

Paalzitters, zwemmers, surfers, schaatsers en 

vissers gezocht!  

Begin oktober 2024 organiseren de Stichting 

Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) en de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk voor de 

derde keer de 

Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis. 

Voor deze tentoonstelling zijn we dit keer op 

zoek naar verhalen en foto’s over het 

Oosterduinsemeer, ofwel het Comomeer.  

Wie heeft er nog herinneringen aan en foto’s 

van de zandafgraving? Wie weet nog dat hij/zij 

daar zwom met alle risico’s van dien? Wie 

heeft er meegedaan aan het paalzitten, of wie 

was erbij en heeft een mooi verhaal of foto’s? 

Ook de geschiedenis van kortgeleden, zoals 

het Loungefest en de komst van Como & Co 

willen we laten zien. Surfen, drakenbootraces! 

Kortom: alle informatie en beeldmateriaal over 

het (ontstaan van) het meer en de activiteiten 

op en rond het meer is van harte welkom. 

Graag komen we met jullie in contact. Wie wat 

voor ons heeft kan ons mailen. Wij zijn te 

bereiken via info@noordwijkerhoutvantoen.nl 

of info@vriendenvandewittekerk.nl.  

mailto:info@noordwijkerhoutvantoen.nl
mailto:info@vriendenvandewittekerk.nl


Kopij voor de volgende 

Nieuwsbrief graag inleveren 

vóór 24 september naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 

Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis, 

editie 2024 

Vrijdag 4 oktober 13.00 - 21.00 uur 

Zaterdag 5 oktober 10.30 - 17.00 uur 

Locatie: Witte Kerk Noordwijkerhout 

Toegang gratis! 

Organisatie: NoVaTo en Vrienden van de 

Witte Kerk 

www.noordwijkerhoutvantoen.nl en 

www.vriendenvandewittekerk.nl 
 

  

http://www.noordwijkerhoutvantoen.nl/
http://www.vriendenvandewittekerk.nl/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


