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Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

 

Zondag 28 april 2024 - 10.00 uur 

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen 

1ste collecte: diaconie 

2de collecte: onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst - Janneke 

 

Zondag 5 mei 2024 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker - Heilig Avondmaal 

1ste collecte: Kerk in Actie noodhulp - Oekraïne 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst – Esther 

 

Zondag 5 mei 2024 - 12.00 uur    

Ds. E. Mandemaker - Kerk op Schoot - viering 

 

Donderdag 9 mei 2024 - 9.00 uur 

Ds. E. Mandemaker - Hemelvaartsdag 

1ste collecte: diaconie 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst – geen 

 

Zondag 12 mei 2024 - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie - binnenlands 

diaconaat 

2de collecte: verwarming 

Kindernevendienst – Brigitte 

 

Zondag 19 mei 2024 - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker - 1ste Pinksterdag 

1ste collecte: Kerk in Actie - zending 

Bangladesh 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Joke 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zondag  26 mei 2024 - 10.00 uur 

Ds. A. Moolenaar, Lisse 

1ste collecte: Protestantse kerk Missionair werk 

2de collecte: pastoraat en bezoek 

Kindernevendienst: Janneke 

 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

Vanuit de pastorie 

Bij Handelingen 2 
 

Iedereen die weleens verliefd is geweest, of 

nog steeds is, herkent het: dat geluksgevoel 

dat je in vuur en vlam zet als je na lange 

eenzame nachten een Adam ontmoet, of een 

Eva, die voor jou geschapen lijkt. Vervulling 

van een lang verlangen, been van mijn been, 

vlees van mijn vlees.  

Ik heb het idee dat Lucas in zijn 

pinksterverhaal een soortgelijk geluksgevoel 

probeert te beschrijven. Zo’n gevoel dat je kan 

overkomen, wanneer iemand woorden spreekt 

die je ten diepste raken. Wat Lucas ons hier 

vertelt, het is ervaring en het is visioen. Waar 
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de ervaring nieuw is, is het visioen dat niet. 

Het gaat hier om een visioen zo oud als in 

Israël het joodse pinksterfeest wordt gevierd. 

Van oorsprong Israëls tweede oogstfeest 

(wanneer de tarwe geoogst werd), vijftig 

dagen na Pasen, dankdag voor de 

eerstelingen van de oogst, voor het brood van 

God gegeven.        
 

In later tijd verandert het feest van karakter en 

gedenkt men die dag de wetgeving op de 

Sinaï. Pinksteren als feest waarop Israël haar 

roeping viert om als volk van God te leven, als 

eersteling van Gods oogst op de akker van de 

wereld. Aan Israël is de Tora toevertrouwd, 

maar, en daar is het visioen, van daaruit zal 

de Tora uitgaan naar alle volkeren van de 

wereld. En de Talmoed voegt eraan toe: God 

gaf bij de Sinaï zijn heilige engelen opdracht 

om zijn woord in zeventig talen te vertalen, 

alle talen van de wereld. 
 

 
 

Vanuit een nieuw perspectief vertelt Lucas 

ons dus van een oud visioen. Over de 

beweging die Jezus in gang heeft gezet, de 

wijze waarop hij met de Tora verkeerde, en 

die met zijn dood niet is stilgevallen, maar een 

levende werkelijkheid is gebleven. Want de 

Geest die hem bezielde, de geest die eens om 

de Sinaï woei, wil ook door óns doen en laten 

waaien. Door het gewone, alledaagse van 

jonge en oude mensen, mannen en vrouwen. 

Naar hen allen gaat Gods hart uit. En daarom 

moet het verhaal ook de wereld in. In 

zeventigvoud, zodat iedereen tot die 

wonderlijke ontdekking kan komen: dit zijn 

woorden naar mijn hart, dit is mij op het lijf 

geschreven.  

Dienst aan God blijkt van alles te maken te 

hebben met anders gaan leren kijken naar 

heel normale dingen. De zon die door donkere 

wolken schijnt, vlak na een regenbui, blijkt 

naast een mooi natuurverschijnsel, ook een 

verwijzing naar God te kunnen betekenen. 

Een beetje hulp van een buurman of 

buurvrouw blijkt een uitgestoken hand van een 

engel uit de hemel te kunnen zijn. Een kus 

van een vriend of vriendin een aanraking door 

God zelf. Vingerwijzingen van God. Woorden 

uit den hoge, in jouw eigen taal gesproken. 
 

Dat is Pinksteren. Dat God in dat unieke leven 

van ons, op een al even unieke manier wil 

binnenkomen om er te wonen. Dat Hij ons 

aanspreekt in onze eigen moedertaal, de 

snaar zoekt te raken die bij ons tot muziek 

leidt. En waar wij mensen hopelijk niet doof 

voor zijn, om de goddelijke melodie ervan te 

herkennen en die met ons leven van een 

eigen harmonie te voorzien.  

 

ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Kerk op Schoot 
 

 
 

Op zondag 5 mei a.s. is er weer een Kerk op 

Schoot dienst voor onze allerjongste 

gemeenteleden en al hun vriendjes en 

vriendinnetjes, opa’s, oma’s, vaders en 

moeders en wie het ook maar leuk vindt om 

zo’n dienst eens mee te maken. Dominee 

Beer zit om 12.00 uur klaar in de kring en 

heeft weer een mooi verhaal te vertellen. En 

natuurlijk is er na afloop limonade en iets 

lekkers. Welkom allemaal! 

 

ds. Esmeralda Mandemaker 



Maatschappelijke Stage 

Wie in het derde leerjaar van de middelbare 

school zit, dient een maatschappelijke stage 

te lopen. In dat kader zullen in de week van 

21-28 mei vier jongeren van het Teylingen 

College Leeuwenhorst in de Witte Kerk 

vrijwilligerswerk doen. Voor hen een mooie 

gelegenheid om eens een kijkje te nemen 

binnen de grootste vrijwilligersorganisatie die 

ons land rijk is en eens te ervaren wat de kerk 

zoal doet en onderneemt. Hun namen zijn Cas 

Meuleman, Viggo Duindam, Marcel Koziol en 

James Immerzeel. Wij heten hen welkom en 

wensen hen een goede tijd toe. 
 

ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Vanuit de kerkenraad 

Afgelopen zondag was ik bij de laatste 

kerkdienst in de Julianakerk in Sassenheim. 

Die was drukbezocht, er was ook een hele 

schare kinderen, maar de kerk is nu dicht.  

Protestants Sassenheim kerkt voortaan alleen 

nog in de oude dorpskerk. Per januari was de 

RK Sint Victor in Noordwijkerhout al aan de 

eredienst onttrokken. De Heilig Hartkerk in De 

Zilk is ook in een streekrooster opgenomen. 

Nu moet de toren daar gerestaureerd worden, 

maar de parochie heeft het geld niet. Sloop is 

een optie.  

Het probleem van de toren hebben we in de 

Witte Kerk niet. Die is, net als die van andere 

oude kerken van voor 1800, van de burgerlijke 

gemeente. De binnenmuren hebben we met 

vrijwilligers  onlangs zelf opnieuw gewit. De 

kerkbalans heeft dit jaar weer meer 

opgeleverd dan vorig jaar. We zijn een 

bloeiende gemeente zou je zeggen. En dat 

zijn we ook. We hadden zelfs weer een 

dopeling, een meikind als teken van nieuw 

leven. Maar als je nader naar de cijfers kijkt, 

dan zie je dat de Witte Kerk ook niet aan de 

neergaande trend ontkomt. De helft van de 

bijdragen uit de actie kerkbalans komt van de 

70+ leden en we putten voor de reguliere 

kosten al uit de reserve. In Noordwijk geldt 

hetzelfde. En eigenlijk binnen het merendeel 

van de kerkelijke gemeenten in Nederland. 

Nederland ontkerkelijkt, de aanwas van jonge 

leden stagneert, de inkomsten dalen. Terwijl 

wij ons in de Witte Kerk gezegend mogen 

weten nog een gemeente met veel actieve 

vrijwilligers te zijn, moeten we onder ogen zien 

dat ook wij ons op termijn zullen moeten 

aanpassen. 
 

 
 

Ook wij zullen in de toekomst wellicht deel 

gaan uitmaken van een streekgemeente, 

zoals de katholieke parochies St. Maarten en 

Heilige Willebrordus dat nu al zijn. Zover is het 

nog niet. En bovendien: de kerk is niet 

bedoeld als sterfhuisconstructie, maar als hart 

van de samenleving waar zij deel vanuit 

maakt. 

Het gevaar van krimpen is dat je wereld 

kleiner wordt, omdat je je naar binnen richt. 

Dat moeten we voorkomen. Weliswaar 

moeten we zuinig zijn met onze energie, maar 

we hebben een woord voor de wereld. Niet 

voor de volgevretenen en de beschonkenen, 

de gevestigden en die er warmpjes bij zitten, 

degenen die in blakende gezondheid en in 

hoog aanzien zijn, maar voor de hongerigen, 

dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en 

gevangen (Mattheus 25:35). De kerk moet 

een repaircafé zijn voor degenen die 

afgedankt maar eigenlijk nog best te 

repareren zijn. Als we ons openstellen voor 

wat er om ons heen gebeurt, dan kunnen we 

als gemeente zelfs weer groeien. In de Witte 

Kerk nodigen we in dit jaar sprekers van 

buiten uit om in contact te komen met de 



buitenwereld. Vorige keer was dat een heftig 

thema. In de kerkenraad heb ik het heilzaam 

schokkend genoemd om eens een preek over 

de klimaatverandering te krijgen. Volgende 

keer is de bedoeling dat er weer iemand 

spreekt van een instelling of initiatief waarmee 

we ons verwant voelen. Het begint met 

openstaan en weten van elkaar. De rest komt 

vanzelf. 
 

Gerrit Goedhart, voorzitter 
 

Gebruik collectebonnen stopt 

De kerkrentmeesters hebben besloten te 

stoppen met de verkoop van de 

collectebonnen. Er zijn slechts heel weinig 

mensen die hier nog gebruik van maken. 

Heeft u deze nog in uw bezit dan kunt u ze 

natuurlijk nog gebruiken. 

Als alternatief is, sinds enkele jaren, de 

betaalwijze via de Kerkapp.  

Heeft u vragen hierover dan kunt u deze 

stellen bij de kerkrentmeesters. 
 

Verantwoording collectes maart 2024 

Diaconie totaal                        €  415,40 

waarvan collectebonnen              €    14,00 

contant                                         €  203,40 

Donkey Mobile                             €  198,00 

Gestort op rekening                            ? 
 

Kerkrentmeesters totaal          €  507,15 

waarvan collectebonnen              €    14,75 

contant                                         €  281,40 

Donkey Mobile                            €  211,00 

Gestort op rekening                     €    30,00 

 

Wat mij trof… 

Het is vroeg in de ochtend van de dinsdag na 

Pinksteren als het plein beneden ons de 

verzamelplaats is voor pelgrims en 

zanggroepen die zingend en zwaaiend met 

vaandels en vlaggen deel nemen aan de 

processie in Echternach. Aan teksten op de 

vaandels te zien komen deze pelgrims en 

zanggroepen uit alle windstreken. Sommige 

groepen zijn, lopend, dagenlang onderweg. 

Tijdens de aankomstperiode groeit de 

mensenmassa beneden ons uit in een 

golvende zingende en juichende beweging. Er 

lijkt kop noch staart aan bij het begin van de 

optocht, maar aan de hand van 

groepsnummers komt de lijn er in. De 

processie begint bij de lindeboom aan de 

oever van de riviertje de Sûre, ter ere van Sint 

Willibrord. Na een korte Mis komt de 

processie op gang. We zien een stukje van 

het rijke Roomse leven. De hoge 

geestelijkheid is sterk vertegenwoordigd. We 

zien ook bisschoppen en kardinalen uit 

Nederland. Waardig waren zij het sluitstuk van 

de stoet. 
 

 

Tijdens de optocht zijn de deelnemers met 

een zakdoek aan elkaar verbonden en 

springen zij op de maat van de 

processiemuziek, met een melodie die als een 

‘oorworm’ in onze oren blijft hangen, naar 

voren, afwisselend op de linker- en 

rechtervoet. De stoet trekt langzaam door de 

straten van Echternach.  

Het is afzien onder de stralende zon, zweet 

loopt in stromen over de wangen. We kregen 

mee wat de benaming ‘springprocessie’ 

betekent. Maar, het toenmalige ritme van ‘drie 

stappen vooruit en twee achteruit’ is in het 

verleden verlaten vanwege het ontstaan van 

chaotische taferelen. De twee uur durende 

optocht trekt voorbij. Indrukwekkend is dat na 

de lange tocht de groepen zingend en in 

tempo over de hoge trappen de basiliek 

binnen gaan. Zolang houden wij het niet vol. 

Na een bezoek aan de crypte van Sint 



Willibrordus laten we de processie achter ons. 

Het is bijzonder de processie mee te maken 

en de crypte van Willibrordus te bezoeken. De 

ontstaansgeschiedenis van het christendom in 

Duitsland, maar ook die in de Lage Landen als 

Nederland, is gebaseerd op zendelingen als 

Willibrord, Bonifatius en Jeroen. Binnen de 

Protestantse kerken is in de loop der jaren de 

aandacht voor het ontstaan van het 

Christendom in Europa wat naar de 

achtergrond verdwenen. 
 

Henk de Kleer 
 

Tussen Prullaria en Pronkstuk 

de ‘mooie-dingen-van-zolder’-markt en 

taxatie 

10 en 11 mei Witte Kerk Noordwijkerhout 

Doe mee! 

Herken je dit probleem? Je wilt opruimen, 

komt spullen tegen die je wel kwijt wilt maar 

die te mooi zijn om weg te gooien. Te mooi 

misschien zelfs voor de kringloop. Maar in 

Marktplaatsgedoe heb je geen zin… 
 

De Vrienden van de Witte Kerk hebben 

hiervoor een prachtige oplossing bedacht. 

Kom op vrijdag 10 en/of zaterdag 11 mei naar 

de Witte Kerk. Huur een plekje, stal daar de 

spulletjes uit die je wilt verkopen en steun 

gelijk het goede doel. Het onderhoud van de 

kerk.  
 

Reken maar dat het twee gezellige dagen 

worden! Aanloop genoeg in de kerk, want 

iedereen is vrij en heeft goede zin. En, niet 

onbelangrijk: als standhouder word je voorzien 

van koffie en thee en een broodje tussen de 

middag.  
 

Lijkt het je wat? Geef dan z.s.m. aan ons door 

of je mee wilt doen. Een tafel van 185 x 75 cm 

kost 15 euro per dag, inclusief versnaperingen. 

Een halve tafel kan ook (90 x 75 cm), dan ben 

je 10 euro kwijt. De opbrengst van wat je 

verkoopt is uiteraard voor jezelf. 
 

Het kan ook zijn dat je een mooi item hebt dat 

je wel kwijt wilt en aan de Vrienden van de 

Witte Kerk wilt schenken. Heel graag! De 

Vrienden gaan het dan op hun markt verkopen 

of veilen. 

En onthoud: je steunt met je bijdrage de Witte 

Kerk bij haar onderhoud. En dat is hard nodig. 

Jaarlijks kost het onderhoud aan het 

monumentale gebouw in het hart van 

Noordwijkerhout tienduizenden euro’s.  

  

Op deze ‘mooie-dingen-van-zolder’-markt is 

nog meer te beleven: De Vrienden hebben op 

vrijdag 10 mei twee taxateurs van Heritage 

Auctions Europe uitgenodigd bij wie 

bezoekers van de markt hun waardevolle 

items kunnen laten taxeren. En op zaterdag 

11 mei is er een wel heel bijzondere veiling. 

Reden genoeg dus om langs te komen of deel 

te nemen aan de markt! 
 

 

Datum: vrijdag 10 en zaterdag 11 mei 2024 

Locatie: Witte Kerk Noordwijkerhout 

Openingstijden: vrijdag van 12.00-20.00 uur – 

zaterdag van 10.30-16.00 uur 

Taxatie door deskundigen op vrijdag van 

12.00-20.00 uur. 

Toegang kerk gratis. 

De taxaties kosten 1 euro p.p., max. twee 

items. 

Organisatie: Stichting Vrienden van de Witte 

Kerk –  zie voor meer informatie en/of 

voorwaarden www.vriendenvandewittekerk.nl 
 

http://www.vriendenvandewittekerk.nl/


 
 

Ontzettend bedankt voor de felicitaties en het 

mooie boeket dat ik mocht ontvangen 

vanwege mijn 92e verjaardag. 
 

Dhr. Gerrit v.d. Toorn 

 
Op 7 april bracht ik de bloemen van de Witte 

Kerk gemeente bij mevrouw A. Bouwmeester-

van de Bunt in verband met haar verjaardag. 

Ze was hier heel blij mee! 

Namens haar hartelijk bedankt voor dit mooie 

boeket dat ze mocht ontvangen. 
 

Margreet Vingerling. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. en mevr. Meeldijk-de Wit, hopen op 9 mei 

hun 55 jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Zilkerduinweg 129, De Zilk. 
 



Dhr. en mevr. Stuffers-Stedema, hopen op 

14 mei hun 60 jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen P.J. Warmerdamstraat 6, De Zilk. 
 

Graag bezoek ontvangen? 

 
Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het 

ziekenhuis of verpleegtehuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619. 

 

Bedankje op rouwbericht 

Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar voor het 

medeleven dat we na het overlijden van onze 

lieve moeder, grootmoeder en 

overgrootmoeder Leny Kroes-Bakker mochten 

ontvangen. Dit geeft ons veel kracht en troost 

bij het omgaan met dit grote verlies. 
 

Sassenheim, maart 2024 
 

Yvon en Daan van Heteren-Kroes 

Fred en Monique Kroes-Zeestraten 

Kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dhr. E.J. Visbeen hoopt op 24 april zijn 

85ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Breeland 72, De Zilk. 
 



Dhr. H.A. Overweel hoopt op 27 april zijn 

80ste verjaardag te vieren. Hij woont 

Langevelderweg 47, Noordwijkerhout. 



Mevr. H. Binnenma-van Maldegem hoopt op 

9 mei haar 80ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Westeinde 86a, Noordwijkerhout. 



Dhr. A.L. Gorkink hoopt op 14 mei zijn 

80ste verjaardag te vieren.  

Hij woont Zilkerduinweg 177, De Zilk.  





Schrijfcafé in de Witte Kerk 
 

 
 

Op woensdag 15 mei 2024 is er weer een 

schrijfcafé! 

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft 

vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, 

het gaat er niet om dat je een boek gaat 

schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat 

erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in 

ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat 

er niet uit komt lijkt het wel of het niet 

bestaat. Door middel van allerlei korte 

opdrachten en werkwijzen komen er de 

prachtigste verhalen en gedachten op papier. 

Heel verrassend wat er soms zomaar op 

papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar 

als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. 

Het schrijfcafé is onder leiding van Nel 

Hogervorst-van Kampen. 
 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe. Het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst.  

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel 

naar Nel 0252-373719. 

Wanneer: woensdag 15 mei 2024 van 9.30 tot 

11.30 uur, zie ook onze agenda op 

www.vriendenvandewittekerk.nl 

Prijs: €10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

 
 

Kopij voor de volgende 

Nieuwsbrief graag inleveren 

vóór 21 mei naar: 

nieuwsbrief@dewittekerk.nl 
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