
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 
 

Zondag 3 maart 2024 - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker – Heilig Avondmaal 

1ste collecte: Kerk in Actie zending - Libanon 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Esther 

 

Zondag 3 maart 2024 - 12.00 uur  

Ds. E. Mandemaker 

Kerk op Schoot-viering 

 

Zondag 10 maart 2024 - 10.00 uur 

Ds. N.K. Mos, Hoenderloo 

1ste collecte: Kerk in Actie zending - Indonesië 

2de collecte: onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst - Janneke 

 

Zondag 17 maart 2024 - 10.00 uur    

Ds. E. Mandemaker 

1ste collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat - 

Oeganda 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - Joke 

 

Zondag 24 maart 2024 - 10.00 uur 

Palmzondag 

Ds. A. van Houwelingen, Noordwijk 

1ste collecte: Protestantse Kerk missionair 

werk - Rwanda 

2de collecte: verwarming 

Kindernevendienst - Marijke 
 

 

 

 

 

 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

 

Vanuit de pastorie 

Veertig dagen 

 

Het getal veertig komt in de Bijbel nogal eens 

voor. Noach kreeg al te maken met deze 

hoeveelheid dagen toen hij zich, na al zijn 

zwoegen, veilig in de ark verschanst had. Het 

zou veertig dagen regenen en regenen, totdat 

God het genoeg vond.  

Ook het volk Israël kreeg te maken met dit 

getal. Veertig jaren zouden zij zwerven door 

de woestijn, voor zij het beloofde land 

mochten binnengaan. En voor het iconische 

gevecht tussen David en Goliath, zou 

laatstgenoemde de Israëlieten veertig dagen 

jennen en treiteren. En wat dacht u van Jona 

die de inwoners van Nineve aanzegt dat ze 

nog veertig dagen hebben om hun testament 

te schrijven, omdat het daarna met hen 

gedaan zal zijn.  

Wie goed kijkt, ziet dat in al die verhalen het 

getal veertig een speciale betekenis heeft, 
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zoals eigenlijk alle getallen meer zijn dan hun 

optelsom alleen. Veertig wordt gebruikt 

wanneer een periode van inkeer, of 

voorbereiding aanbreekt. Want zoals je niet 

van een feestmaal kunt genieten, zonder eerst 

in de keuken te hebben gestaan, zo kun je 

ook niet een feest vieren zonder een goede 

voorbereiding. Wanneer we het getal veertig 

lezen, moeten we dus altijd even opletten. 

Mensen bereiden zich ergens op voor, zoals 

het volk Israël dat opnieuw mag beginnen na 

een periode van slavernij, zoals de inwoners 

van Nineve die anders gaan leven met de 

dood voor ogen, zoals Noach die na al het 

water weer vaste grond onder de voeten krijgt. 
 

 
 

Het is dus ook niet zo vreemd dat ook Jezus 

met het getal veertig te maken krijgt. Ook hij 

beleeft in zijn leven moeilijke tijden, ook hij 

staat voor moeilijke beslissingen en 

onomkeerbare besluiten. Het verhaal zegt dat 

hij veertig dagen in de woestijn is. En 

onheilspellend voegt de verteller eraan toe: 

om verzocht te worden door de Satan. Het is 

een periode van onzekerheid over zijn 

roeping, van vragen zonder antwoord, van 

inkeer en gebed, van vechten tegen de weg 

van de minste weerstand. Pas als zijn eigen 

weg hem helder voor ogen staat, kan Jezus 

zijn roeping volgen. Hier komt ook onze 

veertigdagentijd vandaan. Want zoals Jezus 

zich voorbereidde op wat hij zou gaan doen, 

zo mogen ook wij ons voorbereiden op zijn 

lijden, dood en opstanding. We bereiden ons 

voor door stil te worden, tijd te nemen en ons 

te bezinnen. Veertig dagen lang. Om straks 

uitbundig feest te vieren in het vertrouwen dat 

een nieuwe tijd is aangebroken. 

 

ds. Esmeralda Mandemaker 
 

Doop – toestemming en motivatie 

We zijn als gemeente in de gelukkige 

omstandigheid dat af en toe ouders zich 

melden met de wens hun kind te laten dopen. 

Het is fijn dat steeds weer mensen opstaan 

om te belijden dat hun leven en dat van hun 

kinderen meer is dan een toevalligheid en uit 

Gods hand gegeven is. Onze protestantse 

kerk kent enige ruimhartigheid als het gaat om 

de voorwaarden waaraan de doopaanvraag 

dient te voldoen. Tenminste een van de 

ouders dient dooplid te zijn en wel binnen de 

eigen gemeente. Indien van het laatste geen 

sprake is en men toch in de Witte Kerk wil 

laten dopen, moet toestemming worden 

verleend door de eigen gemeente. 

Nu is het zo dat van alle kinderen die gedoopt 

worden, de ouders lang niet altijd in de kerk 

komen en soms ook niet op andere wijze 

actief zijn binnen de gemeenschap. Het 

gebeurt dan wel dat gemeenteleden enigszins 

in gewetensnood komen. Immers, bij de doop 

belooft de gemeente dat zij de dopeling ‘zullen 

aanvaarden in hun midden en hem helpen 

groeien in zijn geloof.’ Maar hoe doe je dat als 

na die plechtige belofte, de dopeling volledig 

uit het zicht verdwijnt? Het kan een 

ingewikkeld dilemma zijn en mensen doen 

besluiten op de betreffende zondag maar weg 

te blijven, zodat in ieder geval hun “ja” op 

deze vraag niet klinkt. Natuurlijk weet men ook 

wel dat in het “ja” van de gemeenschap de 

belofte als het ware door ieder individueel 

gedaan is en men ook bij afwezigheid gewoon 

de verantwoordelijkheid heeft voor het nieuwe 

dooplid, maar desondanks voelt het 

eenvoudiger om er geen getuige van te zijn. 

Als predikant ben ik in de loop der jaren 

steeds ruimhartiger gaan denken over de 

criteria om tot dopen over te gaan. Niet omdat 

ik minder ben gaan geloven in de beloftes die 

gedaan worden, wel omdat ik meer en meer 



de kleine zaadjes van geloof ben gaan 

waarderen, die soms ineens, volkomen 

onverwachts kunnen ontkiemen. Ik ben te 

vaak overweldigd door de kracht van de 

Heilige Geest om al te hoge drempels op te 

werpen en mij niet te laten raken door kleine 

vlammetjes in de verhalen die jonge ouders 

mij vertellen.  

Bovendien draag ik ook mijn eigen 

levensverhaal met mij mee. Mijn ouders waren 

allebei allang niet kerkelijk meer toen zij met 

elkaar trouwden. Mijn vader was gereformeerd 

vrijgemaakt, mijn moeder Nederlands 

Hervormd. Maar zoals zovelen sliepen zij uit 

op zondag en was bidden voor het eten, laat 

staan op andere momenten, er in hun drukke 

bestaan niet bij. Maar toen zij een dochter 

kregen en het kind een aantal maanden oud 

was, bedacht mijn moeder dat het geen 

kwaad zou kunnen als het gedoopt zou 

worden. De dominee werd erbij gehaald en er 

werd gedoopt. Zozeer waren zij in de 

gemeente onbekend dat de vader van het 

meisje door de eerwaarde voor de opa werd 

aangezien, iets wat de kersverse vader 

gelaten over zich heen liet komen. Het meisje 

kreeg een zusje en bereikte op een goed 

moment de legendarische leeftijd van vier. 

Omdat er in het gezin nauwelijks kennis was 

van bijbel en geloof en er toch een eenmaal 

gedane belofte tot geloofsopvoeding lag, 

brachten mijn ouders hun kinderen naar 

zondagschool. De eerste tijd gingen zij zodra 

hun kinderen door de deur waren, direct naar 

huis, maar later bedachten zij, dat zij in de 

tussentijd misschien gewoon naar de 

kerkdienst konden gaan. Langzaam raakten 

mijn ouders opnieuw vertrouwd met de 

wekelijkse kerkgang. Het meisje, ondertussen, 

voelde zich thuis in de kerk, zelfs zozeer dat 

er eigenlijk geen andere weg leek, dan 

systematisch met geloofsvragen aan de slag 

te gaan. Het werd een studie theologie en 

voor ze het wist was ze dominee. Tot op 

heden met veel plezier en dankbaarheid. 

Wanneer de dominee van toen niet had 

gedoopt omdat hij mijn ouders had gewogen 

en te licht bevonden, dan had ik nooit bij u op 

de kansel gestaan en was mijn weg met God 

heel anders gelopen. Het is mijn voornaamste 

drijfveer om, ook al begrijp ik soms de 

beweegredenen van ouders niet helemaal, zo 

min mogelijk in de weg te staan omdat ik heb 

ervaren dat Gods Geest onvoorstelbaar werkt 

in mensenlevens. Ik kan dan ook vol 

overtuiging “ja” zeggen en hoop dat u dat na 

mijn uitleg ook niet al te ingewikkeld meer 

vindt. 

 

ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Kerk op Schootviering 

 

Op zondag 3 maart a.s. is er om 12.00 uur 

weer een heuse Kerk op Schootviering. 

Dominee Beer komt speciaal voor de 

allerkleinsten om te vertellen over Jezus. 

Lekker zitten op de kussens voorin de kerk, 

liedjes zingen, voelen en bewegen. En 

natuurlijk heeft dominee Beer weer limonade 

gemaakt en wat lekkers. 

Welkom allemaal! 

 

Vanuit de kerkenraad 

Vastentijd 

 

We leven in de 40-dagentijd, sinds woensdag 

na carnaval, de aswoensdag, die we met een 

oecumenische viering in de Jozefkerk 

begonnen zijn. Mooi dat er toch nog iets van 

de oecumene overblijft. Daarmee bedoel ik 

natuurlijk de naoorlogse beweging die 

streefde naar eenheid van de kerken. Maar 

oecumene betekent eigenlijk ‘bewoonde 

wereld’. Veel jonge mensen zouden mijn zin in 



die betekenis: mooi dat er toch nog iets van 

de bewoonde wereld overblijft, niet zo maar 

beamen. Met steeds meer mensen stoken we 

steeds meer vuurtjes in onze huiskamer 

aarde. Vuurtjes stoken we met bijna alles wat 

we doen, omdat we er gas of olie voor 

verbranden: eten koken, verwarming hoog 

zetten, warm water gebruiken, licht aandoen, 

auto rijden, vliegen, dingen kopen die 

industrieel geproduceerd zijn, dingen 

weggooien die verbrand worden. Als we daar 

onbeperkt mee doorgaan dan wordt het niet 

alleen op veel plekken onleefbaar warm voor 

mens, plant en dier, maar dan drijven we 

binnenkort in Holland en veel andere 

laaggelegen gebieden in de wereld door het 

gesmolten ijs van gletsjers en polen ook onze 

eigen huiskamers uit.  

Wat moet je daaraan doen? In de eerste 

plaats niet denken dat we de wereld kunnen 

redden. God heeft weliswaar beloofd dat Hij 

geen zondvloed meer zal gebruiken om een 

eind te maken aan de goddeloosheid van de 

mensen, maar dat betekent niet dat Hij ons 

kan behoeden voor de rampspoed die we zelf 

veroorzaken. Hij kan het wel, maar dan moet 

Hij ons allemaal in de boeien slaan of 

opsluiten en de bedoeling van de schepping 

was dat wij in vrijheid zouden leven en Hem 

liefhebben. In de tweede plaats moeten we 

daarom niet denken dat we niets kunnen doen 

en wel doen wat we kunnen doen. De zoon 

van mijn kapper, die duurzaamheid studeert, 

vatte het simpel samen met de zin: niet kopen 

wat je niet nodig hebt. Oef, dat betekent 

weerstand bieden aan de reclame, de 

godsdienst van onze 

consumptiemaatschappij, die ons aards genot 

als hemels geluk verkoopt. 
 

 

Veel jongeren bieden die weerstand al veel 

radicaler dan verwende ouderen voor mogelijk 

houden. Ze mijden dierlijke producten, ze eten 

geen vlees, drinken geen melk en dragen 

geen leren schoenen. Daarmee helpen ze de 

voedsel- en de dierproductie beperken. Voor 

de soja die dieren gevoerd wordt voor wij ze 

opeten, worden oerwouden gekapt. Maar ze 

beperken ook het dierenleed dat de 

voedselindustrie aanricht door hormonaal 

vetmesten, genetisch veranderen, levend 

verminken, klein ophokken en automatisch 

slachten. Veel jongeren kopen ook geen fast 

fashion meer, een broek of hemd dat je naar 

twee keer dragen weer weggooit om een nog 

hipper ding te kopen. Ze kopen alleen nog 

dingen die al gedragen zijn, en dragen die af. 

Jongeren breken zo met de industriële 

uitputting van onze aarde. 

Een methode die ook helpt is sparen. Wat was 

dat ook al weer? Sparen is een vorm van 

vasten waardoor je geld overhoudt. Geld niet 

uitgeven, maar bewaren voor later, voor iets 

groots of voor onverwachte dingen. Dan kun 

je ook nog eens iets aan een ander geven, of 

aan een goed doel, want je merkt ineens dat 

er onder en achter het consumptieparadijs 

armoede en ontbering is. Sparen is ook de 

aarde sparen om die voor uitputting te 

behoeden. Dat is een oudtestamentisch 

motief. Vasten is ontwaken uit de roes van de 

consumptiemaatschappij en van de 

belangrijke dingen in het leven genieten, die 

ons gratis gegeven worden. Het is een 

oecumenische activiteit. 

 

Gerrit Goedhart, voorzitter kerkenraad 

 

Wat mij trof…..  

De, zoals die genoemd werd, aangekondigde 

dood van Aleksej Navalny, heeft niet alleen 

mij, maar velen op de wereld diep geschokt. 

Hij is slechts 47 jaar geworden. Een moderne 

martelaar, die het Kremlin en vooral Vladimir 

Poetin bestreed met alle middelen die hem ten 

dienste stonden. Zo bracht hij de corruptie en 

het exorbitante winstbejag van Poetin en zijn 



kliek van oligarchen aan het licht. Ook bleef hij 

volharden ik zijn kritiek op het Kremlin, Poetin 

en de corrupte rechters die steeds maar weer 

een nieuwe strafzaak tegen hem aanspanden. 

Bij een straf van meer dan 30 jaar kon dan 

vorig jaar augustus zo maar weer 19 jaar extra 

komen. In december werd hij overgeplaatst 

naar een strafkolonie met het allerzwaarste 

regiem 1900 kilometer ten noordoosten van 

Moskou aan de poolcirkel. 
 

In 2020 overleefde hij een vergiftiging met een 

Russisch zenuwgas novitsjok door een 

behandeling in Berlijn, nadat hij in een 

vliegtuig in coma was geraakt. Door het 

doortastende optreden van zijn vrouw Joelia 

en de tussenkomst van de toenmalige Duitse 

bondskanselier Angela Merkel had hij het land 

kunnen verlaten. Bewezen kon worden dat de 

Russische geheime dienst, direct aangestuurd 

door Poetin, achter de aanslag zat. 

Na weer redelijk hersteld te zijn, ging hij tot 

verbazing en misschien ook wel verbijstering 

van velen met zijn vrouw terug naar Rusland. 

Hier werd hij, zoals verwacht kon worden, 

direct gearresteerd. Zijn motief voor zijn 

terugkeer luidde: “Een politicus moet in zijn 

eigen land zijn.” 

Nu ik dit schrijf is veel nog onduidelijk over zijn 

dood. Hij zou, zo werd van officieel Russische 

zijde meegedeeld, buiten bewustzijn geraakt 

zijn bij een wandeling in het strafkamp waarna 

reanimatie geen resultaat meer had. Het 

lichaam van Navalny is nog steeds niet 

vrijgegeven voor zijn familie. Zijn moeder was 

bij het mortuarium van het ziekenhuis waar 

zijn lichaam zich zou bevinden, maar mocht 

niet naar binnen. Zijn vrouw Joelia, die in het 

buitenland verblijft, zei dat hij vergiftigd is met 

hetzelfde zenuwgas waarmee men hem 

eerder probeerde om te brengen. 

Ondertussen leggen moedige Russen ter 

nagedachtenis aan hem bloemen op 

bepaalde, historische plekken waar 

monumenten staan voor slachtoffers van 

politieke onderdrukking. Die bloemen worden 

meestal heel snel door de politie weggehaald,  

en er zijn ook al enkele honderden mensen 

om deze daad gearresteerd. 

In een interview reageerde Navalny - die van 

atheïst christen geworden was - ook op de 

vraag wat het zou betekenen als hij vermoord 

zou worden. “Dan betekent het dat wij juist 

ongelofelijk sterk zijn, en die kracht moeten wij 

gebruiken. Want het enige wat het kwaad 

nodig heeft om te triomferen, is goede 

mensen die niets doen.” 
 

Siebren Miedema 

 

Gaf u al voor de kerk van morgen! 
 

 

 

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans 

Het kan u haast niet ontgaan zijn. In januari 

vond de landelijke Actie Kerkbalans 2024 

plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo 

ook onze gemeente. 
 

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan 

willen we u daardoor hartelijk bedanken! 

Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te 

doen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de 

financiële steun van haar leden. Uw bijdrage 

is onmisbaar voor onze gemeente om ook in 

de toekomst van betekenis te zijn voor 

mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 

Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die 

hun leven nog voor zich hebben. Door 

vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 

waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld 

wordt goed besteed! 

Op dit moment is ongeveer 80% van de 

reacties binnen. We hebben op het moment 

van schrijven € 73.089,00 toegezegd 

gekregen. Via deze weg willen we de 20% die 

nog niet heeft gereageerd vragen: wilt u dat 

alstublieft alsnog doen? De inkomsten uit 

Actie Kerkbalans zijn van essentieel 



belang voor het goed functioneren van 

onze kerk. 

Als laatste een enorm DANKJEWEL aan alle 

vrijwilligers die de Actie Kerkbalans dit jaar 

mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt 

voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet 

gelukt. 

De kerkrentmeesters hebben ook dit jaar aan 

mensen die wel lid zijn maar niet bijdragen, de 

vraag gesteld of ze weten dat ze lid zijn en of 

ze dat willen blijven. Met daarbij de opmerking 

dat we jaarlijks per lid aan de landelijke kerk 

een bedrag moeten afstaan voor de landelijke 

organisaties van de kerk, voor de synode, de 

landelijke dienstenorganisaties en allerlei 

gezamenlijke regelingen die er in de 

protestantse kerk zijn. Leden die niet 

bijdragen kosten de gemeente dus geld. Dat is 

niet erg als het om mensen gaat die lid willen 

zijn maar het niet kunnen betalen, integendeel 

zelfs, maar als het om mensen gaat die 

vergeten zijn op te zeggen, dragen we meer 

aan de landelijke kerk af dan we eigenlijk 

kunnen dragen. Van de 32 adressen die de 

kerkrentmeesters bezocht hebben, hebben 12 

leden aangegeven lid te willen blijven en zijn 

gaan bijdragen. 3 leden hebben aangegeven 

wel lid te willen blijven maar dit jaar niet 

financieel bij te willen/kunnen bijdragen. 11 

leden hebben aangegeven dat zij (met 

partner) willen worden uitgeschreven. En 8 

leden hebben (nog) niet gereageerd op deze 

actie. 



Overzicht van bijdragen en giften -  

verantwoording collectes januari 2024 
 

Diaconie totaal                                   €  373,65 

waarvan collectebonnen     4,25 

contant   128,90 

kerkapp   153,00 

gestort op rekening    87,50 

  

Kerkrentmeesters totaal        €  308,70 

waarvan collectebonnen     4,50 

contant   121,70 

kerkapp    142,50 

gestort op rekening    40,00 

Theatervoorstelling ‘In Gods naam’ 

met Bastiaan Ragas 
 

Op 11 maart a.s. zijn er in theater Floralis te 

Lisse twee theatervoorstellingen met Bastiaan 

Ragas. Hij trekt door het hele land met zijn 

voorstelling ‘In Gods naam’. Deze productie 

wordt georganiseerd door de gezamenlijke 

kerken in de Bollenstreek. Er zijn nog enkele 

kaarten beschikbaar voor zowel de 

voorstelling van 16.00 uur als die van 20.30 

uur. De kaarten kosten € 15,00 en zijn te 

bestellen via predikant@dewittekerk.nl 
 

 
 

Wie verstaat muziek? 

belevingsconcert Harpe Davids 

Bij de meeste concerten die we meemaken 

ligt ergens een duidelijke grens. Daarginds het 

podium met de muzikanten of de zangers, of 

allebei. En hier, aan deze kant, zitten wij als 

publiek. We kijken toe, programma in de hand, 

mailto:predikant@dewittekerk.nl


en zitten netjes stil te luisteren. Vaak is dat 

mooi genoeg. Maar het kan ook anders – en 

dat gaat de Harp Davids u laten meemaken in 

het voorjaarsconcert op 10 maart a.s. in de St. 

Jozefkerk in Noordwijkerhout. Voor de pauze 

is alles zoals we gewend zijn, de Harp speelt, 

zowel het grote orkest als het leerlingenorkest. 

De ene keer apart, de andere keer samen. 

Anders dan anders is al het uitlichten, door 

Sjaak Verloop, de dirigent van De Harp, van 

de verschillende secties: hout, koper en 

slagwerk. Maar na de pauze gaat het 

gebeuren. Dan worden podium en zaal door 

elkaar heen gehusseld en krijgt u de 

mogelijkheid om tussen het spelende orkest te 

gaan zitten. Een ongekende belevenis: de 

muziek komt nog beter bij u binnen, dolby 

surround in het kwadraat! De toelichting bij de 

verschillende secties, voor de pauze, zal u 

nog beter helpen om de muziek te verstaan en 

om één te worden met de muziek.  

Nieuwsgierig? Kom dan zondagmiddag 10 

maart naar de St. Jozefkerk. Het concert 

begint om 14.00 uur, de kerk is open om 

13.30 uur en de toegang is gratis. En 

natuurlijk bent u ook welkom wanneer u toch 

maar liever op uw plek blijft luisteren…  

 

Flowerevent 2024 
 

 
 

Van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 

april vindt er weer een prachtig bloemen 

evenement plaats in de Witte Kerk. Met als 

hoogtepunt het verlichte bloemencorso, dat op 

vrijdagavond 19 april door Noordwijkerhout 

trekt. Per dag komen er honderden bezoekers 

om de kerk in bloemenpracht te bewonderen. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk 

vinden om de bezoekers welkom te heten en 

alles in goede banen te leiden. Onze vraag is 

nu: bent u bereid om ons één of meer 

dagdelen bij te staan? Per dagdeel zoeken we 

minimaal twee personen. 

Het gaat dan om de volgende dagdelen: 

Woensdag:   Donderdag: 

10.00 – 12.30 uur  10.00 – 12.30 uur 

12.30 – 15.00 uur  12.30 – 15.00 uur 

15.00 – 18.00 uur  15.00 – 18.00 uur 
 

Vrijdag:   Zaterdag: 

10.00 – 12.30 uur  10.00 – 12.30 uur 

12.30 – 15.00 uur  12.30 – 15.00 uur 

15.00 – 18.00 uur  15.00 – 18.00 uur 
 

Graag horen we van u of en wanneer u ons bij 

wilt staan. Als u duidelijk aangeeft op welke 

dagen u aanwezig kunt/wilt zijn kunnen wij 

een rooster maken. U helpt ons daarmee en 

vooral zorgen we er dan met z’n allen voor dat 

Noordwijkerhout zich weer van zijn beste kant 

laat zien! 
 

Bertine van der Vlist 

Telefoon 377659 / 06-30 506 684 of 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

 

Op woensdag 20 maart 2024 is er weer een 

schrijfcafé!  

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft 

vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, 

het gaat er niet om dat je een boek gaat 

schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat 
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erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in 

ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat 

er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. 

Door middel van allerlei korte opdrachten en 

werkwijzen komen er de prachtigste verhalen 

en gedachten op papier. Heel verrassend wat 

er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook 

delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder 

leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.  

 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe. Het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. 

E-mail: 

nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel 

naar Nel 0252-373719. 

 

Wanneer: woensdag 20 maart 2024 van 9.30 

tot 11.30 uur. 

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

 

 

 

Hartelijk dank voor de bloemen en het 

meeleven i.v.m. het plotselinge overlijden van 

onze schoonzus. 

 

Els en Garbrand 

Wat een verrassing, vanmorgen bracht 

Siebren me een prachtig boeket bloemen, met 

een groet van jullie allen, voor mijn 

verjaardag. Heel hartelijk bedankt. 

 

Groet van 

Jitske van der Beek-Ten Bruggencate 

 

 

 

Afgelopen zondag ontvingen wij tot onze 

verrassing een prachtig boeket van de 

gemeente van de Witte Kerk ter gelegenheid 

van het overlijden van onze 

moeder/schoonmoeder, de oma van Steven. 

Wat een hartverwarmend en troostrijk gebaar. 

Het is fijn om te weten dat zo veel mensen 

met ons meeleven; heel hartelijk dank.  
 

Met een vriendelijke groet uit Sassenheim,  
 

Yvon en Daan van Heteren 

 

 
 

Mevr. G.F.C. van Brummelen-Altena hoopt op 

27 februari haar 90ste verjaardag te vieren. Zij 

woont Via Antiqua 25 M203, Noordwijkerhout. 
 

 

 

Mevr. J.K. Rusch hoopt op 5 maart haar 

91ste verjaardag te vieren. 

Zij woont Parallelweg 33, Noordwijkerhout. 
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Dhr. S. Pranger hoopt op 5 maart zijn 

80ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Biezenland 27, Noordwijk. 

 

 

Dhr. B. van Beek hoopt op 15 maart zijn 

80ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Willem-Alexanderplein 27, Lisse. 



 

Dhr. R.E. Komijn hoopt op 16 maart zijn 

85ste verjaardag te vieren.  

Hij woont Prins Bernhardstraat 78, Noordwijk. 



 

Dhr. G. van der Toorn hoopt op 22 maart zijn 

92ste verjaardag te vieren. 

Hij woont Colosseum 61, Noordwijkerhout. 

 

 

 

 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u 

thuis, of, als u opgenomen bent, in het 

ziekenhuis of verpleegtehuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één 

van uw naasten -  ons dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per 

telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619. 

 

 
 

 



 

 

In de maand april worden er door de 

ouderlingen en de predikant drie huiskamer-

ontmoetingsavonden georganiseerd vanuit de 

Witte Kerk. Rond de thema’s ‘ontmoeting’  en 

‘omzien naar elkaar’ willen we met elkaar in 

gesprek gaan over wat ons beweegt en 

verbindt als gemeenteleden, en als buurt-

bewoners uit onze dorpen Noordwijkerhout en 

De Zilk. 

De avonden beginnen om 19.45 uur en 

eindigen rond 21.45 uur. Graag nodigen we u 

hierbij uit! 

Op het strookje hiernaast kunt u aangeven op 

welke avonden u zou kunnen.  

En ook of u bereid bent om uw huis 

alsgastadres voor een avond open te stellen. 

U kunt dit strookje inleveren in de brievenbus 

van de Witte Kerk, links van de voordeur. 

U kunt uw bericht ook mailen naar: 

ouderlingen@dewittekerk.nl 

In verband met de organisatie horen we graag 

van u vóór 15 maart. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De ouderlingen & de predikant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ondergetekende, 

 

Naam: …………………………………………………………………… 

 

Adres: …………………………………………………………………… 

 

E-mail adres: ………………………………………………..……… 

 

06-nummer: …………………………………………………….…… 
 

kan op 

0 dinsdag 9 april 
 

0 dinsdag 16 april 
 

0 maandag 22 april 
 

0  stelt zijn/haar huis beschikbaar als 

gastadres op 9 april / 16 april / 22 april 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

0 ik kom alleen / met ……………… personen  

Uitnodiging voor Huiskamer- ontmoetingsavonden 
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