
Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

Zondag 3 december 2023 - 10.00 uur  

Ds. E. Mandemaker – 1ste advent - Heilig 

Avondmaal 

1ste collecte: Voedselbank 

2de collecte: onderhoud gebouwen 

Kindernevendienst - Marijke 

Zondag 10 december 2023 - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker – 2de advent 

1ste collecte: Kerststerrenactie 

2de collecte: eigen jeugdwerk 

Kindernevendienst - Joke 

Zondag 17 december 2023 - 10.00 uur 

Ds. N.K. Mos, Hoenderloo – 3de advent 

1ste collecte: Kerststerrenactie 

2de collecte: onderhoud orgel 

Kindernevendienst - Brigitte 

Zondag 24 december 2023 - 10.00 uur 

Ds. A. Moolenaar, Lisse – 4de advent 

1ste collecte: Protestantse Kerk, kinderen en 

jongeren 

2de collecte: pastoraat en bezoek 

Kindernevendienst - Esther 

Zondag 24 december 2023 - 22.00 uur 

Ds. E. Mandemaker - kerstnachtdienst 

             mmv Goed Koper
1ste collecte: Diaconie 

2de collecte: kosten eigen kerkelijk gemeente 

Maandag 25 december 2023 - 10.00 uur 

Ds. E. Mandemaker - kerstmorgen 

1ste collecte: Kerk in Actie – kinderen in de 

knel 

2de collecte: kosten eigen kerkelijk gemeente 

Kindernevendienst - Brigitte 

Zondag 31 december 2023 - 10.00 uur 

Ds. M.M.J. Binnendijk, Noordwijk - 

oudejaarsdienst 

1ste collecte: Diaconie 

2de collecte: kosten eigen kerkelijk gemeente 

Kindernevendienst - Joke 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 

Vanuit de pastorie 

Bij Matteüs 25:1-13 

Wat zou jij doen als je de bruidegom was? Het 

is de vraag die onuitgesproken bij deze 

gelijkenis hoort en die bijna automatisch klinkt 

na het lezen van dit verhaal. Zelf heb ik het 

altijd een lastig verhaal gevonden, van die vijf 

wijze en vijf dwaze jonge vrouwen. Want het 
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zal je gebeuren. Je bent uitgenodigd op de 

bruiloft van een vriend. Je gaat er heen en 

door iets doms sta je zomaar buiten en dan 

zegt die goede vriend “Voorwaar, ik zeg jullie: 

ik ken jullie niet”. Kijk, dat die vijf wijze 

vrouwen niet heel aardig zijn voor hun vijf 

minder slimme tegenvoeters door ze niets van 

hun olie te geven, is tot daar aan toe. Zo zijn 

mensen. Delen is niet altijd onze sterkste kant. 

Maar dat tot slot de bruidegom daar niet 

corrigerend in optreedt om deze laatsten toch 

nog eersten te laten zijn, hoe rijmt dat met 

Jezus' nadruk op vergeving en 

barmhartigheid? Heeft de liefde voor 

vriend én vijand dan toch niet altijd het laatste 

woord?  

Nee, liever zag ik een harmonieuzer, 

feestelijker slot. Voortdurende liefde, dat is 

toch waar het om gaat. Daar passen geen 

gesloten deuren bij.  

Of kun je het ook anders zien? Waar gaat het 

over? Het gaat in de gelijkenis over wijsheid 

en dwaasheid, en die begrippen hebben in de 

Bijbel niet zozeer te maken met je verstand, 

maar met levenswijsheid. Hoe moet je leven? 

Voor sommige mensen is dat een vraag van 

iedere dag. Zij worstelen met hun bestaan. 

Hun lijf wil niet, ze maken zich zorgen over 

hun koude huis, hun lege portemonnee, over 

hun kinderen. Ze liggen wakker in de nacht, 

piekeren over hun werk, de toekomst, hun 

relatie of het gebrek eraan. Wat is wijs, wat 

niet, wat staat mij te doen?  

Voor anderen is die vraag –hoe moet je 

leven?– juist naar de achtergrond verdwenen. 

Er is zoveel wat hen bezighoudt, dat ze er niet 

aan toekomen die vraag überhaupt te stellen.  

Dwaasheid en wijsheid. Ze scheppen ieder 

hun eigen koninkrijk, geven elk hun eigen 

antwoord op de vraag 'Hoe moet je leven?' en 

ze zoeken hun medestanders, hun 

volgelingen, hun vriendinnen, hun 

fakkeldragers. Precies daarom kunnen ze ook 

niet samengaan. Je kunt geen twee heren 

dienen. Je denkt, hadden die vijf wijze 

vrouwen niet van hun olie kunnen geven aan 

de dwaze? Nee, want het gaat hier niet om 

deelbare spullen, maar om een levenshouding 

die je je telkens weer eigen moet maken. Hoe 

je moet leven, dat kun je niet van een ander 

krijgen, maar je kunt wel van een ander leren. 

Precies daarom gaat Jezus als een leraar 

rond met bevrijdende verhalen en daden, 

maar je bent uiteindelijk zelf de mens in wie 

zijn Geest ruimte moet krijgen om er met 

zijn/haar wijsheid thuis te zijn. Dat kan een 

ander niet voor je doen.  

Wijsheid is stilte, aandacht voor het kleine, 

zoeken naar eenvoud, kijken met ontferming 

naar de ander, en niet minder naar jezelf, 

kunnen wachten met een mening, kunnen 

wachten met je ongetwijfeld veel betere 

oordeel. Wijsheid is durven uitzien naar een 

andere wereld, de vrede dienen.  

Hoe zal ik leven, is de vraag, anders gezegd, 

hoe leef ik in die sfeer van de Eeuwige. En het 

verhaal vertelt, kom naar het feest, je bent van 

harte welkom. De wereld zoals die bedoeld is, 

Gods goede aarde, is al begonnen. En als 

je er aan wilt deelnemen, zul je de bruidegom 

tegemoet moeten gaan, met je lamp, met je 

fakkel, met een leven dat gericht is op dat 

andere koninkrijk.  

Advent is daar de liturgische verbeelding van. 

Het is een oefening in wachten en waken, in 

voorbereid zijn. Ze scherpt in ons een 

spiritualiteit van alertheid. Advent kondigt die 

komst van de bruidegom aan. 

En daarom brandt er iedere week een 

kaars. Het begint klein en zwak, maar week 

na week neemt het licht toe tot het kerstmis is 

en het licht van de wereld geboren wordt.  

Ds. Esmeralda Mandemaker 



Kerk op schoot dienst 

Zondag 5 november was een succes! 

Meer dan 30 aanwezigen waarvan 13 

kinderen. Een heerlijke georganiseerde chaos 

met dominee Beer en Abraham in de hoofdrol. 

Hierbij een kleine impressie! 

Vanuit de kerkenraad 

10 jaar Vrienden van de Witte Kerk 

Op zaterdag 11 november vierden de 

Vrienden van de Witte Kerk hun 10-jarig 

bestaan. Ze werden opgericht op instigatie 

van dominee Egbert van der Weide, die volop 

inzette op het leggen van verbindingen tussen 

de Witte Kerk en het dorp. Voor veel 

Noordwijkerhouters is de Witte Kerk het 

symbool van het dorp. Ze verliezen hem wel 

eens uit het oog, maar nooit uit het hart. Toch 

kenden veel katholieken, en dat was 90% van 

de bevolking, de kerk alleen van buiten. Van 

Egbert van der Weide is bekend dat hij de 

senaat van carnavalsvereniging de 

Kaninefaaten heeft uitgenodigd in de Witte 

Kerk en met hen er de Noordwijkerhoutse 

wals, het volkslied, heeft gezongen. Maar hij 

heeft ook Jos van den Burg, een katholieke 

oppervrijwilliger uit het dorp, zo gek gekregen 

dat hij een nieuwe vriendenclub voor het 

symbool van het dorp wilde gaan voorzitten. 

Dat doet Jos nu al tien jaar, samen met 

Janneke Wagenaar, van de voormalige 

boekhandel tegenover de kerk. Zij werd de 

moeder van de vrienden. In het eerste bestuur 

zaten ook onze bekende dorpsgenoot Sanne 

Boswinkel alsmede Sam Pranger en Bert van 

Zoolingen vanuit de Witte Kerkgemeente. Hun 

plaatsen zijn inmiddels ingenomen door Ans 

Geerlings, Leon Floor en Bertine van der Vlist. 

De vrienden hebben een indrukwekkende 

geschiedenis opgebouwd. Jaarlijks worden 

activiteiten opgezet die bedoeld zijn om 

fondsen te werven voor het onderhoud van de 

kerk, maar die als neveneffect hebben dat 

allerlei groepen van mensen in de kerk komen 

omdat er iets te beleven valt dat hun 

interesseert. Het waren de afgelopen 10 jaar, 

de coronaonderbreking meegerekend, 52 

gebeurtenissen. Wie meer van die activiteiten 

wil weten moet maar eens op 

www.vriendenvandewittekerk.nl kijken. De 

kerk wordt door al die evenementen een soort 

huiskamer voor de Noordwijkerhouters. Dat 

waren kerken in de middeleeuwen, als enige 



stenen gebouwen in hun omgeving, vaak ook 

al. In deze tijd wordt die functie weer 

belangrijker omdat steeds minder mensen de 

kerk van binnen leren kennen door de 

godsdienst en de groep die betaalt voor de 

instandhouding van het gebouw daarmee ook 

steeds kleiner wordt. De € 3.000,00 die de 

Vrienden jaarlijks bijdragen, in dit jubileumjaar 

zelfs € 4.000,00, zijn dan ook bijzonder 

welkom. Maar de introductie van zoveel 

Noordwijkerhouters in het gebouw en de 

geweldige variëteit aan activiteiten die de 

Vrienden bedenken en organiseren zijn dat 

ook. Hulde aan de vijf bestuurders van de 

Vrienden, in het bijzonder aan Jos van den 

Burg en Janneke Wagenaar die de club al tien 

jaar leiden. 

Het verband leggen met de wereld om ons 

heen is dit jaar ook het thema van ons als 

kerkgemeente. Wij hebben tenslotte een 

woord voor de wereld en ook een 

verantwoordelijkheid voor onze naasten. In 

dat kader nodigen we eens per maand, in 

principe de derde zondag, een spreker uit 

onze omgeving uit om iets te vertellen over 

een thema of activiteit waar wij ons verwant 

mee voelen. Dat Jos van den Burg zondag 12 

november de eerste spreker was in dat kader, 

was een zeer passend begin. 

Gerrit Goedhart, voorzitter 

Vanuit de diaconie 

Meet & Eat 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u al kunnen 

lezen over een geslaagde Meet & Eat. We 

kunnen nu vermelden dat we een mooie gift 

hebben ontvangen op onze rekening. Gulle 

gevers hartelijk bedankt! 

Kerststerrenproject 

Dit jaar zullen we de kerststerrenactie weer 

optuigen met echte kerststerren. Ook dit jaar 

kunt u weer sponsor worden. De VMBO-

afdeling van het Teylingen College heeft ons 

gevraagd om, in het kader van een 

studieopdracht, de actie onder de aandacht te 

mogen brengen. Dominee Mandemaker heeft 

op 13 november een ‘pitch’ in de school 

gehouden om de leerlingen alvast kennis te 

laten maken met onze actie en met het 

gekozen goede doel; ‘Stichting Present’. 

Groepen leerlingen buigen zich over de 

teksten voor de nieuwsbrief, flyers en posters 

en zullen, als alles lukt, ook zorgdragen voor 

mooi versierde geschenkverpakkingen. 

Hieronder de eerste bijdrage van de 

leerlingen: 

Hallo allemaal, wij zijn Cas, Jakub en Tijn en 

wij zijn hier namens Stichting Present. Eerst 

iets over ons: wij zijn van het Teylingen 

College aan de Langelaan in Noordwijkerhout. 

Wij moeten voor een schoolopdracht iets doen 

voor een goed doel, ons goede doel is 

Stichting Present. Stichting Present is een 

goed doel dat zich inzet voor mensen die zich 

alleen voelen of een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Met de jaarlijkse kerststerrenactie 

gaat dit jaar de opbrengst naar Stichting 

Present. U kunt een kerstster aanschaffen 

voor € 7,50 en daar gaan alle opbrengsten 

min de aanschafkosten naar toe. 

Wilt u nu zo’n kerstster kopen, wacht op meer 

informatie die, via de posters en flyers, later in 

de kerk zal komen. De sterren worden op de 

eerste kerstdag meegegeven aan de 



kerkgangers en die zullen het bezorgen bij 

mensen voor wie het bedoeld is. Iedereen 

mag meedoen, er is geen doelgroep. U mag 

een kerstster sponsoren voor iemand van wie 

u denkt die kan dat wel gebruiken.

Indien u niet kunt wachten op deze informatie 

dan kunt u vanaf het uitbrengen van deze 

Nieuwsbrief een of meerder kerststerren 

bestellen. U kunt uw gift overmaken op 

rekening van de diaconie: NL42 ABNA 

0568318633 t.n.v. diaconie van de Prot. 

Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

o.v.v. kerststerren.

Snertavond 

We kunnen na enkele jaren van afwezigheid 

weer een ‘snertavond’ organiseren. Graag 

nodigen wij u uit voor onze 

nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 5 januari 

2024 in de Witte Kerk. Daar staat tussen 

17.30 en 19.30 uur voor iedereen die dat wil 

een kom verse erwtensoep klaar. 

Er is alle tijd en ruimte om elkaar in 

ongedwongen sfeer te ontmoeten. Wilt u 

hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven 

vòòr 29 december bij een van de diakenen of 

per mail: diakenen@dewittekerk.nl onder 

vermelding van snertavond. 

Begroting 2024 van de Diaconie van de 

Protestantse Gemeente Noordwijkerhout 

en de Zilk. 

Op 17 oktober 2023 is door het College van 

diakenen de begroting vastgesteld en 

goedgekeurd.  

Daarna heeft de Kerkenraad op 23 

oktober 2023 deze begroting bekeken en 

akkoord verklaard. 

Recent is deze begroting op de website van 

de Witte Kerk geplaatst. Dit ter informatie aan 

de gemeenteleden. Mochten er hierover nog 

vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u 

uiteraard terecht bij één van de diakenen. 

Sjan van Ommen, 

penningmeester Diaconie. 

‘Open Kerk’ 

Zondag 12 november hadden wij, samen met 

de vrijwilligers, een mooie afsluiting van het 

seizoen 2023 van de ‘Open Kerk’. 

mailto:diakenen@dewittekerk.nl


Heer, herinner u 

   de namen… 

Op zondag 26 november jl. herdachten wij de 

namen van de gemeenteleden die ons het 

afgelopen jaar ontvallen zijn. Wij gedenken 

hen in liefde en met respect voor alles wat zij 

voor wie hen dierbaar waren en in onze 

gemeenschap betekend hebben. 

Wij noemen hier hun namen. 

Dhr. Arie van der Niet  

Mw. Inga Schouten-Kalnins  

Mw. Delia Rovers-de Jong  

Mw. Beerta van der Linden-de Vries  

Dhr. Gerhard Borkent  

Mw. T.J. Muller-Koppenaal

Mw. Henny van der Linden-Wesseling  

Dhr. Piet van der Sleet  

Mw. B.L. Rozendaal-van Dijk  

Dhr. Cor Verdiesen  

Mw. Diny van Duijvenbode  

Mw. Marijke Zandbergen-de Mooij  

Mw. Lineke Pranger-de Vos  

Mw. Jeanne Menke  

Dhr. Sikke Arends  

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft 

voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God 

onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. 

Het voorbedeboek en de kaarten 

Het is u vast wel opgevallen dat de ouderling-

van-dienst tijdens het lied na de verkondiging, 

de preek, en voor de voorbeden naar de 

uitgang loopt. Dan wordt het voorbedeboek 

opgehaald. Dat boek ligt bij binnenkomst op 

de rechter statafel. Open geslagen. 

We merken dat er eigenlijk maar hoogst 

zelden iets in geschreven staat. Als u een 

onderwerp voor de voorbede wilt aangeven, 

schrijf dat dan gelijk bij binnenkomst even in 

het boek. 

O ja, en op de linker statafel liggen altijd de 

kaarten klaar om personen te feliciteren met 

verjaardagen of jubilea, ter bemoediging bij 

ziekte of om namens de gemeente mensen 

een hart onder de riem te steken na het 

overlijden van dierbaren. 

Misschien goed om na binnenkomst even bij 

de twee statafels langs te lopen om eventueel 

een voorbede op te schrijven, en om sowieso 

de kaarten van uw naam te voorzien. We 

weten dat de ontvangers van de kaarten dit 

gebaar van de gemeente zeer op prijs stellen. 

De ouderlingen 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u  

thuis, of, als u opgenomen bent, in het 

ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. 

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons 

dat laat weten. 

Laat het weten aan: Siebren Miedema, 

per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19. 

Wat mij trof… 

Nu ik dit schrijf is het nog één dag voor de 

Tweede Kamerverkiezingen. Gezien de 

laatste peilingen belooft het heel spannend te 

worden. Echt een nek aan nek race. Als u dit 

leest kennen we de uitslag. Ik hoop dat 

hiermee meer vrede, gerechtigheid, 

vertrouwen van burgers in de overheid, een 

eerlijker verdeling van de welvaart en 

klimaatverbetering gediend gaat worden. 

Nationaal en internationaal is er nog veel werk 

aan de winkel. 

Op die uitslag wil ik verder niet vooruitlopen, 

maar iets met u delen wat mij de laatste 

weken opviel tijdens het canvassen voor de 

partij waarvan ik lid ben. Canvassen is het 

huis aan huis aanbellen om met potentiële 

kiezers te spreken over wat er in een wijk 

leeft, te vragen of men al een keuze gemaakt 

heeft, en natuurlijk desgewenst ook iets te 

vertellen over de standpunten van de partij die 

je vertegenwoordigt.  



Allereerst viel het me ook nu weer op dat 

nogal wat mensen zich totaal afgewend 

hebben van de politiek. “De hoge heren en 

dames maken de dienst uit, en ze denken 

alleen maar aan hun eigen hachje en 

portemonnee.” “Het is alles vaak 

vriendjespolitiek.” “Van mooie beloftes gedaan 

tijdens de verkiezingstijd komt meestal 

helemaal niets terecht. Loze beloften dus.” 

Het lijkt erop dat deze mensen verloren zijn 

geraakt voor onze democratische 

samenleving. Ze trekken zich op zichzelf 

terug, en via sociale media met anderen ook 

in hun eigen bubbels. Ze hebben, zo lijkt het, 

voorgoed het vertrouwen in de overheid en de 

politiek verloren. Voor elke politieke partij en 

voor elke kabinet, moet dit een teken aan de 

wand zijn dat er echt een omslag moet komen 

om het vertrouwen van de burgers in de 

overheid en de politiek te herstellen. Naar wat 

ik zo hoorde aan de huizen, en ook op straat, 

is dit echt nodig, maar zal het geen 

gemakkelijke zaak worden om het verloren 

vertrouwen weer te herstellen. Er is te veel 

kapot gemaakt. 

Daarnaast viel me in bepaalde wijken op dat 

er echt een schril contrast is tussen de 

behuizingen. Binnen een straal van 500 meter 

staan er peperdure en zeer riante villa’s en 

sociale huurwoningen, gebouwd denk ik na de 

Tweede Wereldoorlog, met alle mankementen 

en beperkingen van dien. Noem alleen maar 

het verschil in energiezuinigheid met alle 

gevolgen voor hoge energierekeningen. We 

hebben nog geen gettovorming in de streek, 

zoals in sommige grote steden en plaatsen of 

zoals in de grote wereldsteden, maar het 

contrast springt meteen in het oog. En dat 

contrast wordt eerder groter dan kleiner, zo 

merk ik.  

Er is dus ook nationaal en lokaal nog veel 

werk aan de winkel. Laten we hopen dat dit 

opgepakt gaat worden de komende tijd. En 

het is ook goed om als geloofsgemeenschap 

ons steeds weer af te vragen wat onze 

bijdrage aan de zo noodzakelijke 

veranderingen zou kunnen zijn. Wanneer we 

van buiten naar binnen kijken, ons thema dit 

kerkelijk seizoen. 

 

Siebren Miedema 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

Op woensdag 20 december  2023 is er weer 

een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek 

waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet 

goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je 

een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te 

laten spreken. Er is zoveel in ons aan 

gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet 

uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. 

Door middel van allerlei korte opdrachten en 

werkwijzen komen er de prachtigste verhalen 

en gedachten op papier. Heel verrassend wat 

er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook 

delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder 

leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. 

 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe. Het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst. E-mail: 

nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel 

naar Nel 0252-373719. 

 

Wanneer: woensdag 20 december 2023 van 

9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op 

www.vriendenvandewittekerk.nl 

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

 

tel:0252-373719


Afkondiging doop 

Op zondag 10 december wordt gedoopt: Dies 

Pieter van Schaick, zoon van Laura en Sjoerd 

van Schaick. 

 
 

 



 

november 2023 

 

In dit bijna afgelopen jaar waarin ik veel 

aandacht en tijd aan mijn zus heb besteed 

ontving ik een tijdje na haar overlijden een 

prachtige zelfgemaakte kaart met namen van 

de Witte Kerk gemeente, daarna ook nog een 

boeket bloemen.  

Het is fijn om ook op deze manier te ervaren 

dat er aan je gedacht wordt. 

Hartelijk dank hiervoor. 
 

Met een groet aan u allen, 

Margreet Vingerling.     
 

 

 

Mijn stiefmoeder, mevrouw Verwater- 

Stijnders, is onlangs op haar 94ste verjaardag 

verblijd met een mooie bos bloemen vanuit de 

Witte Kerk. 

Zij wil uw kerk heel hartelijk danken voor deze 

verrassing.   

Ik doe dit bij dezen.  

   

Vriendelijke groet,  

Jan Verwater 

 


 

Dhr. en mevr. S. Laros, hopen op 6 december 

hun 55-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen 

Dr. Abraham Kuyperstraat 6, Noordwijkerhout. 

 

Dhr. en mevr. P. Laros, hopen op 13 december 

hun 60-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen 

Havenstraat 48, Noordwijkerhout. 

 

Dhr. en mevr. Den Haas-van der Plas, hopen 

17 december hun 12,5 jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Brittenhuis 60, Noordwijkerhout 

 

Kerst met de Harpe Davids 

Op zaterdag 16 december vindt in de St. 

Victorkerk de jaarlijkse kerstviering plaats met 

Muziekvereniging De Harpe Davids, onder 

leiding van haar vaste dirigent Sjaak Verloop. 

Is het een kerstsamenzang? Of is het een 

kerstconcert met een boodschap? Het is in 

ieder geval net iets anders dan anders. Naast 

de samenzang, begeleid door de Harp, zijn er 

muzikale bijdragen van diezelfde Harp en van 

het koor Elan, dat onder leiding staat Maurits 

Draijer. Ook pastor Straathof verleent zijn 

medewerking. Nieuwsgierig? Kom en 

ontdek!    

Het concert begint om 19.00 uur en duurt tot 

ongeveer 20.30 uur. De deuren van de 



Victorkerk gaan open om 18.30 uur. Dat 

iedereen van harte welkom is om te luisteren, 

mee te zingen en te genieten spreekt 

natuurlijk voor zich! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levende adventskalender 

Ieder van ons kent wel een adventskalender. 

Iedere dag het deurtje van een vakje openen 

voor een kleine attentie om zo toe te leven 

naar kerst. Hoe leuk is het om dit te doen met 

echte deuren waarachter echte mensen 

wonen? U wordt uitgenodigd tussen 19.00 en 

20.00 uur op de in het programma 

aangegeven adressen. Wat en wie er achter 

de voordeur schuilt is een verrassing. Bij de 

één staat de koffie klaar, de ander heeft een 

quiz voorbereid. Een mooie gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren 

kennen. Wees welkom! 

 

 

 

 

 

Vertrouwenspersonen 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 

 
Siebren Miedema - 06-48 07 06 19 

s.miedema@vu.nl 

 
Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 

 
Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 

 
Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken 
Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande 
aan het verschijnen, sturen naar 
nieuwsbrief@dewittekerk.nl  
 

 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant - 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  

06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631 

scriba@dewittekerk.nl 
 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 
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