
 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 

De kerkdiensten kunt u, via de website 

www.kerkdienstgemist.nl of via 

www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of 

terugluisteren/-kijken. 

 

Zondag 10 september 2023 - 10.00 uur 

Ds. N.K. Mos, Hoenderloo 

1ste collecte: Protestantse Kerk – kinderen en 

jongeren 

2de collecte: kerk via Kerkdienst Gemist 

Kindernevendienst - Brigitte 

 

Zondag 17 september 2023 - 10.00 uur 

Startzondag 

Ds. E. Mandemaker  

1ste collecte: Diaconie - bloemengroet 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - geen 

 

Zondag 24 september 2023 - 10.00 uur 

Ds. A. van Houwelingen, Noordwijk 

1ste collecte: Kerk in actie - zending 

2de collecte: verwarming 

Kindernevendienst - Marijke 

 

Zondag 1 oktober 2023 - 10.00 uur 

Heilig Avondmaal 

Ds. E. Mandemaker  

1ste collecte: Voedselbank 

2de collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente 

Kindernevendienst - geen 

 
 

Voorbeden 

Wenst u voor iemand gebed? 

Dan kunt u dit middels een berichtje of een 

telefoontje aan de predikant laten weten. In de 

eerstvolgende kerkdienst zal het in de 

voorbeden worden genoemd. 

 

 

 

 

 

Bidstond 

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een 

aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van 

de Witte Kerk. 

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! 

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde 

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u 

dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij 

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38. 
 

Vanuit de pastorie 

Romeinen 15:7 Aanvaard elkaar daarom, ter 

ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. 

 

De afgelopen weken verbleven wij als gezin in 

Kroatië. Wij hadden van velen gehoord dat het 

een wondermooi land was, dus wilden wij de 

prachtige kusten met eigen ogen 

aanschouwen. En inderdaad hebben we 

genoten van de schitterende baaien, de 

mediterrane heuvels en de pittoreske dorpjes. 

Als onderkomen hadden we een huisje op het 

land van de eigenaar. Zijzelf woonde aan de 

andere kant van de tuin. Het was een mooie 

vakantiewoning, klein, maar schoon en handig 

ingedeeld, met een leuke zithoek buiten.  

Nu word je in het buitenland ook altijd 

geconfronteerd met gewoonten en gebruiken, 

die in je eigen landje ondenkbaar zouden zijn. 

Waar we in Nederland onze honden dichtbij 

ons houden, de trouwe viervoeters niet los 

over straat lopen en bij uitlaten regelmatig aan 

de lijn zitten, lopen honden in Kroatië over het 

algemeen buiten en besluiten ze zelf een 

wandeling te maken, aan te lopen bij de buren 

of mee te lopen met willekeurige 

voorbijgangers. 

En zo maakten wij kennis met Max, een 

kruising labrador en bordercollie, vier 

maanden oud. De eigenaar had Max nu een 
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maand in huis en was dol op hem. Het arme 

beestje had wat last van zijn tandjes en was 

dus wat happerig, wat Max direct 

demonstreerde door in de arm van zijn baasje 

te bijten, zodat het bloed langs haar mouw 

liep. Nu ben ik een enorme hondenliefhebber, 

maar ik kreeg toch wat aarzelingen bij het zien 

van zoveel hondenliefde. Omdat ik in mijn 

naïveteit ervan uitging dat Max in de buurt van 

zijn huis zou blijven, zag ik er echter weinig 

kwaad in.  

Dat was een foute inschatting. Max was zeer 

in ons geïnteresseerd en holde voortdurend 

achter ons aan, zodra wij een neus buiten de 

deur staken.  Enthousiast happend sprong hij 

tegen ons op, zodat al snel niemand meer 

naar buiten durfde. Op ons voorzichtig vragen 

aan de eigenaar of Max misschien meer in 

haar buurt kon blijven, werd het beestje 

welgeteld één uurtje opgesloten, maar daarna 

lag hij weer vrolijk te waken voor onze deur. 

Na drie dagen beging een van de jongens de 

fout om zonder escorte van Arco of mijzelf 

naar de auto te lopen en werd vol door onze 

waakhond in zijn T-shirt gebeten. Shirt aan 

flarden en een heel verontwaardigd kind.  

Toen was de maat vol. Arco en ik zijn naar de 

eigenaar gegaan en hebben vrij duidelijk te 

verstaan gegeven dat dit niet kon. Ze vond het 

heel vervelend en beloofde de hond op te 

sluiten. En inderdaad zagen we Max het 

schuurtje ingaan om er niet meer uit te komen. 

Gevolg was wel dat er in de sfeer wat 

veranderde. We merkten gedurende de 

middag, dat de eigenaar ons ontweek en snel 

het huis invloog zodra we haar zagen. Zo 

zouden het voor iedereen wel heel lange 

weken worden, bedachten we. Tijd om over 

onze eigen schaduw heen te stappen. Dus 

zodra onze boosheid enigszins gezakt was, 

zijn we maar naar haar toe gegaan. Aarzelend 

werd opengedaan. Op onze uitnodiging 

hebben we toen een lang gesprek gevoerd en 

we hebben gevraagd of het goed was dat wij 

als gezin met Max zouden trainen om niet 

meer op te springen en alleen te bijten in de 

daarvoor bestemde speeltjes. Zo zou Max 

gewoon buiten kunnen lopen en wij, 

gewapend met hondensnoepjes en 

trektouwen, ongeschonden naar de auto 

kunnen lopen. Tot onze blijdschap ging de 

vrouw opgelucht akkoord en zo hebben we 

Max twee weken geadopteerd. 
 

 
 

Het is een leuk Nederlands hondje geworden, 

dat op ‘zit, blijf, apport en af’ keurig zijn 

kunstje deed, zolang hij vervolgens maar een 

snoepje kreeg of een aai (als hij een goede 

pet op had). Op wandelingen liep hij lekker 

met ons mee en bij het uit de auto komen 

sprong hij (meestal) niet meer op. En waar wij 

allemaal eerst met angst en beven zijn komst 

afwachtten, keken we aan het eind van de 

vakantie uit naar het moment waarop we hem 

weer zagen. Eenmaal thuis, missen we hem, 

omdat hij in ieders hart een plekje heeft 

veroverd. 

Wonderlijk is het, bedacht ik, hoe een 

ontmoeting met mensen kan verlopen. 

Wanneer wij op onze strepen hadden 

gestaan, waren we volledig in ons recht 

geweest. Het was belachelijk hoe een hondje 

onze vakantie domineerde en ik denk dat wij 

het recht aan onze kant hadden om er wat van 

te zeggen. Toch was onze vakantie anders 

verlopen en hadden wij anders tegen ons 

verblijf aangekeken, wanneer het daarbij was 

gebleven. Ik ben blij dat we het contact met 

onze gastvrouw konden herstellen, haar 

verhaal konden horen en samen mochten 

zoeken naar een oplossing. Genade noem ik 

dat. Genade als het lukt om niet te blijven 

hangen in wat fout gaat, maar samen verder 

te gaan omdat je nu eenmaal elkaar gegeven 

bent. Het is genade als je samen een nieuw 



begin kunt maken. Niet door het verleden te 

vergeten, maar om vandaaruit andere wegen 

te gaan en met elkaar te groeien. Ik geloof erg 

in het bespreekbaar maken van gevoelens 

van onvrede. Maar wel vanuit het verlangen 

om de ander niet los te laten. Het is denk ik 

een van de grootste opdrachten voor de 

gemeente om wanneer iets wringt, dit uit te 

spreken, zonder de ander buiten te sluiten. 

Regelmatig hoor ik van mensen: “Als dit en dit 

gebeurt, dan kom ik niet meer.” Hoe jammer is 

dat! Daarmee ontneem je degene met wie jij 

moeite hebt de kans om jou naderbij te komen 

en diskwalificeer je jezelf! Is die ander dan zo 

weinig waardevol in je ogen, dat je het niet 

eens de moeite waard vindt om hem of haar 

rechtstreeks te confronteren met zijn of haar 

daden en samen te zoeken naar een 

oplossing waarbij je beiden groeien kunt? 

“Houd elkaar vast”, roept Paulus. “Aanvaard 

elkaar, zoals Christus ons aanvaard heeft, tot 

eer van God (Romeinen 15:7). Aanvaarden 

betekent de ander aanzien op wie hij is, ook of 

juist in haar anders-zijn. Aanvaarden betekent 

dat een ander anders denkt, voelt en verlangt 

dan jijzelf en dat jouw ideeën meetellen, maar 

niet vanzelfsprekend leidend zijn. Aanvaarden 

betekent elkaar nooit loslaten, hoezeer de 

ander ook van jou verwijderd is. Aanvaarden 

is een deel van jezelf verliezen, en regelmatig 

over je eigen schaduw stappen, om de ander 

niet kwijt te raken. Aanvaarden is dus heel 

hard werken, maar de enige manier om als 

gemeente van Christus voort te bestaan. Ik 

wens ons een mooi seizoen toe, waarin we 

ons allen aanvaard weten! 

 

Ds. Esmeralda Mandemaker 

 

Graag bezoek ontvangen? 

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling 

en/of de predikant zou willen spreken bij u  

thuis, of, als u opgenomen bent, in het 

ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en 

dat doen zij graag. 

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons 

dat laat weten. 

Laat het weten aan: 

Siebren Miedema, per telefoon of via 

whatsapp: 06-48 07 06 19.  

 

Onderhoudsbeurt-K (3) 

Kerkmensen doen over het algemeen graag 

iets voor een ander. En vaak kreeg men dat al 

van jongs af aan voorgedaan. Zo bleek je niet 

alleen voor een zieke oom of tante, buurman 

of buurvrouw, vriend of gemeentelid te kunnen 

bidden, maar dat gebed ook verder te helpen 

door een dag later de auto te starten en hem 

of haar naar het ziekenhuis te brengen. 

Handen vouwen en autorijden konden 

blijkbaar in elkaars verlengden liggen. Dat 

klaarstaan voor een ander heeft ook het 

kerklied nooit onberoerd gelaten. Altijd is dat 

lied erop gericht geweest om het gelovige 

individu te laten optrekken met anderen. Een 

bundeling van stemmen die misschien wel 

voor de meest wonderlijke momenten binnen 

een kerkdienst zorgt: de gemeente zingt. De 

een harder dan de ander en vast niet iedereen 

even zuiver, maar wel samen! En in dat 

laatste schuilt iets heilzaams.  

Enige tijd geleden hadden wij een 

familieweekend. Meestal komt het daar niet 

van, want met drie musici en een dominee in 

de familie is het elke zondag wel wat, maar nu 

was m’n moeder tachtig geworden en dat kun 

je maar één keer vieren. Zoals het van jongs 

af aan was voorgedaan maakte de familie zich 

die zondagmorgen op om naar de kerk te 

gaan. Er zou overigens even gereden moeten 

worden, want de keus was gevallen op een 

kerk in Winterswijk waar de kerkmuziek op 

orde was, daar musici op hun vrije zondag 

graag naar een bekwame collega luisteren. 

De dienst begon en het tempo van de 

openingspsalm deed vermoeden dat het met 

de rest ook wel goed zou komen. Alles verliep 

dus zoals ingeschat. Tot dat ene lied 

langskwam. Vraag me niet welk lied het was, 

ik zou het niet meer weten, maar wat ik nog 

wel weet is hoe de dingen samenkwamen. Die 

ene regel met die ene blik over de familie. 

Pappa. Nee, hij was er niet meer bij. Maar als 



hij nog geleefd had, dan had hij hier naast zijn 

vrouw en tussen zijn kinderen en 

kleinkinderen gezeten, zoals hij er jaren 

daarvóór tijdens een familieweekend had 

gezeten. Eén onbewaakt moment bleek 

genoeg om de macht over het stuur te 

verliezen. 
 

 
 

Waar de stem links moest ging hij rechts, 

waar hij omhoog moest zakte hij weg. Alles 

werd nog in het werk gesteld om de 

haperende ademstroom nieuw leven in te 

blazen en de opgelopen averij onopgemerkt te 

houden, maar tevergeefs. De adem wilde niet 

meer en de stembanden wisten nog slechts 

van zoeken naar de beste manier om tot 

stilstand te komen en te wachten tot het 

verder kon. Daar, in de stilte die niet stilviel 

omdat anderen verder gingen, bleek een 

wonderlijke kracht zich te laten gelden: het 

lied op andere lippen. Waar jij even niet verder 

kunt, blijkt een ander het lied voor jou voort te 

kunnen zetten. Een lied dat zingt over “dragen 

door de nacht” en daar zelf direct mee begint. 

Eenmaal op de terugweg werd duidelijk dat 

mijn behoedzame parkeersteek toch niet 

iedereen ontgaan was. Moeders blijven 

moeders. “Je had het even moeilijk hè, ik 

hoorde het aan je stem!” Zelf waarschijnlijk 

ook wegens emoties in de berm van de 

melodie terechtgekomen, waren haar de 

instabiele toonhoogten die iets verder in de rij 

werden voortgebracht niet onopgemerkt 

gebleven. Er hadden er die morgen dus in 

ieder geval twee naar de handrem moeten 

grijpen. Maar gestopt was het niet met dat 

lied. Want kerkmensen doen graag iets voor 

een ander en desnoods doen ze dat zingend. 

Het einde van het lied wordt zogezegd altijd 

gehaald, de meest intieme diaconale daad 

nooit verzaakt, opdat het lied de dag zal 

bereiken waarop geen stem meer hoeft te 

ontbreken.    

 

Arco Mandemaker 

Cantor 

 

Wat mij trof… 

Toeval bestaat niet… 

Bijzondere ontmoetingen wel, maar hoe vaak 

roepen wij daar niet bij: “Hé, dat is toevallig 

dat ik jou hier zie”. Of je vraagt je af hoe het 

met iemand is die je jaren niet gezien hebt, en 

de volgende dag kom je die persoon tegen: 

“Ook toevallig”.  

Mijn ervaring is dat sommige ontmoetingen 

echt niet zo toevallig kunnen zijn. Soms, als je 

iemand even nodig hebt, komt er zo maar 

iemand op je pad. Zoals toen ik met een 

vriendin in Aken was. Een jaar of wat voor die 

dag waren wij daar ook. In een klein straatje 

stond een deur open waarvan wij ons 

afvroegen of dat een kerkje was, en wij gingen 

er binnen. Het bleek een Grieks-Orthodox 

kerkje te zijn waar men bezig was iconen op 

de wanden te schilderen. Jaren later dus 

gingen wij op zoek naar dat kerkje en wij 

vonden het. Ook nu stond de deur weer open. 

Er was net een dienst afgelopen. De 

schilderingen waren af en wij konden ze 

bewonderen in een lege kerk. Totdat er een 

echtpaar binnen kwam dat zich hardop 

afvroeg in het Nederlands of dit oude iconen 

waren, waarop ik een antwoord gaf. Zo 

ontspon zich tussen de vrouw en mij een 

spiritueel gesprek over bijzondere 

ontmoetingen, engelen en… dat niets toevallig 

was. De man en mijn vriendin zaten rustig in 

een bank te praten. Wij hebben daar zeker 

een uur doorgebracht. Toen wij naar buiten 

gingen stond de geestelijke, die ons al die tijd 

rustig had laten praten, klaar om de deur te 

sluiten. Even stil, alsof onder de indruk, 



namen wij na een hartelijke omhelzing en met 

het besef dat wij elkaar waarschijnlijk nooit 

meer zouden ontmoeten, afscheid van het 

echtpaar. Waarbij mijn vriendin de man 

hartelijke bedankte. 

Toen ik mijn vriendin vroeg waarom ze de 

man bedankte, vertelde ze dat ze een 

ziekenhuis in Tilburg ging bellen om een 

afspraak voor haar man te maken. Haar man 

nu, had al lange tijd heel erge rugpijn, 

waardoor hij heel beperkt was in zijn 

bewegingen. Hij was daarvoor al bij 

verschillende ziekenhuizen geweest, zelfs in 

Duitsland en België, maar daar hadden ze 

hem niet kunnen helpen. De man waarmee zij 

gepraat had was chirurg in dat ziekenhuis in 

Tilburg. Twee weken later werd er een 

afspraak gemaakt en kon hij geholpen 

worden. De klachten zijn niet weg, maar wel 

veel minder. 

Zo maar een ontmoeting. 

 

Ans Korver 

 

Bevestiging/herbevestiging 

Zondag 17 september 2023 zullen in onze 

kerk worden bevestigd als diaken: Sjan van 

Ommeren en als kerkrentmeester/ouderling 

Ben van Ommeren. 

Ans Korver wordt herbevestigd als scriba. 

 

Schrijfcafé in de Witte Kerk 

Op woensdag 20 september 2023 is er weer 

een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek 

waar je schrijft vanuit je hart. 

Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er 

niet om dat je een boek gaat schrijven of een 

gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te 

laten spreken. Er is zoveel in ons aan 

gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet 

uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. 

Door middel van allerlei korte opdrachten en 

werkwijzen komen er de prachtigste verhalen 

en gedachten op papier. Heel verrassend wat 

er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen 

voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook 

delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder 

leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. 
 

 

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is 

welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af 

en toe. Het is een open café, op een speciale 

plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk 

van Noordwijkerhout. 

Van tevoren opgeven is wel gewenst.  

E-mail: 

nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel 

naar Nel, 0252-373719. 

 

Wanneer: woensdag 20 september 2023 van 

9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op 

www.vriendenvandewittekerk.nl 

Prijs: €10,00 per keer, dat is inclusief koffie of 

thee. 

De opbrengst komt geheel ten goede aan ‘de 

Stichting Vrienden van de Witte Kerk’. 

 

 

http://www.vriendenvandewittekerk.nl/


Leerhuis 

In september beginnen we weer met ‘Het 

Leerhuis’.  

Een ochtend in de maand samen uit de bijbel 

lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan. 

U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Ans 

Korver, scriba (tel. 02525-250631) of 

scriba@dewittekerk.nl 

 

Bericht PKN, Ichtusgemeente in 

Noordwijk haar jaarlijkse najaarsmarkt. 

 

 

Dhr. C. Verburg hoopt op 30 september zijn 

85ste verjaardag te vieren. Hij woont 

Langevelderslag 111, Noordwijkerhout. 
 



 
 

Wat een verrassing, die prachtige bos 

bloemen, die ik gisteren ontving. 

Mijn hartelijke dank hiervoor. 
 

Een groet van Femmie Hartzuiker 

 



Heel hartelijk dank voor de mooie bos 

bloemen. Echt een verrassing. En het doet 

goed dat er wordt meegeleefd. De bos was 

deze week het zonnetje in de caravan. 
 

Groet van Willem en Elma Altena. 

De Wulp 
 



Beste mensen, 

 

Namens mijn ouders wil ik jullie hartelijk 

bedanken voor de mooie bloemen die ze 

kregen voor hun verjaardag.  

 

Wim en Stan Knoppert 
 



Graag dank ik voor de mooie bloemen die ik 

voor mijn verjaardag heb ontvangen. 
 

Groeten, 

Lenie van Hunnik-Laros 
 



Heel erg bedankt voor de fraaie bos bloemen 

die Olga Verdiessen kwam brengen ter 

bemoediging bij het overlijden van onze zus 

en schoonzus Joke. 
 

Vrede en alle goeds, 

Detta en Siebren Miedema 
 





 
 

Op 13 september hoopt fam. Brandhorst-

Wesseling hun 55-jarig huwelijk te vieren. 

Zij wonen Sporkenhout 19, Noordwijkerhout. 
 





















































 

 

 

Diaconie 
diakenen@dewittekerk.nl 

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de 
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk 

 
Vertrouwenspersonen 

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32 
liesbethvangulik@ziggo.nl 

 
Siebren Miedema - 06-48 07 06 19  

s.miedema@vu.nl 

 
Koster / verhuur 

Jan Passchier - tel. 375107 of  06-23 12 17 91 

koster@dewittekerk.nl 

 
Beheerder begraafplaats 
Bas van der Tang - tel. 375180 
begraafplaats@dewittekerk.nl 

 
Ledenadministratie 
Bertine van der Vlist - tel. 377659 
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl 
 

 

De Witte Kerk 
Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout 
 

Predikant - 
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman 

Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  

06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl 
 

Voorzitter 
Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84 
goedhartg@gmail.com 
 

Scriba 
Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631 

scriba@dewittekerk.nl 
 

Ouderlingen 
ouderlingen@dewittekerk.nl 
 

Kerkrentmeesters 

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl 

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
van Noordwijkerhout en De Zilk 
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