
 
 
 
 

 Kennismakingsbijeenkomst met 

de familie Mandemaker. 

 

 

 

Op 3 april aanstaande is in onze kerk de 

kennismakingsavond met de familie Mandemaker. 

 

 

Tijdens deze avond zal dominee Mandemaker kennis 

maken met onze gemeente en u met haar en haar man. 

Er is in een informele sfeer tijd voor gesprek en 

uitwisseling van informatie. 

 

 

 

Hoe de organisatie er precies uit zal zien 

willen we nog niet verklappen; maar we 

hebben wel uw hulp nodig.  

 

Daarom vragen we u om een kleinigheid 

naar die avond mee te nemen. Het gaat 

dan om een voorwerp waar u een 

bijzondere band mee heeft, waar een 

speciale geschiedenis aan zit of  waar u 

een bijzonder verhaal bij heeft. Iets dat u 

dierbaar is en dat iets over u vertelt.  

 

 

(Geen zorgen: u neemt het ook weer mee 

naar huis……….) 
 
 

 
Plaats:   De Witte Kerk 

Aanvang:  20.00 uur 

Datum:  3 april 2018 
 
 
 
 

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

 


